Biber  Gazı 
Öldürüyor 
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Kadınlar  Zilan 
Festivalinde  ‘Kadın 
Kırımına  Hayır  Diyecek 

Dünya  sayfa  5 


Kadın  Cinayetleri 
Artıyor 


Cadı  Kazanı  sayfa  18 


Jin  Bi  Keda  Xwe  Li  Ser 
Lingan  Dimine 


Rojev  sayfa  9 


Zulme  Karşı  Duyarsız  Olmak Zulmedenlere  Ortak  Olmaktır! 


SİYASETE  YENİ  BİR  TARZ 
KAZANDIRDIK 

Kürdistan’nın  her  parçasında  mücadele  eden  Kürt  kadınları,  toplumsal bilincin  gelişmesinde  önemli  rol  oynamaktadır.  Kuzey  Kürdistan’da,  Türk devletinin  inkarcı  zihniyetini  yaşamın her  alanına  uygulaması;  Kürt  kadınlarının  mücadele  alanını  genişletmiştir. 
Kürt  kadınları  yaşamın  her  alanında yerini  alarak  demokratik  toplumun inşaasında  ve  Kürt  sorununun  çözümünde  aktif  yer  almaktadırlar.  Kürt siyasetinin  rengini  değiştiren  kadın temsiliyetinin  siyasetteki  aktifliğidir. 

sayfa  3 


DİRENİŞE  DUA  EDEN 
KADINLAR 

Türkiye’nin  temel  demokrasi  gücü olan  Kürtler,  “Demokratik  Çözüm Çadırları”  etrafında  demokratik  direnişlerini  sürdürüyorlar.  Direniş;  çünkü gece  yarıları  silahlı  baskına  uğramayan çadır  kalmamasına  rağmen  çadırlar büyük  bir  mücadele  ile  yeniden  yeniden  kuruldu.  Kürtler,  tüm  insanlığın utancı  olarak  ve  eril  Türk  egemen  güçleri  tarafından  gasp  edilmiş  haklarını geri  almak  için,  mücadelesini  demokratik  çözüm  çadırları  etrafında  somut on  taleple  ifade  etti. 

sayfa  4 


TJICIÜÛU® ! 


Merhaba 

Tarihe  destanlar  yazdırmış bir  aya  girmiş  bulunmaktayız.  ’ Büyük  bedeler  verilmesine  rağ- ' 
men  toplumlar  özgürlük  arayışla- 1 
rıyışından  hiç  bir  şey  kaybetmeksizin  mücadelesini  sürdürmektedir.  Kürdistan  ve  Ortadoğu’da yükselen  serhıldanlar  belki  de  j bir  kez  daha  demokratik,  özgür,  eşit  ve  barışçıl  bir  ortamı insanlığa  bahşedecektir. 

sayfa  3 


Türkiye  Devrim  Önderlerini Onurlandırmak 

Türkiye’de  genel  seçimlere  hazırlık  sürürken,  BDP’nin  desteklediği  bağımsız  milletvekillerinin  yedisinin  vetosu  bomba  gibi gündeme  düştü,  yazmak  istediğim... 

sayfa  7 


Çocuklarımıza  Dokunmayın 

Bir  ay  önce  yazdığım  yazının  nerdeyse  aynısı,  bir  konuda  yazmak  ne  kadar  acı. 
Günlerdir  devam  eden  demokratik  çözüm çadırlarındaki  etkinlikler,  yürüyüşler... 

sayfa  15 


Mayıs  2011 


Balinalar  da  Şarkı 
Söylüyor 


Avustralya’da  yapılan  bir  araştırma, erkek  kambur  balinaların  liste başı  olan  şarkılar  ürettiklerini ortaya  koydu. 

Amerikan  Current  Biology  dergisinde yayımlanan  araştırmaya  göre,  üreme  mevsiminde  erkek  balinaları  izleyen  ve  çıkardıkları  melodik  sesleri  yani  söyledikleri şarkıları  kaydeden  araştırmacılar,  erkek balinalar  arasında  tutulan  bir  şarkının  liste başı  olabildiğini  ve  üreme  döneminde  hepsinin  bu  şarkıyı  söylediklerini  keşfetti. 

Liste  başı  olan  şarkının  Avustralya’nın doğu  kıyılarından  çıkarak  Güney  Pasifik  ve oradan  Fransız  Polinezyası’na  kadar  ulaşabildiğinin  tespit  edildiği  araştırmada,  bu 


şarkının  balina  grupları  arasında  yayıldığı ortaya  çıktı. 

11  yıllık  çalışmanın  sonucu  olan  araştırma,  ‘Büyük  bir  coğrafi  alanda  çeşitli  nüfuslar  arasında  tekrarlanan  dinamik  bir kültürel  değişimin  ilk  belgesi’  olarak  değerlendiriliyor.  Kambur  balinalar  arasında yalnızca  erkekler  şarkı  söylüyor.  Bunun  nedeni  de  üreme  mevsiminde  dişi  balinayı kandırmak. 

Üreme  mevsiminde  erkek  balinaların ürettiği  şarkılardan  bazıları  ’hit'  olabiliyor. 


Araştırma  Merkezi 


Çok  Televizyon  izleyen 
Çocuk  Risk  Altında! 


Üniversitesinin,  6  ve  7  yaşlarındaki çocuklar  arasında  yaptığı  bir  araştırmada,  bu  çocukların  göz  arkasındaki  atardamarlarının  daha  dar  olduğu, bu  durumun  daha  sonra  bu  çocuklarda  kalp hastalığı,  yüksek  tansiyon  ve  diyabet  görülme  riskini  arttırdığı  saptandı. 

Araştırmacı  Dr  Bamini  Gopinath,  "ebeveynlerin  çocuklarını  koltuktan  kaldırıp çeşitli  faaliyetlerde  bulunmaya  teşvik  etmeleri  gerektiğini"  söyledi. 

Araştırılan  çocukların  televizyon  başında günde  ortalama  1.9  saat  geçirdikleri,  fiziksel  aktiviteye  ise  günde  36  dakika  ayırdıkları  ortaya  kondu.  Günde  bir  saat  veya  daha fazla  fiziksel  aktivite  yapan  çocuklarda  atardamarların  gözle  görülür  derecede  daha geniş  olduğu  belirtildi. 

Gopinath,  çok  sayıda  fiziksel  aktivitede 


bulunan  çocukların,  düşük  seviyede  yapan çocuklara  göre  daha  iyi  bir  mikrovasküler profile  sahip  olduklarını  ortaya  çıkardıklarını,  bu  durumun  da,  sağlık  için  iyi  olmayan davranışların  mikrosirkülasyonu  çok  erken etkileyebildiği,  daha  sonraki  dönemlerde  de kalp  hastalıkları  ve  yüksek  tansiyon  riskini artırabildiği  düşüncesini  doğurduğunu  kaydetti. 

Araştırmacı,  televizyon  karşısında  çok zaman  geçirmenin  fiziksel  aktiviteye  daha az  zaman  ayrılmasına,  kötü  beslenme  alışkanlığına  ve  kilo  alımına  yol  açtığını  belirtti. 

Araştırma,  Sidney'deki  34  ilkokulda  okuyan  6  ve  7  yaşlarındaki  yaklaşık  bin  500 
çocuk  arasında  yapıldı. 

Araştırma  Merkezi 


Uzak  Gezegenlerde 
Siyah  Bitkiler 


En  Büyük  Örümcek 
Fosili  Bulundu 


Ingiliz  bilim  adamlarına  göre  başka gezegenlerde  bitkiler  varsa,  insan gözüne  muhtemelen  siyah  renkte görünecekler. 

St.  Andrevvs  Üniversitesi'nde  yapılan yeni  bir  araştırmaya  göre,  insan  gözüne siyah  ya  da  gri  renkte  görülebilecek  bir bitki  örtüsü,  evrendeki,  'kızıl  cüce'  diye adlandırılan  yıldızların  çevresindeki  gezegenlerde  gelişmiş  olabilir. 

Görece  soğuk  yıldızlar  olan  'kızıl 


cüceler,  evrendeki  en yaygın  yıldız  türleri.  Bunların  birçoğunun  çevresinde  gezegenler  dolaşıyor ve  bazılarında  yaşam  belirtileri  görülebileceği  düşünülüyor. 

Ama  St.  Andrevvs  Üniversitesi'nde  yapılan  yeni araştırma,  bu  gezegenlerdeki  yaşamın  biraz farklı  olabileceğini  gösteriyor.  'Kızıl  cüce'lerin karanlık  olması  yüzünden,  yakınındaki  gezegenlerde  bulunan  bitki örtüsünün  mecvut  olan tüm  ışığı  toplayacak  biçimde  evrim  geçirmiş olabileceği  kaydediliyor. 

Ayrıca  uzaydaki  yaşanabilir  gezegenlerden  bazılarının  iki  ya  da  daha  faz la  yıldızın  yakınında  bulunabileceğine  dikkat  çeken araştırmacılar,  bunların bazılarının  kızıl  cüce,  bazılarının  bizim güneşimiz  gibi  olabileceğine  işaret  ediliyor. 

Bunun  da  bir  gezegende  farklı  bitki örtüsü  yaratabileceği,  siyah  bitkilerin  'kızıl cücelerden  ışık  alabileceği,  daha  parlak renklerdeki  çiçeklerinse  güneş  benzeri  yıldızlardan  yayılan  ışıktan  besleniyor  olabileceği  düşünülüyor. 

Araştırma  Merkezi 


Moğolistan'da  bulunan  örümcek fosili  tam  165  milyon  yaşında. 
Moğolistan’ın  iç  kesimlerinde araştırmacılar  şimdiye  dek  kayıtlara  geçen en  büyük  örümcek  fosilini  buldular. 

“Golden  orb  vveaver”  cinsi  dişi  örümcek,  bundan  165  milyon  yıl  önce  yaşamış. 
Günümüzde  de  hala  yaşayan  bu  örümcek türü  ördüğü  devasa,  altın  renkte  ağlarla tanınıyor.  Fosilin  vücudunun  çok  büyük 
olmadığı  ancak  bacaklarıyla  beraber  15 


cm  uzunluğa  ulaştığı belirtiliyor. 

Hala  dünyanın  farklı tropik  ve  yarı  tropik  kısımlarında  yaşayan  Nephila türü  örümceklerin  atası olan  örümceğe  Nephila jurassica  adını  veren  araştırmacılar  elde  ettikleri bulguları  Biology  Letters dergisine  anlattılar. 

Volkanik  kül  içinde tüm  detaylarıyla  mükemmel  korunmuş  halde  bulunan  fosil,  araştırmacıları oldukça  heyecanlandırdı. 
Bundan  önce  Nephila türüne  ait  bulunan  en  eski fosil  35  milyon  yaşındaydı. 
Şimdi  araştırmacıların  en merak  ettikleri  konu  şu: 
Günümüzde  ördükleri  dev ağlarla  tanınan  ve  dişisi¬ nin  erkeğine  göre  çok daha  iri  olduğu  bu  örümcek  türünün  atası  için  de aynı  şeyler  geçerli  mi? 

Bir  türün  dişisi  ve  erkeği  arasındaki  anatomik  farklara  “sexual  dimorphism”deniyor. 
Araştırmacılar  şimdi  bu  durumun  milyonlarca  yıl  önce  de  geçerli  olup  olmadığını  öğrenmek  için,  fosili  buldukları  yerde  bir  tane de  erkek  Nephila  jurassica  fosili  bulmayı umuyorlar. 

Araştırma  Merkezi 
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Tarihe  destanlar  yazdırmış  bir  aya  girmiş  bulunmaktayız.  Büyük  bedeler  verilmesine  rağmen  toplumlar özgürlük  arayışlarıyışından  hiç  bir  şey  kaybetmeksizin mücadelesini  sürdürmektedir.  Kürdistan  ve  Ortadoğu’da  yükselen  serhıldanlar  belki  de  bir  kez  daha  demokratik,  özgür, eşit ve  barışçıl  bir  ortamı  insanlığa  bahşedecektir.  Belki  de  bir  kez daha  toprak  ana  özgürlüğüne  kavuşacak,  halklar  bütün  farklılıklarıyla  yaşayacak  ve  kadınlar  tanrıça  kültürünün  külleri  üzerinden  kendini  yaratacaktır.  Tüm  bunlar  olacaktır.  Çünkü  toplumların  deneyebileceği  tek  alternatif  bu  kalmıştır.  Yani  eril  zihniyetin  bütün  versiyonları  denenmiş,  ancak  toplumsal  sorunlar  varlığını  hep  korumuştur.  Dolayısıyla  bu  devran  dönecektir.Tabii  yine  büyük  bedeller  karşılığında. 

işin  yazıldığı  kadar  olmadığını  biliyoruz.  Ancak  başta Kürdistan  olmak  üzere  Oradoğu’da  rüzgarların  tersten  esme¬ ye  başladığını  da  görüyoruz.  Otuz  yılı  aşkındır  süren  Kürt  özgürlük  mücadelesinin  rüzgarı  Ortadoğu  üzerine  etkisini  göstermiştir.  Ortadoğu  halkları  henüz  ideolojik  bir  doğrultuyla hareket  etmese  de  mücadeleleri  bunu  açığa  çıkaracaktır. 
Kısaca  Kürdistan’da  ve  Ortadoğu’da  ipler  kopmuştur.  1800’lerin  sonlarında  Avrupa’da  başlayan  devrim  dalgası  bu  kez Ortadoğu’dan  gelmektedir. 

Kürt  halkı  kendi  özgürlüğü  ve  Türkiye’nin  demokratikleşmesi  konusundaki  ısrarını  geliştirdiği  Emek  ve  Demokrasi  bloğuyla  göstermiştir.  Kürt  ulusal  birliğinin  sağlanması  ve Türkiye’nin  demokratikleşmesi  projesine  ilk  tepki  Yüksek Seçim  Kurulu’ndan(YSK)  geldi.  Böylece  son  kalan  kurum  da Kürt  halkına  karşı  yürütülen  savaşta  yerini  almış  oldu.  Ancak Kürt  halkının  ve  demokratik  kesimlerin  sert  cevabı  işlerin çokta  planlandığı  gibi  gidemeyeceğini  göstermiş  olmalı  ki  üç gün  sonra  YSK  tarafından  karar  değiştirildi.  Zaman  halkların  ve kadınların  zamanıdır.  Kürdistan  ve  Ortadoğu  bunu  her  zamankinden  daha  fazla  bilmekte  ve  yaşanan  gelişmelerde  bunu göstermektedir. 

Kürt  kadınları  bu  döneme  sonderece  bilinçli  bir  katılım göstermektedir.  Kürt  kadınları,  Kürt  toplumunun  demokratikleşmesinde  belirleyici  rol  oynamaktadır.  Eril  zihniyetin  kurumlaşmış  kalıplarının  aşılmasında  ve  özgürlük  ideolojisinin  sosyalizasyonunda  da  öncülük  etmektedir.  Kürt  kadınları  ulusal ve  siyasal  kazanımların  kadın  açısından  nihayi  kazanımlar olmadığını,  ancak  demokratik  bir  toplumda  kadının  özgürlük zeminin  gelişeceğini  bilmektedirler.  Dolayısı  ile  yediden  yetmişe  her  kesimden  kadın  mücadele  etmektedir.  10  yaşındaki Medya’ın  Kürtçe  öğretmenliğinden,  75  yaşındaki  Medine Ana’ın  direnişi  tam  da  bu  gerçeği  ispatlamaktadır.  Kısacası Kürt  kadınları  el  emeği,  göz  nuruyla  yoğrulmuş  bilinçlerini yüreklerinin  derinliklerinde  büyüterek  yaşamlarını  örmektedirler.  Kürdistan  ve  Ortadoğu  halklarının  ölüme  karşı  yaşam, köleliğe  karşı  özgürlük  mücadelesini  verdiği  bir  dönemde Maysı  ayı  sayımızı  hazırladık.  Bu  sayımızın  her  sayfasını  beğenerek  okuyacağınızı  peşinen  belirtelim.  Kürt  kadınlarının seçim  hazırlıklarının  düzeyini,  siyasal  sürece  bakış  açılarını sizler  için  üçüncü  sayfamızda  yer  verdik.  Değerli  okurlarımız, bildiğiniz  gibi  AKKH’nin  geleneksel  olarak  yaptığı  festivalde gelip  kapımıza  dayandı.  Festivalin  içeriğini  mi  merak  ediyorsunuz.  O  zaman  dünya  gündemi  sayfamızı  mutlaka  okumalısınız. 

Rojev  sayfamızda  iki  emekçi  kadın  şahsında  hepinizin emekle  yarattığı  değerleri  anmaya  ve  kadının  yaşama  dair deneyimlerine  yer  verdik.  Son  yıllarda  tv  kanallarından  hangisinde  bireylem  görseniz  polisin  gaz  bombalı  saldırılarına  şahit olmuşsunuz  veya  kendiniz  yaşamışsınızdır.  Bu  kadar  sınırsızca  kullanılan  gaz  bombalarının  insan  sağlığı  üzerinde  yarattığı etkileri  sizler  için  araştırdık.  Sistemin  masum  göstermeye çalıştğı  bombaların  aslında  hiçte  öyle  olmadıklarını  ekoloji  sayfamızda  göreceksiniz.  Cadı  kazanı  sayfamızda  ise  kadın  cinayetlerinde  son  yıllarda  gelişen  artışın  erkek  ve  devlet  bağlantılarını  okuyabilirsiniz.  Yine  eril  zihniyetin  kadınlar  üzerindeki kırım  politikalarına  karşı  Kürt  kadın  hareketinin  geliştirdiği kampanyanın  önemini  konu  alan  yazımızı  hem  içiniz  bukularak hemde  mücadele  azminiz  bilenerek  okuyacaksınız. 

Bu  sayımızda  portre  sayfamıza  konu  olan  feminist  kadın yazarın  derslerle  dolu  hayat  öyküsünü  mutlaka  okuyun.  Kadın adına  hiç  bir  özgürlük  kıvılcımının  olmadığı  bir  dönemde  el yordamıyla  yolunu  bulmaya  çalışan  ve  bugün  halen  öneminden  hiçbir  şey  kaybetmemiş  tespitlerin  sahibi  olan,  bu  öncü kadının  yaşamını  okumayı  ihmal  etmeyin. 

Gazetemizin  bu  sayısının  her  sayfasını  merak  ve  zevkle okuyacağınızdan  eminiz.  Son  derece  çarpıcı,  eğitici  ve  derslerle  dolu  konuları  sizler  için  hazırladık.  Gazetemizi  hazırlarken sizlerle  buluşmanın  hecayanını  yaşadığımızı,  sizlerinde  okurken  bütün  kadınlarla  buluşma  heyecanını  yaşayacağınıza  inanıyoruz.  Emeğinizin  özgür  yarınlar  yaratması  dileğiyle  1  Mayıs emekçileri  gününüzü  kutluyoruz. 


Siyasete  Yeni  Bir  Tarz  Kazandırdık 

Tükiye’de  parlementer  sistem  içerisinde  öncülük  eden  bir  konumdayız.  Kürt kadınları,  Türkiye’de  demokratik  siyasetin  önünü  açan,  diğer  siyasi  partileri değişime  zorlayan  bir  konumdadır. 


Kürdistan’nın  her  parçasında mücadele  eden  Kürt  kadınları,  toplumsal  bilincin  gelişmesinde  önemli  rol  oynamaktadır.  Kuzey  Kürdistan’¬ da,  Türk  devletinin  inkarcı  zihniyetini yaşamın  her  alanına  uygulaması;  Kürt kadınlarının  mücadele  alanını  genişletmiştir.  Kürt  kadınları  yaşamın  her  alanında  yerini  alarak  demokratik  toplumun inşaasında  ve  Kürt  sorununun  çözümün¬ de  aktif  yer  almaktadırlar.  Son  yıllarda, Kürt  siyasetinin  rengini  değiştiren  temel konulardan  biri,  kadın  temsiliyetinin siyasetteki  aktifleşmesi  olmuştur.  Bu hem  toplumda  kadına  dönük  algıların değişmesini  sağlamış  hem  de  siyasetin demokratikleşmesinde  önemli  sonuçlar açığa  çıkarmıştır.  Kürt  kadınları  geçen dönem  8  milletvekiliyle  parlementoda yer  alarak  Kürt  toplumunun  ulusal,  siyasal  ve  sosyal  taleplerini  yerine  getirmek için  mücadele  etmiştir.  Türkiye  parlementosunda  yer  alan  Kürt  kadın  milletvekili  Ayla  Akat  Ata,  geçen  dönem  BDP Batman  milletvekili  olarak  çalışma  yürüttü.  12  Haziran  2011  seçimlerinde  de Batman’dan  bağımsız  aday  olan  Akat Ata,  Kürt  kadınlarının  siyasal  alandaki öncülük  rolü,  kadın  temsiliyetinin  siyasette  yarattığı  etkileri  ve  Kürt  kadınlarının  önümüzdeki  seçimlere  hazırlık  düze¬ yine  ilişkin  sorularımızı  yanıtladı. 

Kürt  kadınlarının  parlementodaki etkisi  nasıl  oldu? 

Kürt  kadınları  olarak  demokratik, ekolojik,  cinsiyet  özgürlükçü  bir  paradigma  ile  siyaset  yapmaya  çalışıyoruz. 
Türkiye’de  sol  adına  yapılan  siyaset  içerisinde  kadınlara  söz,  karar  süreçlerin¬ de  görev  verildiğine  ne  yazık  ki  tanıklık etmiyoruz.  Türkiye  seçme  seçilme  hakkını  ilk  tanıyan  ülkelerden  biri  olmakla birlikte,  2007  seçimlerinde  parlementoya  en  fazla  50  kadın  milletvekili  taşıyabilmiş  bir  ülkedir.  Bu  noktada  uluslarası kamuoyunun  ciddi  eleştirilerine  maruz kalmıştır.  2007  seçimlerinde  Demokratik  Toplum  Partisi’nin  desteklediği bağımsız  kadın  adaylara  siyasi  temsil noktasında  ciddi  bir  güvenin  olduğu açığa  çıkmıştı.  Bunu  kadın  adayları  seçilebilecek  bölgelerde  yer  vererek  kamuoyuna  yansıtmıştır.  Kürt  kadınlarının seçilme  oranı  parlementodaki  kadın oranını  da  yükselti.  2007  seçimelerinde DTP  grubunun  yarıya  yakını  kadın  temsiliyeti  oldu.  Bu  Türkiye  parlementer  sisteminde  bir  ilkti.  Kürtler,  Kürt  kadınları demokratik  siyaseti  böyle  bir  ilkle buluşturmuşlardır.  Kaldı  ki  eş  başkanlık sisteminin  olması,  yine  %40  kadın  kotasının  olması,  işte  grup  başkanvekilli  olarak  bir  kadına  görev  verilmesi  Türkiye parlementosunun  ilkleridir.  Böylelikle demokratik  sistemin  önünü  açmaya çalıştık.  Bu  da  aynı  zamanda  Türkiye demokrasisine  kazandırdı.  Tabii  ki  var olan  yasaların  değişiminden  yanayız. 
Ama  değişmeyen  yasalara  rağmen  kendi iç  sözleşmelerimizi,  kendi  yasalarımızı uygulayarak  bir  tarz  oturtmaya  çalışıyoruz.  Bugün  Türkiye’de  eşbaşkanlık  sistemi  yok.  Ama  biz  bir  kadın  ve  bir  erkekten  oluşan  eşbaşkanlarla  siyasette demokratik  bir  tarz  geliştirdik.  Bu  aynı zamanda  daha  katılımcı,  cinsiyet  özgürlükçü,  bir  paradigmanın  parlementoya yansımasıdır.  Yine  %40’lık  bir  kotamız var.  Parlementodaki  diğer  siyasi  partilerin  hiçbirinde  olmayan  bir  kotadır  bu. 
Şunu  ifade  edeyim;  kadınların  parlementodaki  kadın  temsiliyetinin  siyasi parti  liderlerinin  iki  dudağı  arasında  ve 


onların  verdiği  kararalara  bağlı  olmaktan  çıkarıp  bir  an  önce  yasal  bir  düzenlemeye  bağlamak  gerekiyor.  Bu  nedenle siyasal  partiler  kanununda  mutlaka düzenlemeler  yapılması  gerekiyor.  Bu konuya  ilişkin  verdiğimiz  kanun  tekliflerimiz  red  edildi.  Ancak  biz  kendi  hukumuzu  işletiyoruz.  BDP’nin  grup  başkanvekilliğinin  kadına  verilmesi  yeni  bir sürecin  başlangıcı  ol-  du.  Çünkü  iktidar partisi  de  hemen  akabinde  birinci dönemin  ikinci  yarısında  kendi  içerisinde  bir  kadın  başkanvekili  seçti  ve  yönetimde  yer  verdi.  Dolayısıyla  Türkiye’de parlementer  sistem  içerisinde  öncülük eden  bir  konumdayız.  Kürt  kadınları, Türkiye’de  demokratik  siyasetin  önünü açan,  diğer  siyasi  partileri  değişime  zorlayan  bir  konumdadır.  Nitekim  12 
Haziran  2011  seçimelerine  hazırlanan tüm  siyasi  partiler,  öncelikle  kadın  temsiliyetini  tartışmaya  başladılar. 
Muhalefet  ve  iktidar  partilerinin  daha fazla  kadın  aday  göstermiş  olmalarının nedeni;  Barış  ve  Demokrasi  Partisi’nin bu  konudaki  siyasi  kararlılığıdır.  Yine mevcut  temsil  gücümüzün  tartışılması¬ nın,  temsil  düzeyimizin  gerek  ulusal, gerekse  de  uluslararası  kamuoyuna  yansıması,  bu  konuda  diğer  siyasi  partileri değişim-dönüşüme  zorladığını  görüyoruz. 

Kadınların  yaşadığı  sorunları  gündeme  taşıyabildiniz  mi? 

Parlementodaki  kadın  temsili  dışında,  kadına  yönelik  şiddetin  daha  görünür  olması  ve  bunun  önlenebilmesi  için girişimlerimiz  oldu.  Kadına  yönelik uygulanan  şiddetin  önlenmesi  için  bir takım  yasal  düzenlemeler  içeren  kanun teklifleri  hazırladık.  Bunların  hiçbiri kabul  edilmedi.  Parlemento  çatısı  altında  bu  dönemdeki  tek  pratik  adım  olan kadın-erkek  eşitlik  komisyonunun kurulmasında  öncülük  ettiğimizi  belirtmek  istiyorum.  Yine  parlementoda gerek  8  Mart’ın,  gerek  25  Kasım’ın  ele 
alınmasını  gündeme  getirdik.  Bu  yıl  25 
Kasım’da  diğer  partilerle  ortak  olarak kadının  yaşamış  olduğu  şiddet  karşısında  ortak  bir  duruşun  olmasına  öncülük ettik  ve  önemli  sonuçlar  aldığımızı belirtmek  istiyorum.  Geçen  dönem gerek  eşbaşkanlık,  gerek  cins  kotasındaki  red  edilen  yasa  tekliflerimizi  yeniden  gündeme  getireceğiz.  Özellikle  cinsiyet  kotasının  yasal  bir  düzenleme  ile siyasi  partiler  yasasında  yer  alması  için güçlü  bir  çalışma  yürüteceğiz.  Esasta önümüzdeki  dönem  çalışmalarımızda şiddetin  görünür  ve  bilinir  olması  konu¬ 


sunda  ve  şiddetin  önlenmesini  için çalışmalar  yürüteceğiz. 

Kürt  kadınlarının  seçime  hazırlık düzeyi  nasıldır,  talepleri  nelerdir? 

Öncelikle  her  zaman  söylediğimiz  bir şey  var:  Bu  siyasal  hareketin  en  önemli güçlerinden  biri  kadın  gücüdür.  Kürt siyasal  hareketi  olarak  dinamik  olan,  statik  olmayan  ve  her  noktada  siyasal  sürece  müdahale  edebilen  örgütlü  yapılara sahip  olan  bir  hareketiz.  Türkiye  kadın hareketine  de  öncülük  eden  bir  pozisyondayız.  Dinamik  bir  kitlemiz  var,  örgütlü  bir  kitlemiz  var.  Ve  kendi  içimizde meclisler  kurarak  örgütleniyoruz.  En üstte  siyasi  parti  içerisinde  de  meclislerimiz  var.  Ama  bununla  beraber  örgütlü bulunduğumuz  alanlarda  da  meclisler şeklinde  tabanın  sesini  parlementoya kadar  taşıyan  demokratik  bir  sistemin parçasıyız.  Bu  seçimlerde  de  hazır  ve dinamik  olan  seçimen  gücümüz  var.  Son Yüksek  Seçim  Kurulu(YSK)  kararından sonra  yapılan  demokratik  eylemliliklerde görüldü  ki;  sürece  müdahele  etme,  sürecin  ve  demokrasinin  tarafı  olma,  atılması  gereken  adımları  ortaya  koyma  ve bunun  öncülüğünü  yapma  gibi  bir  kararlılık  var.  Yine  8  Mart’ta  alanları  dolduran tüm  kadınlar  taleplerini  en  yüksek  sesle ve  katılımla  ifade  ettiler.  Kürt  kadınları BDP’nin  ortaya  koyduğu  dört  ana  talep etrafında  şekillenen  on  talebinde  takipçisi  olacaklar  ve  bunları  platformalarda ifade  edecektir.  Bir  diğeri  şu;  13  kadın milletvekili  adayıyla  seçime  giriyoruz. 
Halkımızın  da  13  kadın  milletvekili  adayını  parlementoya  gönderme  kararlığı  var. 
Kadın  milletvekillerine,  kadın  seçilmişlere  ciddi  bir  güvenin  geliştiğini,  gittiğimiz  her  ortamda  bunu  yaşadığımızı belirtmek  istiyorum.  Halkımızın  bize vermiş  olduğu  bu  güveni  layıkıyla  taşımaya  çalışacağız.  Amacımız  ve  umudumuz  bu  13  kadın  adayın,  parlementoda  siyaset  yapacağı  bir  zemine  kavuşmasıdır. 

Emek, Barış  ve  Demokrasi  Cephesi olarak  Türkiye  de  alternatif  bir  siyaset imkanı  yaratma  ve  bu  siyasetin  öncülüğünü  yaparak  geniş  halk  kitlelerine  mal etme  kararlılık  içerisindeyiz.  12  Haziran 
2011  seçimlerine  hazırlanan  Türkiyede 
böyle  bir  alternatif  sol  sosyalist  siyasetin,  demokratik  siyasetin  adresi  olmaya ve  bunu  halkla  buluşturmak  için  çalışacağız.  Başta  kadın  hakları  olmak  üzere toplumun  bütün  kesimlerinin  taleplerini parlementoya  taşıyarak  çözümler  geliştirme  iddiamız  olduğunu  belirtebilirim. 


Haber  Merkezi 


Mayıs  2011 
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4  Güncel  bakış 


İyice  Zıvanadan  Çıktılar... 

Yüksek  Seçim  Kurulunun  (YSK)  18  Nisan’da  aldığı karar  ile  12  Haziran  seçimlerini  sabote  eden  “Emek, Özgürlük  ve  Demokrasi  Bloğunun  milletvekili  adaylarının  başvurularının  bir  kısmını  veto  etmesi,  devletin Kürdistan  sorununa  bunca  zamandan  sonra  yaklaşımının seviyesini  ve  niyetini  ele  vermesi  açısından  ilginç  bir  örnek oldu. 

Bu  akıl  almaz  keyfiyet  ve  kasıt  kuşkusu  çok  yüksek. 
Kararın  sorumluluğu  sadece  sözde  “bağımsız”  yargıya  ait olmadığı,  başta  AKP  iktidarı  olmak  üzere  barışa,  çözüme  ve demokratikleşmeye  inanmayan,  kaos  ve  kargaşayı  siyasal varoluş  nedeni  olarak  gören  tüm  statükocu  güçlerin  bu kararda  sorumluluk  payı  olduğu  bir  kere  daha  açığa  çıktı. 

Tarihsel  olarak,  Kürtlerin  özgürlük  talepleri,  her  yol  ve yöntemle  bastırılmış  engellenmek  istenmiştir.  Bugünde AKP  eliyle  aynı  politikalar  sürdürülmektedir.  Bir  yandan operasyonlar  devam  ederken  diğer  yandan  yoğun  baskı  ve tutuklamalarla  bu  halkın  örgütlülüğü  dağıtılmak,  koparılmak  istenmektedir.  Kürtlerin  örgütlülüğü  geliştikçe  AKP’nin Kürtler  üzerine  uygulamak  istediği  siyasette  boşa  çıkıyor. 
Böyle  olunca  da  Kürtler  üzerinde  ki  baskılar  gün  gittikçe  artmakta  ve  daha  sistemli  politikalar  devreye  konulmaktadır. 

Kürtler,  kendi  yaşamları  ve  gelecekleri  üzerine  tasarrufta  bulunma  hakkının  kendi  ellerinde  olmasını  istiyorlar. 
Bunun  için  kamusal,  siyasal  alana  dâhil,  müdahil  ve  karar mekanizmalarında  söz  sahibi  olmak  için  mücadele  ediyorlar.  Bu,  siyasal  alandan  şiddetin  çıkarılması  ve  tek  aracın söz  ve  konuşma  olduğunun  kabulü  anlamına  geliyor.  Oysa seçilmiş  siyasetçileri  tutuklanarak,  partileri  kapatılarak, yüksek  seçim  barajı  korunarak  Kürtlerin  siyasal  alanda  yer almalarına  hiçbir  şekilde  imkân  tanınmıyor.  Tüm  engellere karşın  TBMM’de  bağımsız  adaylarla  var  olmanın  yolunu  bulmaya  çalışan  Kürtlerin  şimdi  de  YSK’nın  memnu  hakları  iade edilmiş  bağımsız  adayları  ve  halen  milletvekili  olanları  siyasi yasaklı  hale  getirmesiyle  temsiliyetleri  engellenmek  istendi. 

YSK’nın  bağımsız  adaylara  yönelik  vetosu,  bardağı  taşıran  son  damla  oldu  ve  Türkiye’nin  demokratikleşmesini dolayısıyla  da  barışını  tümüyle  riske  soktu.  Yargının  bu  ülkede  ne  derece  siyasallaştığını  ve  bağımsız  olmadığını  gösteren  pek  çok  örnek  yaşanırken  “Yargı  Bağımsızlığının  arkasına  sığınmak,  YSK  kararını  olağanlaştırmak  açıkça  Türki  - yenin  demokratikleşmesini  sabote  etmekten  başka  bir  işe yaramadı. 

Yasalar,  yurttaşların  hakkaniyet  duygusu  ve  vicdanları zedelediği  zaman  meşrutiyetini  yitirir.  Hangi  yasal  gerekçe¬ ye  dayanırsa  dayansın,  bu  karar  savunulamaz.  AKP  sorumluluğu  YSK’ya  yükleyerek  kendini  temize  çıkartamaz.  Kendi sorumluluğunda  ki  yargı  böylesi  bu  kararı  yanlız  başına  alamaz.  Eğer  samimi  olsaydı  bu  hükümet  yüzde  onluk  barajın arkasına  sığınamazdı. 

Bu  bir  darbe  operasyonuydu.  Kürdistan  başta  olmak üzere  tüm  illerde  halk  sokağa  çıkarak  haklı  olarak  ciddi  bir öfke  patlaması  yaşadı.  Günlerce  sokaklar  doldu,  taştı. 
Yapılan  tamamen  haksızlık  olmasına  rağmen,  Kürtler  haklı itirazlarını  göstermesine  rağmen,  karşılığında,  cop,  sopa, gaz,  gözaltı  ve  tutuklama  ile  karşı  karşıya  kaldılar.  Bismil’de polisin  açtığı  ateş  sonucu  gencecik  bir  insan,  İbrahim  Oruç hayatını  kaybetti.  Öldürmeleri  yetmiyormuş  gibi  yerde yatan  genci  polisler  tekmeledi  ve  ağzına  gelen  tekmelerden dolayı  İbrahim’in  dişleri  yattığı  yere  döküldü.  Tam  bir  vahşet görüntüsüydü. 

YSK  yapmış  olduğu  bu  utançtan  üç  gün  sonra  yani  21 
Nisan  günü  geri  döndü  ama  geriye  acı,  kan,  gözyaşı,  zulüm, ölüm  kaldı.  Baştan  aklıselim  düşünüp  hiç  böyle  bir  vetoya gitmeselerdi  belki  bu  kadar  acı  da  yaşanmazdı,  İbrahim’de yaşıyor  olurdu.  YSK’ya  geri  adım  attıran  bu  toplumsal  tepkinin  ortasında  Bismilli  İbrahim  bulunuyor.  İbrahim’i  öldüren  bu  derebeyleri  kesinlikle  yargılanmalıdır  ve  bilerek  isteyerek  adam  öldürmekten  mahkûm  edilmelidir.  Aksi  taktirde Kürtlerde  yaratılan  derin  yaralar  ve  güvensizlikler  daha  da derinleşecektir.  Toplumun  vicdanı  İbrahim’in  ve  daha  bilerce  katedilen  çocuk  ve  gençlerin  katilleri  yargılanmaya  başladığında  rahat  bir  nefes  alabilir. 

Bağımsız  seçilecek  olan  adaylar  da  milletvekili  olduklarında,  onları  meclise  taşıyan  İbrahim’i  asla  unutmamalıdır. 


Direnişe  Dua  Eden  Kadınlar 

Kürt  kadınını  sağlam  bir  direnişe  götüren  esas  nokta,  farkına  varılmış özgürlük  bilinci  ve  ahlaki  bir  adalet  özlemidir.  Kürt  kadınları  da  demokratik bilincin  sonucu  olarak  çadırlardaki  yerini  almaya  devam  ediyor. 


çadırı  olduğu  için,  yıllardır 
Kürtler  üzerindeki  oyunları  bozmak  için  buradayım.  Hiçbir  şekilde  Kürtleri  kabul  etmeyen devlete  karşı  durmak  için  buradayım”  cevabını  veriyor.  Hikayesini  soruyorum,  ailesini  soruyorum,  bana  ailesinden  kimse¬ nin  cezaevinde  veya  dağda  bulunmadığını,  bütün  Kürtlerin cezaevi,  katledilme  ve  dağ  hikayesinin  kendi  hikayesi  olduğunu anlamlı  gözlerle  anlatıyor.  Yeğeni  Ayhan  Aykın’ın  1999  yılında 
PKK  Lideri  Abdullah  Öcalan’ın 
Tür-  kiye’ye  getirilişini  protesto etmek  için  bedenini  ateşe  verdi¬ 


larında  yarattığı  ahlak  ve  vicda¬ nin  gereği  olan  direniş  devam ediyor.  Kürt  kadınlarının  çadırlardaki  nöbeti  tek  başına  politik bir  eylem  değildir.  Kürt  kadınları bu  çadırlarda  insanlığına,  ulusal kimliğine,  çocuklarına  ve  kardeşlerine  sahip  çıkıyor.  Kürt  kadınlarının  çadır  nöbeti,  evel zaman  önce  toplumda  kadın  ile erkek  arasında  temeli  atılan adaletsizliğe  karşı  Toprak  Ananın  çığlığıdır  aynı  zamanda.  Toprak  Ana’nın,  çocuklarını  ezip geçen  sisteme,  devlete  ve  egemene  karşı  mücadele  çığlığıdır. 
Kendine  aydınım  demokratım 


Türkiye’nin  temel  demokrasi  gücü  olan 
Kürtler,  “Demokratik  Çözüm  Çadırları”  etrafında  demokratik  direnişlerini  sürdürüyorlar.  Direniş;  çünkü  gece  yarıları  silahlı  baskına  uğramayan çadır  kalmamasına  rağmen  çadırlar  büyük  bir  mücadele  ile yeniden  yeniden  kuruldu.  Kürtler,  tüm  insanlığın  utancı  olarak ve  eril  Türk  egemen  güçleri  tarafından  gasp  edilmiş  haklarını geri  almak  için,  mücadelesini demokratik  çözüm  çadırları  etrafında  somut  on  taleple  ifade etti.  Umuda  ve  özgürlüğe  inancı olmayanlar  direnemez.  Direnişin  temel  kaynağı;  adalet,  özgürlüğe  inanma,  zulümün  farkına  varmanın  yanında,  büyük acıların  sonucunda  oluşan  gerçekleşmesi  mümkün  umutlardır.  Türk  Devlet,  1990’lı  yıllarda Kürtlerin  kendi  savunmasının  ve statüsünün  oluşmasını  engellemek  için  toprağından  koparttı ve  zorla  göçe  tabii  tuttu.  Kürdistan’ın  yanı  sıra  Türkiye  metropollerine  baktığımız  da  sosyal, kültürel,  coğrafik  ve  politik  olarak  Kürtlere  karşı  her  türlü  baskıyı  geliştirdi.  Kürtler  göç  ettirildikleri  metropoller  de  ellerine silah  alarak  kendini  savunmadı. 
Kürtler  zamanla  örgütlenerek, 
Ortadoğu  ve  insanlığa  direniş ışığı  olarak  kendini  onurlu  ve özgür  bir  halk  ve  kadın  kimliğini yaratarak  savunmasını  yaptı. 
Demokratik  çözüm  çadırlarını böyle  ele  almak  doğru  olacaktır. 
Sıradan  ve  bedelsiz  yapılan  bir etkinlik  olarak  ele  alamayız. 
Kürdistan  da  kurulan  çadırların güvenli  ortamı  Kürtlerin  örgütlü olmasından  dolayıdır.  Bununla beraber  batı  ilerinde  Türk  egemen  güçlerince  kuşatılmış  zeminlerde  kurulan  çadırlardaki direnişi  kutsal  görmemek  müm kün  değildir.  Bu  bilinçle  bir  çok yerde  kurulan  ve  inadına  inşa edilen  çadırlara  en  başta  sahip çıkan  Kürt  kadınları  oldu.  Kürt kadınları  büyük  bir  uyanış  sonucunda  oluşan  kutsal  umutları için  çadır  direnişlerinde  yerini, öncülük  düzeyinde  aldı. 

Kürt  kadınları  çok  önemli  bir özelliğe  sahiptir.  Eşi  benzeri  az bulunur  biçimde  umutlu,  sağlam,  kararlı  ve  sadıktır.  Kürt kadınlarının  böyle  olmasının  kökenleri  vardır.  Kürt  kadınları, neolitik  dönemin  (doğayla  iç  içe 


yaşamaktan)  kültürünü  günümüze  kadar  derin  bir  şekilde taşımıştır.  Kadınlar  özgürlük  hareketinden  aldıkları  bilinçle, yukarda  saydığımız  özellikleri besleyen  ve  açığa  çıkartan  te  - mel  kültürel  öğeleri  geliştirmiştir.  Bu  özelliklerin  yanı  sıra,  Kürt kadınını  sağlam  bir  direnişe götüren  esas  nokta,  farkına varılmış  bir  özgürlük  bilinci  ve ahlaki  temelli  adalet  özlemidir. 
Dolaysıyla  Kürt  kadınları  da demokratik  bilincin  sonucu  olarak  çadırlardaki  yerini  almaya devam  ediyor.  Çadırlara  giden her  kadının  bir  hikayesi  var.  Kürt sorunu  çözümü  için  çokça  tartışılan  hakikatleri  araştırma  ve adaleti  sağlama  komisyonu  eğer oluşturulursa  başta  bu  çadıra gelenlerin  hikayesini  dinlemelidir. 

Gençler  sürekli  polis  müdahalesi  ve  baskısına  maruz  kalan çadırları  savunurken,  kadınlar çadırlardaki  günlük  yaşamda kapitalist  sistemin  bireyi  toplumdan  ve  toplumdaki  kolektivizmin  yarattığı  ortak  maneviyat ve  ruhtan  koparma  politikalarına  karşı  sıcak  ana  renginde derin  sohbetler  ve  paylaşımların öncüsü  konumundadır.  Ada  - na’da  misafir  olduğum  bir  evde Şakirpaşa  Mahallesinde  kurulan  “Demokratik  Çözüm  Çadırına”  polis  müdahalesi  sırasında onlarca  gaz  bombasının  atılması  ve  gündüz  ortasında  çadırın ateşli  silahla  taranmasına  rağmen,  75  yaşındaki  bir  ananın çadırı  terk  etmemesi  ve  ısrarla kalması,  yani  direnişi  herkesin dilinde  umut  olmuştu.  Kadınlar sadece  çadırlarda  direniş  öncüsü  değil  aynı  zamanda  çadırlara ruh,  duygu,  öz  disiplin  ve  dualarıyla  ayrı  bir  hava  katı  maktalar. 

Mersin  halkının  kendi  öz  sistemi  kapsamında  Roj  mahallesinde  kurulan  “Demokratik  Çözüm  Çadırı”nda  nöbet  tutan  55 
yaşındaki  Medine  Özkarcadağ bu  kadınlardan  sadece  biridir. 
76  yıl  önce  ekonomik  nedenlerden  dolayı  Diyarbakır’dan  Mersine  göç  eden  Medine  Ana 
1980’le  beraber  başlayan  savaş nedeniyle  kendi  topraklarına geri  dönmek  istese  de  dönemez ve  yaşamını  Mersin’de  sürdürür. 
Çadırda  bulunan  yüzlerce  kadın arasından  yanına  yaklaştığım 
Medine  Ana  “neden  buradasınız”  soruma  çok  kısa  ve  net  bir üslupla  “Demokratik  çözüm 


ğini  ve  yaşamını  yitirdiğini  zor ifadelerle  anlatıyor.  Çadıra  her gün  geldiğini  ve  çadırdaki  etkinliklere  katılım  olması  için  mahallelerde  bulunan  kadınlarla  diyalog  kurduğunu  belirten  Medine 
Ana  konuşmasını  şöyle  sürdürüyor:  “Her  gün  mahallelerde  çalışma  yürütüyorum.  Devlet  hak vermiyor,  direne  direne  alacağız.  Kürtlerin  sorununu  devletin de-  ğil  halkın  çözeceğine  inanıyorum.  Çadırda;  yaşadıklarımızı,  umutlarımızı  tartışıyoruz. 
Yine  nasıl  çözüm  olur  üzerine sohbet  ve  tartışmalar  yapıyoruz.”  Medine  Ana  tüm  annelere şöyle  sesleniyor  “Tüm  annelere sesleniyorum.  Annelerin  dili, dini  ve  ırkı  yoktur.  Herkes  çocuklarına  sahip  çıksın.  Annelerin  görevi  sadece  doğurmak değil  kendi  halkına  faydalı bireyler  yetiştirmektir.  Ben kanımın  son  damlasına  kadar bu  mücadele  yolundayım”.  Medine  Özkaracadağ’ın  üzerine söyleyecek  bir  şey  kalmıyor. 

İki  oğlu  cezaevinde  olan  ve yaklaşık  30  yıl  önce  Siirt’ten Mersin’e  yerleşen  45  yaşındaki 
Hediye  Aka  da  her  gün  ibadethane  gibi  umut  ve  özlemleri  için çadıra  uğrar  mutlaka.  Hediye 
Aka  sorularıma  bir  anne  duygusunun  saflığında  cevap  veriyor. 
İşte  Hediye  Aka’ın  yorumsuz sözleri  “Bu  yol  için  geliyoruz  ça  - dıra.  Çadırda  çocuklarımız  için dua  ediyoruz.  Dünyaya  adaletin gelmesi  için  dua  ediyoruz. 
Kürtlerin  üzerindeki  zulmün  son bulması  için  dua  ediyoruz.” 

Toprak  Ana’nın  yürüyüşü 

Umut  ve  bilincin  Kürt  kadın¬ 


diyenlerin  görmek  istemediği bu  gerçeği,  yazmak  yansıtmak ve  yankılanan  zılgıtlara  alkış  tutmak  Toprak  Ana’nın  yolunda ilerleyen  her  kadının  adalet  borcudur.  Kendi  kardeşine,  çocuğuna  ve  insanlığına  bu  kadar yabancılaştırmış  bir  sistemden medet  ummamak  ve  kendi  sistemini  yaratmak  elbette  kaçınılmazdır.  Mersin  ve  Adana'da  çadırları  gezerken,  çadırda  nöbet 
tutanların  neredeyse  günün  7 
saatti  boyunca  gaz  bombası  ve tazikli  suya  maruz  kaldıklarını gördüm.  İnsanlar  her  gün  çadırı ziyaret  etmeden  evinde  huzurlu oturamıyor.  Yurttaşlar  çadırda yapılan  yemekler  için  kendi komünü  ile  gıda  alıyor.  Çadırların  içinde  çuvallar  dolusu limonla  karşılaşıyorsunuz.  Bu görüntü  insanda  acı  bir  gülümsemeye  neden  oluyor.  Neden gülümseme  ve  acı  peki?  Gülümseme  bir  halkın  kendini  bu  araçlarla  savunması  ve  bu  koşullarda  bile  hazırlıklı  olması  içindir. 
Acı  ise  Kürtlere  karşı  bu  kadar acımasız  bir  devletin  varlığıdır. 

Bütün  mesele  sadece  adaletin  yerini  bulmasıdır.  Adalet  için  bilinç  lazım.  Kürtlerin  ve  Kürt ka  dınlarının  bu  gerçeğini  görmek  istemeyenler  beyhude  konuşuyorlar  demek  yeter.  Vicdan ve  ahlaka  bu  aşamada  seslenemiyoruz  en  azından  egemen güçler  için.  Onun  dışında  üzerine  alınmak  isteyen  aydın  demokratları  “Demokratik  Çözüm  Çadırlarındaki  gerçeği  görmeye davet  ederiz. 


Deniz  Tufan 


Kadınlar  Zilan  Festivalinde 


‘Kadın  Kınmına  Hayır’  Diyecek 


Kadınların  Avrupa’da  Zilan  Kadın  Festivali  hazırlıkları  devam  ediyor. 
Avrupa’nın  birçok  ülkesinde  katılımın  beklendiği  festivale,  kadınlar  kendi emek  ve  renkleriyle  katılım  sağlayacak. 


■  vrupa’nın  tüm  ülkelerinde ğ\  yaşayan  Kürdistanlı  kadın- 
#  %  lar,  içinde  yaşadıkları  sistemin  entegrasyon  uygulama- 
#  mlarına  karşı  kendi  kültürlerini  yaşatmaya  çalışıyorlar.  Örgütlülüklerini  güçlendirmek  için  önemli  çabalar gösteren  kadınların  etkinliklerinden  biri de,  her  yıl  gerçekleştirdikleri  Zilan  Kadın  Festivalidir. 

Zilan  Kadın  Festivali  2005  yılından itibaren  her  yıl  gerçekleştiriliyor.  Bu  yılki festival,  1.  Zilan  Kadın  Festivali’nin  gerçekleştirildiği  Almanya’nın  Dortmund şehrinde  yapılacak.  Büyük  emek  ve çabalarla  gerçekleştirilen  festival  kadınların  örgütlenmelerine  de  katkı  sunuyor. 

Kendi  renkleriyle  festivale  katılım sağlayan  kadınlar  aynı  zamanda  kadına dönük  her  türlü  şiddet  ve  baskıları  da dile  getirecekler.  CENİ;  Kürt  Kadın  Barış Bürosu  tarafından  organize  edilen  Zilan Kadın  Festivalini  heyecanla  bekleyen kadınlar,  bu  yıl  ‘Kadın  Kırımına  Hayır’ sloganı  ile  biraraya  geliyor.  Festivalin Tertip  Komite  Üyesi  Nupel  Munzur’a festival  hazırlık  çalışmaları  ve  festivalin içeriği  hakkındaki  sorularımızı  yönelttik. 


7.  Zilan  Kadın  festivalini  hangi  sloganla  gerçekleştiriyor  sunuz? 

Avrupa’daki  Kürdistanlı  kadınlar  olarak  bu  örgütlenmemizi  dönemsel  çalışmalar  ve  kampanyalarla  yürütüyoruz. 
Festivalimizin  sloganını  da  buna  göre belirliyoruz.  Bu  yıl  Zilan  Kadın  Festivali’ni  ‘Kadın  Kırımına  Hayır’  şiyarıyla  gerçekleştireceğiz.  Geçen  yıl  ki  festivalimizi  ‘Özgürlük  Mücadelesini  Yüksel  -telim, Tecavüz  Kültürünü  Aşalım’  şiyarıyla  gerçekleştirdik. 


Bu  yıl  kadınları  nasıl  bir  festival  bekliyor? 


Nitelik  olarak  zengin  bir  program kadınları  bekliyor  diyebiliriz.  Yaklaşık dört  aydır  festival  komitesi  olarak  festival  hazırlık  çalışmalarını  yürütüyoruz. 
Düzenli  olarak  yaptığımız  toplantılarla 


hazırlıklarımızı  ele  alarak  adım  adım ilerledik.  Uzun  süredir  bu  festivale hazırlanıyoruz.  Komite  yer,  program  ve hazırlık  çalışmalarını  hızlandırdı.  Festivaller  genelde  müzik  ağırlıklı  geçiyor, biz  komite  olarak  sanatın  bir  çok  alanını yansıtmaya  çalışıyoruz.  Bir  kültür  festivaline  dönüştürülmesi  önemli  ve  bunu kadının  renklerinleriyle  yansıtmak  bizim önceliklerimizdendir.  Kürt  kadınları yöresel  kıyafetlerini  sergilenecek,  bunun  yanı  sıra  farklı  içerikte  standlarımız olacak.  Her  yıl  olduğu  gibi  bu  yılda  çadırlarda  sergilediğimiz  etkinlikler  olacak.  Hem  defile  bölümü  çadırda  olacak hem  de  kadın  dengbejler  bu  çadırda sahne  alacaklar.  Kadınlar  kendi  el  emekleriyle  ortaya  çıkardıkları  elişi  ürünlerinden  bir  serginin  yanı  sıra  kadınların  yaptıkları  yemekler  de  katılımcılara  sunulacak.  Kadın  emeği  ve  rengiyle  bu  festivali  yapıyoruz.  Sahne  programında;  yerellerde  sanatsal  aktivitelerini  sürdüren amatör  gruplar  (tiyatro,  foklor,  müzik) sahnede  yerlerini  alacaklar.  Dolasıyla herkes  kendini  orda  ifade  edebilecek. 
Yine  mizansel  bir  sunumda  olacak  bu biraz  daha  kadına  dönük  şiddeti  anlatacak. 

Her  yıl  paneller  düzenliyorsunuz.  Bu yıl  ki  panelleri  nasıl  ele  alacak  siniz? 

Bu  yılda  panellerimiz  olacak.  Panelimizin  ana  teması  festivalimizin  şiyarı olan  ‘Kadın  Kırımına  Hayır’  olacak. 
Türkiye,  Kürdistan  ve  Avrupa’da  ki  kampanya  komitesinden  temsilciler  panelimizde  sunum  yaparak,  dinleyicilerin  sorularını  alacak,  karşılıklı  bir  tartışma platformu  oluşturulacaktır.  Bu  da  festivali  sadece  bir  kültürel  etkinlik  olarak ele  almadığımızı  gösteriyor.  Yine  yaşamın  en  önemli  konusu  hakkında  zihnisel değişime,  dönüşüme  yol  açmasını  da amaçladığımızı  ifade  ediyor.  Kadın  kırımının  tarihsel  kökenleriyle  ele  alınması, bilinç  kazandırma  çalışmaları  açısında önemli  bir  katkı  sunum  olacaktır. 

Bir  diğer  bölüm  ise  kadın  ve  edebiyat  olacak;  kadınların  yazdığı  şiir  kitap¬ 


larını  tanıtacağız.  Kadınların  yaptıkları resimlerde  festivalimize  farklı  bir  renklilik  katacak  diye  düşünüyoruz.  Resim sergimiz  de  katılımcıların  beğenisine sunulacaktır.  Belirtmek  istediğimiz  diğer  bir  konu  ise  kendi  çocuklarıyla  festivalimize  katılım  sağlayan  kadınlarımıza ilişkindir.  Kadınların  festivalimizi  daha rahat  izlemeleri  ve  çocukların  eğlenmeleri  için  çocuk  parkımızda  olacak.  Hem anneler  daha  rahat  festivali  takip  edebilecek  hem  de  çocuklar  eğlenecekler. 

Bu  yıl  ki  festivalin  gerçekleşeceği mekan  hakkında  okuyucularımızı  bilgilendirebilir  misiniz? 

Festival  11  Haziran  2011  tarihinde, İlk  Zilan  Kadın  festivalinin  yapıldığı  yer olan  Dortmund  kentide  yapılacaktır. 

Uluslar  arası  bir  festival  gerçekleştiriyoruz.  Avrupa  ülkelerinde  Fransa,  Hollanda,  Avursturya,  Belçika  ve  Almanya gibi  ülkeler  başta  olmak  üzere  yoğun  bir kadın  katılımını  bekliyoruz.  Özellikle Almanya’da  yüksek  bir  katılım  bekliyoruz.  Kadınlar  tüm  zorluklara  karşı  direniyor  ve  mücadele  ediyorlar.  Bu  festival direniş  ve  mücadelenin  yanı  sıra  kadınların  bir  yıllık  emeklerinin  de  ifadesi  oluyor.  Birlikte  eğleneceğiz,  güleceğiz, umut  edeceğiz  ve  taleplerimizi  haykıracağız.  Bunlarla  birlikte  kadınların  kendi festivallerini  sahipleneceklerini,  buna denek  bir  katılım  sağlayacaklarına  inanıyoruz.  Bu  yıl  gerçekleştirileren  tüm  etkinliklere  kadınlar  çok  güçlü  katılım  sağlayarak  damgalarını  vurdular.  Biliyorsunuz  bu  festival  aynı  zamanda  Türkiye’de  yapılacak  genel  seçimlerden  bir gün  önce  gerçekleştiriliyor.  Türkiye’de Emek  Barış  ve  Demok-  rasi  bloğuna Avrupa’da  ki  kadınlar  olarak  bir  sahiplenme  ve  selamlamada  olacak.  Tüm bunlarla  birlikte  kadınların  Zilan  Kadın Festivalini  çok  güçlü  sahipleneceklerini biliyoruz. 


Döne  Güzel 


Kadına  dair 


dilek.kurt@live.nl 

Kadın  İsterse 


Kadın  isterse  önümüzdeki  seçimlerde  kadını  vuran sistemi  değiştirebilir.12  Haziran  2011  tarihinde genel  seçimlerin  yapılacağı  Türkiye’de  gündem seçimlere  kilitlenmiş  durumda,  550  milletvekilliği  için  binlerce  insan  yarışacak.  Bu  yarışın  içinde  az  sayıda  da  olsa kadınlardayer  alacak.  BDP  dışındaki  tüm  partiler  kadın  hakkettiği  için  değil,  daha  çok  partilerine  aksesuar  olarak  kadın aday  gösteriyorlar. 

Mevcut  düzen  partileri  her  seçimde  olduğu  gibi  bu seçimlerde  de  meydanlara  çıkıp  bol  vaatlerle  halkın  oyunu alarak  milletvekili  koltuğuna  oturacaklar.  Milletvekili  olduktan  sonrada  seçim  öncesi  halka  vaat  edilen  sözleri  unutacaklar.  Bu  durum  Türkiye  halklarının  seksen  yıllık  değişmez gerçeği  oluyor.  Düzen  partileri  seçimden  seçime  halka  giderek,  bol  ama  boş  vaatlerle  halkın  oyunu  aldıktan  sonra  verilen  sözleri  unutuyorlar.  Bu  Türk  siyasetinin  kültürü  haline geldi.  Düşündürücü  ve  üzücü  olan  ise  Türkiye’de  halkın çoğunluğunun  kendileriyle  dalga  geçen  partilere  oy  vermeye  devam  etmeleridir.  Balık,  baştan  kokar  misali  toplum, tepeden  yayılan  kokuşmuşlukla  uyuşmuş  durumdadır. 
Kokuşmuş  sistemin,  zihniyetleri  etkilediğini  unutmamak gerek. 

Seçmek  ve  seçilmek  için  12  Haziranda  kadınlarda  oy kullanacak;  ancak  bu  defa  fark  olmalı.  Kadının  iradesi  sandığa  yansımalı.  Her  geçen  gün  öldürülen,  şiddet  gören, küçük  yaşta  zorla  evlenderilen  kadınların  sayısı  artarıyor. 
Kadınlar  seçime  giderken  bu  gerçekliği  görmezden  gelemezler.  Evet,  Türkiye’de  yaşayan  tüm  kadınlar  önümüzdeki seçimleri,  sistemin  cinsiyetçi,  ötekileştiren,  katleden,  yok sayan  eril  ve  ırkçı  politikalarına  geçit  vermeyen  barikata dönüştürebilir.  Yeterki  kadın  olarak  kendi  gücümüze  ve  irademize  güvenelim.  Toplumun  yüzde  altmışını  kadınların oluşturduğunu  unutmayalım. 

Yukarıda  belirttiğim  gibi  BDP  dışında  tüm  partiler  erkek egemen  sistemden  besleniyorlar.  Bu  nedenledir  ki  87  yıllık cumhuriyet  tarihi  boyunca  Türkiye’de  milletvekili  olan  kadın sayısı  %  10’  u  geçmemiştir.  Kürt  Özgürlük  Hareketi  Türkiye’de  ki  kadın  algısını  da  değiştirmeye  devam  ediyor. 
Kadınlara  %  40  kota  BDP’nin  dışında  hiç  bir  partide  uygulanmıyor.  Bu  da  Kürt  kadınların  kısa  zamanda  geldiği  siyasal ve  sosyal  düzeyi  gösteriyor. 

Kadın  adaylarını  destekleyen  KA-DER  seçim  vesilesiyle ‘meclisin  yarısı  kadın  milletvekil  olmalı’  çekilinde  bir  kampanya  başlatmış.  Tabii  ki  kadınlar  adına  önemli  bir  adım  olarak  değerlendirilebilir.  Ancak  biz  kadınlar  şu  gerçeği  artık tesbit  etmeli  ve  kabul  etmeliyiz  ki  Türkiye’de  mevcut  anayasa  değişmeden  meclisin  tümü  kadın  milletvekili  olsa  da  birşey  değişmeyecektir.  Kadınlar,  meclisi  tek  başlarına  yönetselerde  sistem  değişmedikçe  kadınların  yaşamında  birşey değişmeyecektir. 

Türkiye’de  önce  sistem  yenilenmeli.  Erkeği  koruyup  kollayan,  kadını  yok  sayan  devlet  yönetim  modelini  değiştirmek  için  önümüzdeki  seçimleri  kadınlar  iyi  değerlendirmelidir.  Sistem  değişmezse,  kadın  olarak  elli  yıl  sonrada  aynı sorunları  konuşuyor  olacağız.  Kadınlar  artık  aydınlanıyor, bilinçleniyor,  kendisini  ezdirmek  istemiyor.  Kendisini  ezen erkeğe  karşı  çıktığı  için  öldürülüyor.  Onu  öldüren  erkek yasalarca  kollanırken  çoğu  kez  suçlu  öldürülen  kadın  ilan ediliyor.  Namus,  töre  adına  kadın  katillerinin  cezası  hafifletiliyor. 

Kadın  olarak  Türkiye’de  yapılacak  12  Haziran  seçimlerinde  tüm  kadınları  ırkçı,  tekçi,  cinsiyetçi  yaklaşımlara  karşı çıkmaya  çağrıyorum.  Cins  olarak  tek  erkeği,  inanç  açısından salt  islamı,  halk  olarakta  bir  tek  Türk’ü  esas  alan  diğer  kimlik,  inanç  ve  kadını  reddeden  sistemi  değiştirmeye  davet ediyorum. 

Biliyorum  şimdi  bunca  yıllık  sistem  nasıl  değişir  diyececeksiniz?  Seçimle  pekala  değişebilir.  Öyle  sıfırdan  da  başlanmayacak;  BDP,  yıllardır  demokratik  anayasa  için  mücadele  ediyor.  Kadınlar  olarak  eşit  ve  özgür  yaşamak  istiyorsak 
12  Haziranda  oylarımızı  örgütleyerek,  sistemi  değiştirme 
mücadelesi  verenlerin  sandığında  buluşalım.  Şunu  da  unutmayalım.  Sistemi  değiştirmek  devleti  yıkmak  değildir.  Var olan  devletin  demokratikleşmesi  demektir.  Aynı  zamanda ülkenin  zenginliği  ile  toplumun  her  kesiminin  mutluluğu  ve güzelliği  demektir.  Kadın  olarak  12  Haziranda  seçme,  seçilme  hakkımızı  özgürlüklerden  ve  demokratik  anayasadan yana  kullanalım.  Kazanalım.  Kadın  isterse  başarır. 
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Kendini  Koruma  Hakkı:Sivil  İtaatsizlik 


Direnme  hakkı,  sivil  itaatsizliği  tanımlama  ve  algılamada  anahtar  rol  oynayabilecek  bir  kavram ve  eylem  tarzıdır.  Aynı  zamanda  haksızlıklara  karşı  bütün  yasal  yolların  tükendiği  noktada kamu  vicdanına  çağrıdır. 


taerkil  sistemin  kurumlaşmaları- 
#1  na,  yaşam  yasalarının  sömürü geleneğine  karşı  bin  yıllardır mücadeleler  sürmektedir.  Müca- 
#  mdele  biçimleri  örgütlü  ve  toplumsal  düzeyde  olduğu  gibi,  bireysel  eylemsellikler  biçiminde  de  tarihe  geçmiştir. 
Şiddete  dayalı  olarak  kendisini  kurumlaştıran  egemen  sistem  toplumsal  talepler  karşısında  şiddetin  bütün  araçlarını  acımasızca kullanmıştır.  Kutsal  devlet  mekanizmasını korumak  adına  halkları,  mezhepleri,  kadınları  katletmekten  geri  durmamıştır.  Toplumsal talepleri  dile  getiren  kesimlere  karşı  geliştirilen  saldırılara,  genelde  aynı  yöntemle  karşılık  vermek  geleneksel  bir  mücadele  yöntemi olarak  toplumsal  mücadelelerde  yerini almıştır.  Burada  esas  alınan  devlet  gücüne karşı,  devrim  gücü  olmuştur.  Dolayısıyla  bu tür  mücadeleler  genellikle  iktidar  perspektif¬ li  mücadelelerdir.  İktidar  perspektifi  olmayan,  ancak  gerek  yasalarda,  gerekse  de yönetsel  alanlarda  değişimi  esas  alan;  toplumsal  ve  siyasal  talepler  için  gelişen,  şiddet içermeyen  eylem  biçimleri  de  tarih  sayfalarında  yerini  almıştır,  işte  bu  tarz  eylemler ‘Sivil  itaatsizlik’  eylemi  olarak  tanımlanmıştır.  Demokratik  hukuk  düzeni,  adaletsizlikler karşısında  bireye  kendini  savunma  ve  koruma  hakkını  tanımıştır.  Haksızlığa  uğrayan birey,  adaletsizliğin  giderilmesi  için  yasal  yolları  denedikten  sonra  sorun  çözümlenmemişse,  pasif  direnme  olarak  tanımlanan  sivil itaatsizlik  türü  eylemlere  başvurmakta,  böylelikle  yönetim  ve  kamuoyunun  dikkatini  çekmeye  çalışmaktadır. 

Sivil  itaatsizlik  nedir? 


En  yalın  tanımı  ile  yasalara  karşı  çıkmaktır.  Bireyin  veya  toplumun  ihtiyaçlarını  karşılamayan,  birey  ve  toplum  arasında  eşitsizlik yaratan  yasalara  ve  yönetimlere  karşı  çıkmak olarak  tanımlamak  daha  doğru  bir  yaklaşımdır.  Sivil  itaatsizlik  aynı  zamanda  meşru savunma  karakterini  de  taşımaktadır.  Bireysel  bir  tutum  şeklinde  olabileceği  gibi zamanla  toplumsal  karakter  de  gösterebilir. 
Sivil  itaatsizlik,  kendisini  yurttaş  olarak tanımlayan  birey  veya  bireylerin  yasalar  çerçevesinde  uygulanan  politikalar  hakkındaki görüşlerini  yine  hukuksal  bir  çerçevede  ahlaki  ve  içsel  kaygılarla  dile  getirme,  harekete dökme  yöntemi  olarak  evrensel  literatürde yerini  alırken,  bu  sessiz  görüş  bildirme  yöntemi  toplumsal,  aleni  ve  şiddetten  uzak  durmayı,  düşünce  özgürlüğünü,  düşünceyi  ifade özgürlüğünü  ve  örgütlenme  özgürlüğünü bünyesinde  barındırır.  Rousseau,  Toplum Sözleşmesi’nde  kuvvetli  olanın  kuvvetini hak,  itaati  de  görev  haline  getirmedikçe,  hiçbir  zaman  egemen  kalacak  kadar  kuvvetli olamayacağını  belirtiyor.(Rousseau, 1997:6) Direnme  hakkı,  sivil  itaatsizliği  tanımlama  ve  algılamada  anahtar  rol  oynayabilecek bir  kavram  ve  eylem  tarzıdır.  Freeman’a  göre direniş,  başkasının  eylem  ya  da  iradesi  karşısındaki  psikolojik,  fiziki  her  türdeki  muhalefeti  kapsayarak,  zorlamaya  karşılık  geliştirilen  bir  savunma  hareketidir.(Freeman,- 1999:109)  Zulme  karşı  direnme  hakkının resmi  olarak  ilk  kez  kabul  edilmesi  ve  açıklanması,  4  Temmuz  1776  tarihli  Amerikan Bağımsızlık  Bildirisi  ile  mümkün  olmuştur. 
Direnme  hakkı  en  geniş  ifadesini  ise  Fransız ihtilali  metinlerinde  bulmaktadır.  Günümüzde  baskıya  karşı  direnme  kendini  başlıca iki  biçimde  gösteriyor:  Pasif  direnme  ve  aktif direnme.  Zora  ve  şiddete  başvurmaksızın baskıya  karşı  koyma  yolu  pasif  direnmedir. 
Aktif  direnme  ise  ifadesini  kuvvet  ve  gerekirse  şiddetten  almakta,  isyan  ya  da  ihtilal  hareketi  olarak  adlandırılmaktadır. 


Tarihte  yaşanmış  sivil 

itaatsizlik  örnekleri 

Yapılan  araştırmalarda  (M.Ö  469-399  yılları  arasında),  Atina'da  yaşayan  Yunanlı  filozof  Sokrates,  verdiği  derslerden  dolayı  o günün  düşünce  sistemiyle  ters  düştüğü  için yargılanır  ve  ‘Kendini  bil’  ilkesi  çerçevisinde verdiği  derslerden  dolayı  ölüm  cezasına  çaptırılır.  Yaptıklarının  düşünce  özgürlüğü  çerçevesinde  değerlendirilmesi  gerektiğini  belirten  Sokrates,  savunmasını  düşünce  özgürlüğüne  ilişkin  bir  söyleve  dönüştürür.  Düşünce özgürlüğünü  esas  olarak  işlediği  savunma  ilk sivil  itaatsizlik  eylemi  olarak  tarihe  geçer. 

Sivil  itaatsizlik  kavramını  ilk  defa,  Amerikalı  felsefeci  ve  şair  Henri  D.  Thoreau 1849'da  hükümete  karşı  kaleme  aldığı  bir metinde  kullanır.  Sivil  İtaatsizlik  adlı  makalesi  kavramın  çıkış  noktası  olurken,  bu  eylem biçimi,  insanlık  tarihini  hep  en  kritik  noktalarda  yönlendir,  tarihin  seyrini  değiştir  ve sonuçta  hep  yasaya  karşı,  ama  sonradan  aklanmış  bir  eylem  biçiminin  adı  olur.  Thoreau, gelirine  bakmaksızın  herkesin  aynı  miktarda vergi  vermesi  esasına  dayalı  olan,  toplumda yaşamanın  karşılığı  olarak  belirlenen  "Kelle Vergisi"  ni  ödemeyi  red  eder.  Kendisinden vergiyi  almak  isteyen  polise  karşı  çıkan Thoreau,  vergisini  ödememesini  "bir  ilke sorunu"  olarak  açıklayarak,  vergi  ödeyerek köleci  bir  devletin  işini  kolaylaştırmak  istemediğini  belirtir.  Yasaları  uygulamak  zorunda  olduğunu  anlatan  polise  ise,  "Olup  bitenden  hoşlanmıyorsan,  istifa  et"  yanıtını  veren Thoreau,  bu  nedenle  bir  gece  cezaevinde kalır.  Thoreau'nun  cezaevinden  çıktıktan sonra,  eylemlerini  ve  cezaevine  giriş  öyküsünü  konferanslarla  anlatır.  Bu  anlatılar, "Resistance  To  Civil  Government"  (Sivil Hükümete  Karşı  Direniş)  başlıklı  bir  manifestoya  dönüşür. 

Ulusal  kurtuluş  mücadelelerinde 

sivil  itaatsizlik 

Sivil  itaatsizlik  eylemleri  ulusal  kurtuluş mücadelerinde  de  sıkça  uygulanan  eylem tarzı  olmuştur.  20.  yüzyılda  en  kitlesel  sivil itaatsizliği  hayata  geçiren  Hindistan'ın  efsanevi  lideri  Mahatma  Gandhi'nin  yürüyüşü olmuştur.  Mahatma  Gandi,  Hindistan'ın  binlerce  yıllık  özgün  kültürüne  ve  yaşam  biçimi¬ ne  "modernizmi"  yerleştirme  iddiası  ile sömürgecilik  faaliyeti  yürüten  İngiltere  yönetimine  karşı  grevler  tertip  etti,  yürüyüşler düzenledi,  boykotlar  ilân  etti,  peşi  sıra  açlık grevi  ve  ölüm  oruçlarına  girdi,  mektup  ve  telgraf  kampanyaları  düzenledi  ve  Hindistan  ile Pakistan'ın  bağımsızlıklarını  kazanmalarını sağladı. 

Zapatistaların  uzun  yürüyüşü  ve  Afrika Ulusal  Kongresi’nin  "Mandela'yı  Serbest Bırakın!"  kampanyası  ve  Devlet  Başkanlığı'na kadar  giden  özgürlük  günleri  sivil  itaatsizlik eylemleri  olarak  tarihe  geçti. 

Bir  başka  özgürlük  mücadelesi  veren halk  da  Tibetliler  oldu.  Çin'nin  yayılma  politikasını  "kültürel  soykırım"  diye  tanımlayan Tibet'in  Ruhani  Lideri  Dalay  Lama'nın  başlattığı  direniş  sonucu  Tibet  özerklik  statüsünü  kazandı.  Tibet'in  özgürlüğü  için  mücadele veren  Lama,  izlediği  politikalar  nedeniyle  Nobel  Barış  Ödülü'ne  layık  görüldü. 

ABD'de  ırk  ve  inanç  ayrımına  karşı  büyük  mücadeleler  verilirken,  çeşitli  sivil  itaatsizlik  eylemleri  gerçekleştirildi.  Bu  eylemlerin  en  büyük  öncüsü  ise  ABD'li  siyahî  kadın  Rosa  Parks  oldu.  Siyahların  ön  sıralarda oturmadığı  ve  otobüse  binen  beyazlara  yer vermesinin  zorunlu  olduğu  1950'li  yıllarda beyaza  yer  vermeyerek  'Sivil  itaatsizlik' eylemi  yapan  Parks  tutuklandı.  Parks'ın 


kıvılcımı  yakmasının  ardından  siyahların 
lideri  Martin  Luther  King  öncülüğünde  1 
Aralık  1955'de  'Montgomery  Otobüs  Boykotu'  başlatıldı.  382  gün  süren  ve  siyahların otobüslere  binmediği  boykotun  ardından King'in  evi  bombalandı  ve  King  tutuklandı. 
King,  siyahların  oy  hakkı,  ayrımcılığın  sona ermesi,  çalışan  hakları  ve  diğer  temel  haklar  için  gösteriler  düzenledi  ve  organize etti.  Bütün  bu  haklar  1964  yılında  çıkan Yurttaş  Hakları  Kanunu  (Civil  Rights  Act  of 1964)  ile  1965  yılında  çıkan  Oy  Hakkı  Kanunu  (Voting  Rights  Act  of  1965)  ile  Amerikan hukukunun  birer  parçası  oldu. 

Türkiye’de  sivil  itaatsizlik 

Türkiye'de  'Sivil  itaatsizlik'  olarak  adlandırılabilecek  ilk  eylem  ise  Türkiye  Öğretmenler  Sendikası'nın  1969  yılında  yaptığı  öğretmen  boykotudur.  Bergama  köylülerinin  Altıncılara  karşı  yaptığı  eylemler,  işçi  eylemleri, Öğrencisi  oldukları  üniversitelere  alınmayan başörtülü  öğrencilerin  yaptığı  eylemler  de 'Sivil  itaatsizlik'  olarak  değerlendirilebilecek eylemler  arasındadır. 

Kürdistan’da  sivil  itaatsizlik  eylemleri 

Kürt  halkının  otuz  yılı  aşkındır  süren özgürlük  mücadelesinde  silahlı  mücadeleya parallel  sivil  itaatsizlik  eylemleri  de  yerini almıştır.  Kürt  halkının  kollektif  haklarının  ana yasal  güvenceye  alınması  için  yapılan  eylemler  devlet  güçleri  tarafından  şiddete  maruz 
kalmış  ve  ölümlere  neden  olmuştur.  1992 
Nevvroz’undan  başlamak  üzere  yapılan  bütün  eylemsellikler  katliamla  sonuçlanmıştır. 
Ancak  Kürtler  bütün  baskılara  rağmen  sivil itaatsizlik  eylemlerinden  vazgeçmemiş  ve her  yıl  bu  eylemler  daha  da  kitlesel  bir  düzey almıştır. 

Kayıp  çocuklarını  arayan  Cumartesi  Annelerimin  yaptığı  eylemler,  askere  gitmemek için  vicdani  retçi  olan  gençler,  Kürtlerin  başlattıkları  anadilde  eğitim  ve  öğrenim  kampanyası  ."Sayın  Öcalan  siyasi  irademdir"  kam panyası,  BDP’lilerin  "Sayın  Abdullah  Öcalan "  diyorum  şeklinde  kendini  ihbar  etmeleri, gençlerin  öncülüğünde  başlatılan  'Canlı  kalkan'  eylemi,  operasyonlara  karşı  ‘Demokratik  Çözüm  Yürüyüşü’  adı  altında  Cudi  ve  Gabar  arasında  kalan  Kasrik  Boğazı'na  yapılan yürüyüşü,  Diyarbakır  ve  Ankara'da  "Söyleyecek  sözümüz,  çözümü  geliştirecek  gücümüz var"  sloganıyla  bir  araya  gelen  ve  savaşa,  her 


türlü  cinsiyetçi  politikalara  karşı  ortak  hareket  etme  kararı  alan  Barış  için  Kadın Girişimi,  "Sıfır  Noktasında  Barış  Nöbeti'  şiarıyla  Hakkâri'nin  Berçelan  Yaylası'na  yapılan yürüşleri  sivil  itaatsizlik  eylemleridir.  Yine, Barış  Anneleri  İnisiyatifi’nin  AKP  binalarını işgal  eylemleri,  TZP  Kurdi'nin  'Anadilde  eğitim'  için  okul  boykotu,  Anayasa  Değişikliği Referandum'unu  boykotuları  ve  askere  gitmemek  için  ‘vicdani  retçi’lerin  geliştirdiği eylemler  Türkiye  siyasi  gündemini  belirlemiştir. 

Son  olarak  DTK  ve  BDP'nin  "Anadilde  eğitim",  "Askeri  ve  siyasi  operasyonların  durdurulması",  "Siyasi  tutukluların  serbest  bırakılması",  "Yüzde  on  seçim  barajının  düşürülmesi"  talepleri  ile  sürekli  eylem  kararı  sivil  itaatsizlik  eylemlerdir. 

Kadın  eylemleri  sivil  itaatsizliktir 

Sivil  itaatsizlik  eylem  biçimleri  siyasal, eklojik,  sosyal  vb.  çeşitlilikleri  içermektedir. 
Konuya  ilişkin  yapılan  araştırmaların  hiç birinde  cinsiyetçi  politikalara  karşı  kadınların geliştirdiği  eylemler  sivil  itaatsizlik  eylemi olarak  tanımlanmamıştır.  Oysa  demokratik sistemi  geliştirmeyi  esas  alan  eylemler  özünde  zihniyet  mücadelesi  anlamını  taşımaktadır.  Tarih  boyunca  eril  zihniyetin  geleneksel yasalarına  karşı  mücadele  eden  kadınlar, mücadele  yöntemi  olarak  sivil  eylem  tarzını esas  almışlardır.  Anlaşılan  o  ki,  kadın  mücadeleleri  eril  zihniyetin  tüm  kurumlaşmalarını hedef  aldığından  sivil  itaatsizlik  eylemi  olarak  tanımlanmamıştır.  Oysa  başta  8  Mart direnişi  olmak  üzere  seçme  ve  seçilme hakkı,  iş  ve  üçret  hakkı,  medeni  kanuna  karşı gelişen  eylemler,  kısaca  cinsiyetçi  politikalara  karşı  yapılan  kadın  eylemleri  özünde  sivil itaatsizlik  tanımı  içerisinde  yer  alaması  gereken  eylemlerdir.  Bin  yıllardır  erkek  eğemen sistemin  politikalarına  karşı  büyük  bedeller veren  kadın  eylemleri  başta  Avrupa  olmak üzere  batı  ülkelerinde  demokrasinin  gelişmesinin  motor  gücünü  oluşturmuştur. 

Gerek  siyasal,  gerek  sosyal  vb.  taleplerin  sonuç  almasında  tarihsel  dönemeçleri oluşturma  gücünü  göstermiş  olan  sivil  itaatsizlik  eylemleri  bir  kez  daha  tarih  sahnesinde  bu  kez  Kürt  halkı  ve  kadınları  için rolünü  oynamaktadır. 


Roje  Umut 


o 


“Kendi  Kimliğimizle  Yaşamak  istiyoruz” 

Hollanda’da  yaşayan  gençler,  sistemle  bağlantılı  olarak  yaşadıkları  sorunlarını ve  tıkanmalarını  tarif  etmeye  çalıştılar.  Gençler  kendi  dilleriyle,  kültürleriyle ve  kimlileriyle  Avrupa’da  yaşamak  istiyorlar. 


Avrupa’da  yaşayan  gençlerin  yaşamlarını, geldikleri  topraklara nasıl  baktıklarını,  özlemlerini,  umutlarını, arayışlarını  sormaya  ve  sorgulama ya  çalıştık.  Özellikle  son  nesilin  önemli  bir  kısmı  burada  büyümüş. 
Avrupa’da  ki  kültürü  almış,  kendi dilini  konuşmakta  zorluk  çekiyor ve  bu  sistemin  içinde  yaşam  savaşı  veriyor.  Gençlerin  yaşama dönük  soruları,  sorgulamaları  neredeyse  hiç  yok.  Bu  sistem  içinde aslında  pekte  farkında  olmadan eriyip,  kendi  kültürlerinden  uzaklaşmış  ve  yaşam  içerisinde  ruhsal olarak  canlılığını  yitirmeyle  karşı karşıyadırlar. 

Bu  gerçeklik  içerisinde  Kürt  ge nçlerinin  Avrupa’da  organize  edilen  yürüyüşlere  katılımları  genelde  zayıf  olmakla  birlikte,  son  yıllarda  eylem  ve  etkinliklere  katılım¬ da  bir  artış  gözlemlenmektedir. 
Bu,  gençlerin  arayışlarının  bir  sonucu  olduğu  gibi  Kürdistan’da yaşananlara  gösterdiği  duyarlılığın  bir  göstergesidir  de.  Türkiye’de  ve  Kürdistan’da  Kürtlere dönük  saldırılar  gün  gittikçe  artmaktadır.  Bu  da  Avrupa’da  yaşayan  Kürt  gençlerinin  dikkatlerini çekmekle  kalmıyor,  öfkelenmesi¬ ne  hatta  kinlenmesine  neden  oluyor. 

Mart  ayından  beri  Kürdistan’da dört  ana  talep  üzerinden  geliştirilen  ‘Sivil  İtaatsizlik’  eylemleri  Avrupa’da  da  Kürtlerin  örgütlü  olduğu  her  yerde  yapıldı.  Avrupa’nın pek  çok  yerinde  kurulan  Demokratik  Çözüm  Çadırlarına  da  ilgi  yoğundu.  Kürdistan’da  kurulan  çadırlara  karşı  devletin  tammülsüzlüğü,  polisin  bu  çadırlara  onlarca kez  saldırmasıyla  ifadesini  buldu. 
Her  saldırıdan  sonra  halkın  direnişiyle  tekrardan  Demokratik  Çö  - züm  Çadırları  kuruldu.  Kürdistan’da  ki  bu  direnişin  Avrupa’ya yansıması  ise  çadırlara  olan  yoğun  ilgiyle  birlikte,  halkta  gelişen duyarlık  oldu.  Hollanda’da  kuru lan  Demokratik  Çözüm  Çadırına gelen  gençlerin  bu  konudaki  görüşlerini  ve  taleplerini  sorduk. 

Cansu  Kocaman;  21  yaşında  ve üniversite  de  hukuk  okuyor.  Ana 


dili  olan  kürtçeyi  anladığını,  konuşmaya  çalıştığını  söylüyor.  Kürt İşçi  Derneğinde  kürtçe  kursa  gittiğini  bize  ifade  ediyor.  ‘Hollan¬ 


da’da  okullarda  herkes  kendi  ana dilini  öğrenebiliyor  ama  biz  Kürtler  bu  okullarda  kendi  ana  dilimizi öğrenmiyoruz.  Çünkü  kürtçe  Hollanda’  da  hiç  bir  okulda  yok.  Hollanda’da  okullarda  kürtçeninde ders  olarak  verilmesini  istiyorum’ diyor.  Cansu  devamla  şunları  söylüyor,  ‘burada  bizler  Türkler  olarak  biliniyoruz.  Bu  beni  rencide ediyor.  Bende  tüm  halklar  gibi kendi  kimliğimle  yani  Kürt  olarak tanınmak  istiyorum.  Sordukların¬ da  her  zaman  Kürt  olduğumu  söylüyorum.  Bana  diyorlar  ki  “ne  fark eder  Kürt,  Türk  aynı  değil  mi,  aynı yerde  gelmiyor  musunuz”  diye  sorular.  Ben  de  bizi  anlatmaya  çalışıyorum.  Türkiye’de  kendi  ana  dilimizde  eğitim  görmediğimizi,  kültürümüzü  yaşıyamadığımızı,  kimliğimizin  kabul  edilmediğini  ve  Kürdistan’da  bir  savaşını  olduğunu söylüyorum’  diye  ifade  ediyor. 
Cansu  yaşadığı  sıkıntıları  bize  anlatmaya  çalışıyor  ve  bu  sıkıntıların yaşanmaması  içinde  önerilerde buluyor.  ‘Hollanda’da  Kürtler  olarak  daha  çok  kendimizi  görünür kılmalıyız’  diyor.  ‘Özellikle  bası- na(medyaya)  kendimizi  tanıtmalıyız.  Gençlere  dönük  etkinlikler yapması  gerekiyor.  Türkiye’de 


Kürtlerinin  yaşadıklarını  anlatmamız  gerekiyor.  Çadırlara  yapılan saldırıları  ve  gençlere  yapılan  baskıları  Hollanda’lılara  anlatmalıyız’ diye  belirttiyor. 

Ahmet  İz;  24  yaşında  ve  inşaatta  çalışıyor.  O’da  öncelikle  şunu belirttiyor.  Hollanda’da  okula  gittim  ama  burada  ana  dilimi  öğrenmedim.  Hollanda’da  kürtçenin  okullarda  öğretilmesini  istiyorum. 
Bir  Kürt  olarak  burada  tanınmak istiyorum. 

Aydın  Şimşek;  30  yaşında  ve özel  sektörde  çalışıyor.  ‘Kürdistan’da  ki  savaşın  biran  önce  bitmesini,  huzur  ve  barış’  dileklerini ifade  ediyor.  Kürtler  olarak  her zaman  arka  planda  bırakıldık.  Ben Türkiye’de  okula  gittiğimde  kendi ana  dilimde  eğitim  görmedim  ve bu  çok  zoruma  gitti.  Mesela  burada  Türklerin  kendi  okulları  var, ama  bizim  kendi  ülkemizde  okullarımız  yok.  Hollanda  Türklere  bu hakkı  tanıyor,  Türkiye  bizim  kendi ana  dilimizde  eğitim  görmemizi engeliyor.  Burada  da  bize  haksızlık  ediliyor.  Hollanda’da  diğer halkların  okulları  var  ama  Kürtlerin  okulları  yok’  diyor.  Ahmet, başka  bir  noktaya  da  dikkatimizi çekiyor.  ‘Hollanda’lılar  Kürt  ve 
Türk  halkını  birbirine  düşman  biliyor.  Oysa  ki  biz  Türkiye’de  ki  politikalara  karşı  mücadele  ediyoruz. 
Bizim  halk  olarak  birbirimizle  soru numuz  yok.  Benim  yanımda  Türklerde  çalışıyor.  Bende,  o  da  emek yeriyoruz  yani  paylaşımlarımız  var. 
İnsani  değerler  her  zaman  ön planda  olmalıdır.  Bir  örnek  vereceğim;  Türkler,  Hollanda’lıların  yanında  çalıştığında,  lütfen  Hollanda’ca  konuşun  diyorlar.  Bende  o zaman  Türklere  diyorum  şimdi  bizi  anlıyor  musunuz,  onlarda  evet anlıyoruz  diyorlar’  diye  belirttiyor. 

Kudret  Sancar;  24  yaşında  11 
yılldır  Hollanda’da  yaşıyor.  Çocuk eğitimi  üzerine  okuyor.  O’da  aslında  çok  benzer  talepler  söylüyor. 
Özellikle  Hollanda’da  Kürtler  olarak  tanınmak  istediğini  ifade  ediyor.  ‘Biz  ayrı  bir  halkız,  ayrı  dilimiz ve  kültürümüz  var.  Kürtçenin  dünyada  bir  dil  olarak  ele  alınmasını istiyorum.  Kürtler  üzerindeki  baskıların  kalkmasını  istiyorum.  Önderliğin(Abdullah  Öcalan)  muhatap  alınmasını  gerektiğini’  vurguluyor.  Kudret  son  olarakta  özgür vatan  özlemini  bizimle  paylaşıyor. 

Gençlerin  bu  talepleri  öne  çıkarmalarının  sebepleri  sanırım  okulda,  arkadaş  çevresinde,  işte vb.  yerlerde  yaşadıkları  zorlanmalarının  bir  göstergesidir.  Demokrasinin  göbreği  diye  tarif  edilen, Avrupa’da  da  Kürtlerin  kendi  kimlikleriyle  tanınmamaları  ise,  işe daha  da  farklı  bir  boyut  katıyor. 
21.yy’da  dillerin,  kültürlerin  ve kimliklerin  yasak  olması  sanırım dünyanın  bir  ayıbı.  Bu  ayıpta  kurtulmak  için  herkes  üzerine  düşeni yapmalıdır.  Umarız  Kürt  gençlerinin  bu  masumane  talepleri  yerini bulur.  Onlarda  diğer  halklar  gibi kendi  ana  diliyle,  kültürüyle  ve kendi  kimlikleriyle  yaşarlar. 


Birgül  Roava 


Genç  bakış 


gulumakl2@hotmail.com 


Türkiye  Devrim  Önderlerini Onurlandırmak 

Türkiye’de  genel  seçimlere  hazırlık  sürürken,  BDP’nin desteklediği  bağımsız  milletvekillerinin  yedisinin vetosu  bomba  gibi  gündeme  düştü,  yazmak  istediğim  konuyu  değiştirmek  istemedim.  Yazım  Eğtuğrul  Kürkçü üzerine...  Ertuğrul  Kürkçü  milletvekilliği  adaylığı  veto  edilenler  arasında  olmasına  rağmen,  yazımın  konusunu  değiştirmedim.  Çünkü  Kürt  halkı  ve  demokrasiyi  savunan  her Türkiyeli  insan  nezdinde  milletvekili  olmuş  biridir.  Bağımsız adaylar  arasında  sevindiğim  birçok  isim  oldu.  Açıkçası  en çok  sevindiğim  kişi  Ertuğrul  Kürkçü  oldu.  Çocukluğumuzdan itibaren  ismini  duyduğumuz,  onların  hikayeleri  ve  onlar  üzerine  yazılmış  kitapları  okuyarak  büyüdüğümüz,  Türkiye Devrimci  Hareketi  önderlerinden,  günümüze  kalan  nadir isimlerden  biri..  Bilmediğimiz  belki  başka  isimlerde  var.  Ne yazık  ki  o  isimler  katledilen  devrimci  önderlerin  ardılları  olarak  günümüze  kadar  mücadele  de  istikrar  gösteremediler. 

Mahir  Çayan’ların  Kızıldere  katliamından  sağ  kurtulan  tek kişi  Ertuğrul  Kürkçü’dür.  Bugün  bağımsız  aday  olarak TBMM’ye  girecek.  TBMM’ye  milletvekili  olarak  girip  girmesi çok  önemli  değildir.  Devleti  bölmekle  suçlanan  ve  bundan dolayı  devlet  katliamından  yaralı  olarak  tutuklanarak  cezaevine  giren  bir  insanın,  bugün  devletin  en  önemli  karar  organın- da  yer  alma  yarışında  yer  alması  kendi  başına  önemli  bir  olaydır.  insanı  heyecanlandıran  bir  durum.  Hemen  aklıma  bir  gün Kürt  halkının  ulusal  önderi  Abdullah  Öcalanın’da  özgürlüğüne  kavuşması  ve  arkasından  gelişecekleri  hayal  etmekten kendimi  alamıyorum.  Yazımı  yazmaya  devam  ederken, YSK’nin  da  veto  ettiği  milletvekili  adaylarından  altısının  vetosunun  kalktığı  açıklandı. 

Binlerce  insanın  canına  mal  olarak  verilen  mücadeleler sonucu  kazanılan  insan  hakları,  Türkiye  gerçeğinde  her  şeyin iğneyle  kuyu  kazmak  gibi  ne  kadar  zor  olduğunun  ispatı olmaktadır.  Aman  bölündük,  bölünüyoruz  korkusuyla  kurulan  yasaklar  ülkesinde  insan  olarak  yaşamının  zorluğunu, yasaklara  maruz  kalan  insanlar  ancak  anlayabilir.  Bu  açıdan büyük  bedeller  veren  Türkiye  Devrimci  Hareketi  içinden  biri olarak  gelen  Ertuğrul  Kürkçünün,  Kürt  özgürlük  mücadelesi saflarında  yer  almasıda  bir  o  kadar  anlamlı  olmaktadır.  Kürt Özgürlük  Hareketi  çıkışından  günümüze  kadar  Türkiye’de demokrasi,  insan  hakları,  tüm  farklılıkların  özgür  ve  eşit  birliktenliğine  dayanan  bir  mücadeleyi  savunmuştur.  Kürt  halkı özgürlüğünde  Türk  halkının  özgürlüğünü  görmüştür.  Bu inançla,  kararlılıkla  demokrasi  mücadelesi  ve  çabası  verilirken,  haksız  suçlamalarla  sürekli  karşı  karşıya  kalmıştır. 

Kürt  Özgürlük  Hareketi  Kürt  halkının  özgürlüğünün, Türkiye’de  ezilen  her  kesimin  özgürlüğü  olduğunu  inancını geçmişte  de  günümüzde  korumuştur.  Bir  kesim  vahşice  yok sayılarak  hertürlü  baskıyla  karşı  karşı  iken,  bir  kesimin  özgürlük  mücadelesi  vermesi  mümkün  olabilir  mi?  0  açıdan  bu gerçekliği  Türkiye  Devrimci  Hareketinin  önderliği  de  biliyordu ve  buna  inançları  her  zaman  için  vardı.  Haksız  suçlamaları geliştiren,  Kürt  Özgürlük  Mücadelesini  dar  milliyetçi  bir mücadele  olarak  değerlendirenler  Türkiye  Devrimci  Hareketi önderlerini  de  gerçekten  anlayamayanlardır.  Bu  gerçeği  anlayan  ve  bu  inançtan  vazgeçmeyerek  Kürt  halkının  özgürlük mücadelesi  yanındayer  alarak,  destek  veren  Ertuğrul  Kürkçü gibi  kişiler  kuşkusuz  büyük  saygıyı  ve  değeri  de  görecektir. 
Geçmişine  bağlı,  ilkesel  duruşundan  taviz  vermeden  günümüze  kadar  mücadele  böyle  kişileri  halk  onurlandırır  ve sahip  çıkar.  Ertuğrul  Kürkçünün  şahsında  onurlandırılan Deniz  Gezmiş,  Mahir  Çayan  ve  Sinan  Çemgil  gibi  adını  sayamayacağız  binlerce  devrimcidir.  Bu  açıdan  devrim  inancıyla yola  çıkan  ama  bugün  aramızda  olmayan  bu  büyük  kişilerin, inanç  ve  amaçlarının  arkasında  durmak,  Türkiye’yi  demokratik,  özgür  ve  eşit  birliktenliğe  dayalı  halkların  ülkesi  haline getirmede,  bu  büyük  kişilerin  de  çıkışlarının  önemli  katkısı bulunmaktadır.  Kürt  Özgürlük  Hareketi  ulusal  önderi  Sayın Abdullah  Öcalan  bu  gerçeği  her  zaman  dile  getirmiştir.  Deniz Gezmişlerin,  Mahir  Çayan’ların  ve  İbrahim  Kaypakkaya  gibi devrimcilerin  anılarına  bağlı  kalarak  sürekli  mücadeleyi  geliştirdiğini  belirtmiştir. 

işte  bunun  içindir  Ertuğrul  Kürkçü  çok  isabetli  bir  aday olmaktadır,  inanıyorum  demokrasiye  inanan  herkes  Ertuğrul Kürkçüyü  destekler.  Ertuğrul  Kürkçüyü  destekleyen  her insan  aynı  zamanda  geçmişte  yaşanmış  tüm  haksızlıklardan da  hesap  sormuş  olacaktır.  Hani  sürekli  deniliyor  ya  geçmişte  yaşanmış  askeri  darbelerden  hesap  sorulacak.  O  zaman buyurun  hesap  sorma  günü  gelmiştir. 
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Kültürün  endüstrileşmesi,  diğer  bir  deyişle yaygın  metasal  üretimi de  köleliğin  en  etkin araçlarından  İkincisidir.  Kültür,  dar  anlamıyla  toplumların  zihniyet  dünyasını  ifade  eder. 
Düşünüş,  beğeni  ve  ahlak  temel  üç konusudur.  Sistem  dahilinde  siyasi ve  ekonomik  iktidar  tarafından kuşatılıp  satın  alınmaları  yüz  yılların  işidir.  Tüm  uygarlık  tarihinde kültür  unsurlarını  bağlamak  meşruiyetleri  açısından  vazgeçilmezdir.  Ekonomik  ve  iktidar  erki  erkenden  bu  hususu  fark  edip  tedbir almakta  asla  gecikmezler.  Kültürün iktidarca  asimilasyonu  hiyerarşilerin  kuruluş  dönemlerine  kadar gider.  Esas  yönetim  araçlarıdır. 
Kültürel  hegemonya  olmazsa  ekonomik  ve  iktidar  tekelleri  yönetemezler.  Zora  ve  sömürüye  dayalı sistemler  zorla  olsa  olsa  kısa  süreli  talanlarla  varlıklarını  ayakta  tutabilirler  ki  talan  edilecek  bir  şey  kalmayınca  ya  birbirlerine  girerler  ya da  yıkılıp  dağılırlar. 

Kapitalist  uygarlıkta  kültürün rolü  hayatidir.  Tüm  toplumsal  alanların  zihniyet  toplamı  olarak  kültürün  önce  asilime  edilip  (ekonomik ve  siyasi  iktidara  uyarlanma)  sonra da  yaygınca  ve  yoğunca  tüm  dünya topluluklarına  (uluslar,  halklar, ulus-devletler,  sivil  toplum  ve  şirketler)  taşırılması  için  bir  endüstri haline  getirilir.  Edebiyat,  bilim,  felsefe,  sanatın  diğer  alanları,  tarih, din  ve  hukuk  gibi  belli  başlı  alanlar objeleştirilerek  metalaştırılır.  Kitap,  film,  gazete,  tv,  internet, radyo  gibi  araçlar  bu  endüstrinin 


metaları  olarak  işlev  görürler. 
Burada  kültürel  metalar  dev  bir maddi  kazanca  yol  açmakla  birlikte,  esas  tahripkar  işlevlerini  zihinsel  tutsaklığı  tarihte  eşi  görülmemiş  boyutlarda  gerçekleştirilip sığırdan  beter  sınıf,  ulus,  aşiret  ve her  tür  cemaat  anlamını  yitirmiş, özce  amorf,  şekilsiz,  maymun iştahlı  bir  KİTLE  oluşturarak  oynarlar.  Baş  mimarları  ulus-devletler, küresel  şirketler  ve  medya  tekelleridir.  Toplumu  para  kazanmak  ve tüketmek  dışında  hiçbir  şey  esas olarak  ilgilendirmemektedir.  En yoksullaştırılmış  kesimler  bile  bir gün  çok  kazanarak  dilediğince yaşama  amacı  dışında  düşünemez kılınmışlardır.  Yoksullaştırılmanın bir  kültürel  olgu  olarak  kullanıldığı¬ na  dikkat  edelim.  Beğenmediğimiz ortaçağlar  bile  yoksullaşmayı  isyan nedeni  bellerken,  resmi  kültürel hegemonya  altında  ücrete  kavuşmayı  amaç  haline  getirmenin  sistemin  kültürel  zaferini  gösterir. 
Kültürel  endüstrinin  iç  içe  olduğu seks  endüstrisiyle  birlikte  sağladığı  egemenlik,  dolayısıyla  tutsaklığın  en  vahim  yanı  gönüllüce,  hatta özgürlük  patlaması  olarak  algılandırılması,  yönetimin  en  güçlü  dayanağı,  meşruiyet  aracı  olduğu  kesindir.  Kapitalizmin  imparatorluk  aşaması  ancak  kültürel  endüstriyle mümkündür. 

Dolayısıyla  kültürel  hegemonyacılığa  karşı  mücadele  en  zorlu zihniyet  mücadelesini  gerektirir. 
Sistemin  fetih,  asimilasyon  endüstrileşerek  yürüttüğü  kültürel  savaşa  karşı  mücadele  hem  içerik,  hem form  olarak  geliştirilip  örgütlendi¬ 


Kültürel  Endüstrilleşme ve  Sonuçları 


rilmedikçe,  hiçbir  özgürlük,  eşitlik ve  demokratik  mücadelenin  şansı yoktur.  Bu  yönlü  sorunları  da  kapsamlı  olarak  özgürlük  sosyolojisin¬ de  tartışmaya  çalışacağım. 

Spor  toplumlarda  başlangıcından  beri  katılım  için  bir  hazırlık oyunu  olarak  işlev  kazanmıştır. 
Spor  oyunları  yaşama  başarıyla katılım  için  düzenlenir.  Bir  nevi toplumsallığa  alıştırma  rolünü oynarlar.  Özellikle  Roma  imparatorluğunun  çürüme  aşamasından itibaren  yeni  yeni  endüstrileştiğini görüyoruz.  Gladyatörlük  kurumu böyledir.  Kapitalizm  baştan  itibaren  sporu  da  iktidarla  bütünleştirip  (profesyonelleşme)  amatör özünü  yıkıp  endüstrileştirmeyi dayatmıştır.  Metalaştırılan  diğer önemli  bir  uyuşturma  alanıdır. 
Topluma  üstün  moralli  ve  fiziki dayanıklılık  temelinde  katılım  yerine  para  kazanma,  bunun  için  rekabeti  çılgınca  körükleme  toplumu pasif  seyirciye  dönüştürme  geçerli kılınmıştır.  Arena  kültürü  (aslanlara  yem  olma  ve  gladyatör  cinayetleri)  tüm  spor  alanlarına  yayılmıştır.  Rekor  ve  alkış  iki  hakim  imgedir.  Takımı  olmak  dini  ve  felsefesi olmaktan  daha  önemli  hale  gelmiştir.  Takım  tutma  tam  bir  hastalık haline  gelmiştir.  Böylelikle  yönetimler  için  kolay  yönetmenin  yetkin bir  aracına  daha  ulaşılmıştır.  Örneğin  futbolun  yönetimler  için  oynadığı  rolü  hangi  din  veya  felsefe oynayabilir? 

Kaba  bir  değerlendirmeyle  üç (S)’lerin  endüstriye  dönüştürülerek  yönetim  sanatının  zirvesine ulaşılmıştır.  Küresel  sermaye  yönetimi  ulus-devlet  iktidarı  üç  (S) 


endüstri  haline  getirilmeden  gerçekleştirilemez.  Tekrar  belirtmeliyim  ki  olgu  olarak  cinsellik,  kültür ve  spor  kendi  başına  kötülenip eleştirilmiyor.  Toplumsal  oluşum ve  sürekliliğin  en  hayati  alanları olarak  yozlaştırılıp  endüstrileşmeleri  eleştiriliyor. 

Kapitalizmin  zihniyet  hegemonyasında  temelde  medya  organlarınca  yürütülen  sanal  dünya  diğer çok  önemli  bir  zihinsel  araçtır. 
Yaşamın  sanallaşması  analitik  aklın en  uç  sınırlara  varmasıdır.  Savaş gibi  en  dehşetli  bir  olay  bile  sanal olarak  sunulduğunda  ahlakı  tek başına  yıkması  işten  bile  değildir, insan  beden  ve  zihninin  deneyimlemediği  yaşama  eskiden  beri sahte  yaşam  denirdi.  Sanal  ismi takılmakla  sahte  olmaktan  kurtulamaz.  Sanal  yaşamı  olanaklı  hale getiren  teknik  gelişim  kendi  başına suçlanmıyor.  İstismarı  bir  kere daha  karşımıza  birey  zihnini  felç eden  özelliğiyle  değerlendiriliyor. 
Başı  boş  teknoloji  en  tehlikeli silahtır.  Kapitalizmin  tekniğe  hakimiyeti  ve  milyarları  yönetme  ihtiyacı  sanal  yaşamı  zorlayan  esas etkendir.  Yaşam  artık  yaşanmıyor sürekli  sanallaşıyor.  Bir  nevi  ayakta ölüm  oluyor.  Simülakiler  sanal yaşamın  en  somut  halidir.  Her olayı,  ilişkiyi,  eseri,  simüle  etmekle insan  bilgilenmez,  aptallaştırılır. 
Tüm  uygarlık  eserlerinin  taklidi yapılmakla  bir  gelişme  sağlanmıyor.  Taklit  kültürünün  hegemonyası  gerçekleştiriliyor,  yaşamın  özünde  yatan  farklılaşma  asla  tekrara dayanmaz.  Tarih  bile  tekerrür etmez.  Taklit  gelişmenin  zıddıdır. 
Sanal  yaşam  ise  sınırsız  taklide 


dayanır.  Herkes  birbirini  taklit  ederek,  birbirine  benzetilir.  Böylelikle koyun  sürüleri  yaratılır.  Finans  çağı sanal  yaşam  olmadan  yaşayamaz. 
Ancak  sınırsız  aptallaşmayla  yürüyebilir  ki  o  da  sahte  sanal  yaşamla gerçekleştirilir. 

Verilecek  karşılık  özgür  yaşamın  en  temel  görevidir.  Özgür yaşamı  tanımlamak,  örgütlemek, toplumların  ayakta  durmaları  için olmazsa  olmazlardandır.  Özgürlük sosyolojisinin  en  çok  cevaplandırması  gereken  sorunlar  bu  sahadadır.  Sistemin  bu  başarısını  birkaç yönden  yorumlayabiliriz. 

Birincisi,  toplumun  ahlak  ve dinle  işlevsel  bağlılığını  gevşetmesi,  laik  hukukla  ikinci  plana  indirip kendine  tabi  kılmasıdır.  Din  ve ahlak  sisteme  hizmet  ettiği  oranda bırakılıyor.  Hukuk  ve  laiklik  özünde toplumsal  denetimin  kapitalist iktidara  geçiş  araçlarıdır.  Eski  toplumun  hem  aristokratik  kesimlerini hem  sertlerini,  sermaye  ve  iş  gücüne  alan,  rezerv  oluşturma  için hukuk  ve  laiklik  silahlarıyla  tasfiye ediyor.  Tümüyle  ortadan  kaldırmıyor.  Uygarlık  tarafından  oldukça kullanılan  araçlar  oldukları  için uygarlığın  son  sözü  olarak  kendisine  de  çok  lazımdır.  Fakat  ekonomik  ve  siyasi  iktidarına  ortak  olmamak,  engel  koymamak  kaydıyla. 
Dinde  reform  ve  hukuk  devleti  kapitalist  modernitenin  temel  göstergeleri  haline  bu  işlevle  geliyor. 
Kapitalist  ekonomi  ve  toplum  haline  geçişin  iki  temel  aracı  olmak gibi  asli  rollerini  oynuyorlar.  Sistemin  zihniyet  problemlerinin çözüm  aradırlar  aynı  zamanda. 


Her  Gün  Serhıldan 


Mayıs  ayına  Ortadoğu  hem  Kürt halkı  açısından  büyük  ve  tarihi  olaylarla  giriş  yapıldı.  2011 
yılına  halkların  özgürlük  talepleri  için ayağa  kalktıkları  olaylarla  giriş  yapmıştık.  Açık  ya  da  gizli,  tüm  diktatörlük  rejimleri,  sömürgeciliğin  hertürlü temsilcileri  karşısında  olağanüstü bir  ayağa  kalkışlar  oldu,  oluyor. 

Kürt  halkı  15  Şubattan  bu  yana her  gün  ayakta.  Kadın,  erkek,  genç yaşlı  demeden  artık  yeter’  diyerek ayağa  kalktı.  Her  gün  serhıldan  diyerek  yürüyor.  Türkiye’de  faşist  yüzünü artık  utanmadan  gösteren  Erdoğan önderliğindeki  AKP  ve  yandaşları, insanlık  dışı  yöntemlerle  saldırılarını sürdürdü.  Ama  artık  geriye  dönüşün tüm  kapıları  kapandı.  Geriye  dönüşün  gemileri  yakıldı.  Kürt  halkı  artık ‘daha  da  ileri’  diyor.  Kadınlarımıza, çocuklarımıza  acımasızca  saldıran 
AKP  polisi,  bürokratı,  askeri  karşısında  kimse  susmuyor,  susmayacak.  Kim,  hangi  güç  bu  halkın  kararlılığı,  öfkesi  karşısında  bir  şey  yapabilir  ki...  Ölümü  direnişleriyle  öldürmüş  olan  bu  halkın  karşısında  kim durabilir  ki... 

Ahlaki  ve  politik  toplum  olma bilincini,  inisiyatifini  ve  örgütlü  olma kararlılığını  halkta  görmek  mümkün. 
AKP’nin  kurmayları,  Cemil  Çiçek, 


Bülent  Arınç,  Erdoğan  ve  diğerleri edepsizce  bu  halka  ve  onun  temsilcilerine  saldırsalar  da,  ortaya  çıkan tablo,  bu  saldırıların  cevapsız  kalmadığı,  artık  bu  tip  militarist,  komplocu, şiddet  yanlısı  politikaların  ve  politikacıların  bizzat  halk  tarafından  boşa çıkarıldığını  gösteriyor. 

Kürt  sorununun  demokratik,  özgür  ve  eşit  temelde  çözümlenmesi¬ nin  mücadelesi  daha  büyüyecek. 
Halkımızın  çözüm  projesi  adım  adım inşa  ediliyor  artık. 

AKP  hükümetinin  Polis  Akademisi  etrafında  geliştirdiği  yeşil  komploculuğu,  her  gün  medya  yoluyla Kürt  Özgürlük  Hareketi  hakkında yalan  haberler,  iftiralar  atsa  da, sonuçta  yerle  bir  olmaktan  kurtulamadıklarını  herkes  görüyor. 

Nedir  AKP’lileri  bu  kadar  çılgınlaştıran?  Dünyaya  ‘demokrasi,  insan lık  dersi  vermeyi  ‘akıllılık’  sayan  bu akıldışılığın  amacı  nedir?  Avrupa kapılarına  gelip  de,  herkese  posta koyan,  ‘asimilasyon  insanlık  dişiliktir’ deyip  de,  pişkin  pişkin,  herkesin gözünün  içine  bakarak  yalan  söyle¬ yen  bu  çevrelerin  destekleyicileri neyi  amaçlıyor?  Kürdistan’da  bebeklerden  tutun  da  yaşlılara  kadar  şiddet  uygulanmasına  sadece  ‘açıklamalar’  yaparak  eleştiren  (!?)  devletlerin,  uluslararası  kurumların  bu  pervasızlıktaki  rolleri  nedir?  En  son  18 


Nisan  darbesiyle  çığrından  çıkan AKPyi  kimler  neden  destekliyor? 

Ortadaki  oyun,  hesap  büyük...  15 
Şubat  komplocularını  bir  kez  daha gözlerimizin  önünden  geçirelim.  Ortadoğu  merkezli  başlatılan  ‘çatıştır, parçala,  işbirlikçini  yarat  ve  yönet’ politikasını  yeniden  düşünelim. 

Kapitalizm  büyük  bir  krizde.  Ekonomik,  sosyal,  siyasal  krizler  peşpeşe  patlıyor,  daha  da  patlayacak.  ABD ekonomik  olarak  durgunluktan  gerilemeye  geçti.  Sosyal  patlamalar sadece  Ortadoğu’da  karşımıza  çıkmayacaktı  artık.  Kapitalizm,  eski ortaklan  olan  diktatörlerden  desteklerini  çekerek,  yeni  işgal  yöntemlerini  devreye  koymaya  çalışıyorlar. 
Enerji  kaynaklarının  paylaşımı  bu güçler  açısından  hayati  önemde. 
Ortadoğu’nun  asi  karakteri,  kapitalizmin  denetimine  girmeyen  yanları, ABD  ve  İngiltere’nin  hedeflerini  zorluyor.  21.  yüzyıl  itibariyle  de  halkların  demokrasi  ve  özgürlük  isyanları da  bu  zorlanmanın  bir  başka  boyutunu  oluşturuyor. 

AKP,  bu  güçlerin  desteğin  dedir. 
Kendini  bu  güçlerin  Ortadoğu’da  ki temsilcisi  görüyor.  Bunu  için  kendini pazarlıyor.  Türkiye’yi  pazarlıyor.  Kendi  halkının  varlığını,  ülke  kaynaklarını,  işgücünü  pazarlıyor.  Ülkesini  ülke olmaktan  çıkarıp,  bir  pazarhaneye çeviriyor.  Burada  ruhlar,  iradeler, 


bedenler,  inançlar  pazara  sunuluyor. 
Bunu  yaparken,  12  Eylül  faşizminin tüm  uygulamalarını  yeni  biçimlerde sürdürüyor.  Halkı  susturmanın  her türlü  yolunu  devreye  koyuyor. 
JİTEM’İ  yasallaştırdı.  Artık  faili  meçhullerle  kaybedilen  insanlar  yerine; açıktan  katledilen,  sokak  ortasında dövülen,  linç  edilen,  kurşunlanan insanlar  var.  işkenceler  artık  karakollarda  değil,  her  yerde,  hatta  AKP binalarında  yapılıyor.  AKP’nin  imam ordusu,  gizli  örgütlülüğünü  artık saklamıyor. 

AvrupalIlara  Naziler  üzerine  ders vermeye  kalkan  Erdoğan,  sadece aynaya  baksa  ne  kadar  da  bu  gerçekten  farklı  olmadığını  görecektir. 

Erdoğan’ın  eşi,  kızı,  yine  arkadaşı Abdullah  Gül’ün  eşi  gibi  AKP  modelli kadın  tiplemeleri  baş  bağlayarak  halkın  dini  duygularını  sömürmek  isteseler  de,  Kürdistan  sokaklarında yaşanılan  vahşet  örnekleri  karşısında  bu  kadınları  da  suçlu  konumdan kurtaramıyor.  Açık  ki,  AKP’nin  kadın ve  erkekleri  ahiret  için  değil,  bu  dünyanın  maddiyati  için  namaz  kılıyorlar, oruç  tutuyorlar,  dua  okuyorlar.  Bu kadar  iktidar  çılgını  olmanın  başka ne  gibi  bir  açıklaması  olabilir  ki? 

Kürt  halkının  iradesini,  ibadetini, maddi-manevi  tüm  değerlerini  bu talancılardan  kurtarması,  temizlemesi  insanlık  adına  verilmiş  bir 


mücadele  oluyor. 

AKP  kadınları,  kadın  özgürlük mücadelesi  yürüten  tüm  kadın  çevrelerince  iyi  tahlil  edilmeli  ve  reddedilmelidir.  Bu  kadın  gerçekliği,  kurşunlanan,  gaz  bombalarıyla  vurulan, hertürlü  şiddete  maruz  kalan  kadınlarımızın,  analarımızın,  çocuklarımızın,  yaşlılarımızın  acılarının  yaratıcılarının  ortaklarıdırlar.  Parmaklarında paha  biçilmez  yüzüklerle,  başlarındaki  ipekli  başlıklarıyla  karşımızda duran,  sahte  gülüşleriyle  bu  vahşeti kapatmaya  çalışan  bu  kadınların erkek  egemenlikli  sistemin  elemanları  olduklarını  da  unutmamak  gerekir.  Akan  kanın  ortağı  olmak,  bu kadınların  en  büyük  günahlarıdır. 

Çok  sevdiğim  bir  söz  var:  Zalimin sofrasına  oturan  da,  zalimdir. 

AKP,  artık  iktidarlarının  zirvesinden  düşüş  aşamasına  geçiyor.  Her çıkışın,  inişi  vardır.  Ama  açık  ki,  AKP ve  onu  gibi  güçlerin  inişi  sert  olacak. 


o 


WJC 

Jin  Bi  Keda  Xwe  Li  Ser 


Lingan  Dimîne 


Mizgîn  Tayçîmen  27  salî  ye. 

Dukana  dönere  ya  bi  malbatî vekirine  bi  reve  dibe.  Sultan 
Ozsoy  ev  28  şalin  li  Evvropaye dijî  û  li  Pastaxaneya  Bilaloglu ya  li  bajare  Metz  e  Fransaye  dixebite.  Bi munasebeta  l'e  Gulane  Roja  Kedkaren Cîhane  ji  bo  we  xwendevanen  heja  em  li  ser pirsgireken  di  xabata  wan  de  û  bi  taybetî  pirsgîreken  jinen  ku  dixebitin  axifin. 

Çend  sal  in  hûn  vî  karı  dikin? 

Sultan  Ozsoy:  Bi  salane  ku  ez  vî  karî dikim.  Beriya  niha  kargeha  min  hebû.  Şeş salan  min  kargeh  birevebir.  Li  wir  jî  lahmacûn min  çedikirin.  Paşe  min  navberek  daye. 

Li  kû  tu  ferî  çekirina  lahmecûnan  bûyî? 

Sultan  Ozsoy:  Ez  ji  Rihaye  me.  Li  herema me  lahmacûn  xwarineke  navdar  e  û  pir  te çekirin.  Min  hewl  da  û  fer  bûm.  Heger  jin  bixwaze  dikare  fer  bibe. 

Gelo  li  Rihaye  xabata  jinan  mîna  tiştekî asayî  te  dîtin? 

Sultan  Ozsoy:  Jinen  Rihayî  li  gor  meran behtir  dixebitin.  Mer  heta  evare  li  qehwexaneyan  rudinin,  jin  li  zeviyan  dixebitin.  Jin  behtir  eziyete  dikişînin.  Jin  li  her  dere  bi  heman muameleye  re  rû  bi  rû  dimîne.  Jir  her  tim  li mal  li  derve  di  bin  zexte  de  ye.  Tekiliya  mijare  bi  Riha  an  Evvropaye  re  nîne,  li  her  dere heman  tişt  bi  heman  şevvazî  te  jiyîn.  Bi  peşketina  tevgera  azadiye  re  di  revvşa  jine  de  li gor  bere  dikare  were  gotin  ku  başiyek  pek hat.  Em  jî  gelekî  hatin  guhertin.  Dive  ev  yek were  dîtin.  Ev  salek  du  sal  ez  di  vî  karî  de dixebitim.  Xwarinen  mîna  lahmecûn,  pîde, börek  û  hwd.  amade  dikim.  Dema  li  male rûdinim  bezar  dibim,  her  wiha  ji  ber  nexweşiya  min  dema  ez  pir  dixebitim  ji  bo  min  baş dibe.  Her  wiha  bi  xabata  xwe  ji  aliye  aborî  ve jî  destekeke  mezin  didim  aborîya  male. 

Gelo  ji  ber  ve  xabate  hûn  zahmetiye  nakişînin? 

Sultan  Ozsoy:  Di  her  mijare  de  em  zahmetiye  dikişînin.  Em  li  zarokan  jî  meze  dikin,  kare male  jî  dikin.  Tevî  vî  bare  giran  jî  gelek  jin  li 


rasta  dijvvariye  ten.  Tevî  ku  li  her  dere  berpirsiyariyen  me  zedetirin  jî  em  neçarin  du  qatan ji  mer  zedetir  bixebitin.  Di  civvaniya  xwe  de  ez jî  li  rasta  dijvvariye  hatim.  We  deme  ez  nû zevvicî  bûm  û  zahmetiyen  ji  ber  ve  yeke hebûn.  Mîna  hemû  jinan  min  jî  gelek  zor  û zehmetî  derbas  kirin.  Piştî  salan  mirov  ten guhertin,  kes  bi  xwe  jî  te  guhertin.  Jina  min  ve keliye  baştir  e,  min  zaroken  xwe  mezin  kirin  û zevvicîn.  Nezîkbûna  hevvsare  min  bi  deme  re hate  guhertin,  niha  tu  pirsgireken  dijîm  tüne ne.  Dema  hizûr  hebe  mirov  rehettir  dijî.  Niha em  du  kes  li  mal  in.  Em  bi  hev  re  dibin  alîkar. 

Li  gor  we  jinen  dixebitin  betir  xwedî  derfet  in? 

Sultan  Ozsoy:  Ez  neh  saetan  dixebitim.  Li gor  min  dive  her  jin  bixebite  û  bi  male  ve  giredayî  nemîne.  Dive  karibe  li  ser  linge  xwe  bisekine.  Tene  bi  kare  male  an  çekirina  xwarine nabe.  Dive  hinekî  derveyî  male  jî  bibîne.  Dive bizanibe  li  cîhane  çi  dibe  çi  nabe,  hinekî  jî  bi siyasete  re  eleqedar  bibe.  Dema  dixebitim stresa  xwe  davejim.  Her  wiha  ji  bo  hemû jinan  ez  peşniyar  dikim  ku  bixebitin.  Jin  dema nexebite  dikare  careke  didoyan  pevvistiyen xwe  ji  mer  bixwaze.  Piştî  demeke  de  peşvvazîkirina  pevvistiyen  jinan  qebûl  neke,  her  wiha em  dibînin  qebûl  jî  nakin.  Le  dema  em  bixebitin  em  dikarin  pevvistiyen  xwe  bi  xwe  temîn bikin.  Yanî  ji  bo  ve  yeke  be  jî  dive  jin  li  ser linge  xwe  karibe  bisekine.  Ji  aliye  aborî  ve dive  bi  mer  ve  giredayî  nebe.  Hem  di  tekili- yen  bi  derdore  re  hem  jî  di  vvateya  civakî  de dive  xwe  bibandor  bike.  Tene  bi  çekirina  xwarine  û  mezekirina  zarokan  nabe.  Dive  bi  tekeliyen  xweji  derodre  rejî  bibe  mînak.  Hervviha dive  ji  peşketinen  cîhane  agahdar  be  û  bizanibe  ka  jinen  cîhane  di  çi  revvşe  de  ne  û  çi dikin. 

Dema  hûn  vî  karî  dikin  gelo  zahmetiyan nakişînin? 

Sultan  Ozsoy:  Na  zahmetiyan  nakişînim. 
Le  her  kar  jî  ne  mîna  hev  e.  Ji  ber  ku  ez  vî  karî dizanim  zahmetiye  nakişînim.  Ez  kare  xwe  bi kefxweşî  dikim  û  xwarinen  ku  ez  amade dikim  ten  ecibandin.  Rojeke  ez  neyem  yekser dibejin,  "îro  ne  hatiye".  Ji  tehm  û  çeja  xwarine  fem  dikin.  Beriya  dest  bi  xebate  bikim  min li  mal  xwarin  çedikir  û  dida  firotin.  Tu  caran 


min  deste  xwe  li  ber  hevvsare  xwe  venekir. 
Min  her  deme  dikaribû  leçûnen  xwe  bi  keda xwe  peşvvazî  bikim.  Navvazim  herim  ji  hevvsare  xwe  pereyan  bixwazim.  Li  xwe  nadeynim ku  herim  pereyan  bixwazim.  Hem  nizanim eze  çawa  bixwazim  jî.  Dema  diçim  meşan  jî ez  destûre  naxwazim.  Di  van  mijaran  de  gelekî  rezgirtî  nezî  mindibe,  astengiyan  dernaxe. 
Çima?  Ji  ber  ku  min  ev  ast  bi  keda  xwe  afirand.  Begûman  ne  hesanî  bû  le  di  davviye  de min  encam  bidest  xist.  Niha  heger  jinek  an cîraneke  min  ne  rehet  be  ez  jî  bezar  dibim. 

Bi  salan  e  hûn  dixebitin.  Di  ve  revvşe  de hûn  çavva  bi  zaroken  xwe  re  eleqedar  bûn? 

Sultan  Ozsoy:  Heger  çar  zarok  hebin,  tevî mer  ev  dibe  penc  zarok.  Cihe  her  tiştî  cüda ye  begûman.  Hin  tişt  hene  deme  dixwaze. 
Heger  jin  dema  xwe  baş  bikar  bînin  mer  nikarin  tiştekî  bikin.  Ya  rast  jin  nizanin  de  mafe xwe  çavva  bikar  bînin.  Ez  bi  zaroken  xwe  re mîna  hevala  me.  Hemû  pirsgireken  xwe  bi min  parve  dikin.  Ez  bi  wan  re  dibin  hevkar. 


Tekoşîna  azadiye  hezeke  mezin  da  min  ku karibim  li  ser  linge  xwe  bisekinim.  Ve  yeke  kir ku  zaroke  min  jî  bi  min  bavver  bin.  Min  dibistana  seretayî  qedandibû  le  xwendin  û  nivîsandin  jibîr  kiribû.  Di  14  saliya  xwe  de  zewicîm  û  di  15  saliya  xwe  de  bûm  dayik.  Mirov nizane,  zevvac  çiye,  zarok  çine..  Mirov  tiştekî nizane.  Dema  hatim  Fransaye  21  salî  bûm  û dayika  se  zarokan  bûm.  Min  nizanîbû  xwarine jî  çebikim.  Le  niha  li  noqteya  gihiştime  meze dikim  û  dibejim;  heger  jin  bixwaze  dikare  her tiştî  bike. 

Navbera  we  û  hevalen  vve  yen  xebate çavva  ye? 

Sultan  Ozsoy:  Di  xebata  bi  wan  re  de  ez tu  zahmetiyan  nakişînim.  Em  ji  hev  hezdikin. 
Ez  bi  kefxweşî  dixebitim  û  kare  dikim  jî  bi  min zahmet  naye.  Mîna  dayik  û  lavvan  em  bi  hev  re dixebitim.  Ev  du  şalin  evder  vekirî  ye  û  em  bi hev  re  dixebitin.  Dema  rezdarî  hebe  tu  pirsgirek  dernakevin. 


Kare  dönere  gelekî  zahmet  e.  Vî  karî  çavva bala  vve  kişand? 

Mizgin  Tayçimen:  Beriya  niha  min  pîşeye büro,  muhasebe  û  hwd  dixwend.  Min  dawî  li xwendine  anî,  le  ez  paşe  poşman  bûm. 
Demeke  çûm  zangîngehe  jî.  Min  beşa  felsefe¬ ye  xwend  le  pir  li  xweşiya  min  neçû  levvma min  dawî  li  xwendina  zanîngehe  jî  anî.  Ev  penc şalin  li  vir  dixebitim.  Ya  rast  ji  kare  dönere zede  heznakim  le  neçar  mam.  Li  devvsa  ku  li mal  rûnum,  bixebitim  baştir  e. 

Gelo  di  dema  xabata  di  dönere  de  hûn zahmetiyan  nakişînin? 

Mizgin  Tayçimen:  Zede  zahmet  nîne  le  saeten  kar  pir  in.  Belkî  ji  ber  ku  civvanim  di  ve yeke  de  bandore  dike.  Ez  tevahiya  enerjiya xwe  didim  vî  karî.  Her  wiha  mîna  demen  borî keren  mezin  en  birîna  dönere  nayen  bikar anîn.  Mîna  hûn  jî  dibînin  keren  birîna  dönere yen  bi  elektrîke  dixebitin  hene.  Mîna  min  got ez  zede  zahmetiyan  nakişînim  le  ji  ber  ku bişev  dixebitim  car  caran  pirsgirek  li  gel  muşteriyan  derdikevin. 

Pirsgireken  çavva? 

Mizgin  Tayçimen:  Ten  meze  dikin  ku  jinek dixebite.  Hûn  dizanin  döner  mîna  kerekî meran  te  dîtin.  Dema  jine  dibînin  cüda  nez dibin.  Hinek  ji  wan  pereyen  xwe  nadin.  Hin pirsgireken  wisa  derketin.  Yek  hat  bi  denge bilind  sîparîşen  xwe  gotin.  Paşe  jî  beyî  pereyan  bide  xwest  biçe  here.  Min  yekser  got  heta ku  pereyan  nede  de  nikaribe  biçe.  Pirsgirek derxistin  le  heta  min  pereje  negirt  min  destûr 


nedaye.  Car  caran  hez  lazim  dibe.  Dive  derfet ji  bo  yen  wisa  neye  dayin.  Dibejin,  'tu  jinî  tu nikare  tiştekî  bike'.  Mînak  dema  bave  min  li  vir e  bedeng  in.  Le  dema  ez  li  virim  hinek  didin qîran.  Le  yen  berovajî  ve  revvşe  tevdigerin  jî hene.  Dema  dibînin  jin  kar  dike  dibin  alîkar  pir bi  nazikî  tevdigerin.  Heta  bavvariya  wan  zedetir  dibe.  Giredana  dönere  giran  e,  hez  je  re lazim  e.  Disa  ber  dezgehe  dönere  gelekî  germ e.  Mirov  ji  germe  bandor  dibe.  Her  wiha  neçar tim  li  ser  linga  mirov  disekine.  Ev  tev  dibin sedem  ku  mirov  zede  bivveste,  her  wiha  dema pirsgireken  brokratîk  jî  le  zede  dibin  mirov 


carnan  nizane  ka  roj  de  çwa  derbas  bibe. 

Gelo  qet  vve  gotiye,  'xwezî  li  vir  ne  xebitîma  û  li  mal  maba  me'? 

Mizgin  Tayçimen:  Na  qet  min  wisa  negoti- ye.  Bave  min  jî  be  ez  naxwazim  ji  aliye  aborî  ve giredayî  merekî  bimînim.  Ez  pereyan  ji  kesî naxwazim.  Ez  behtir  nirx  didim  pereyen  ku  bi xwe  qezenc  dikim.  Ji  bo  ku  qezenc  bikim  pir dixebitim  û  dizanim  ev  pere  çavva  ten  dest. 
Levvma  tu  caran  naxwazim  li  mal  bimînim. 
Karen  male  jî  zahmet  in.  Bere  hemû  kare  male 


dayika  min  dikir.  Piştî  dayika  min  vvefat  kir  min kar  kir.  Levvra  dizanim  kare  male  jî  çiqas  zahmet  e.  Ya  rast  nabe  ku  bi  şev  û  bi  roj  li  mal  bim. 

Jiyana  civakî  ya  kesen  kare  dönere  dikin tüne  ye.  Tu  çavva  dike? 

Mizgin  Tayçimen:  Revvşa  aborî  ya  kesen  di dönere  de  dixebitin  pir  baş  e,  le  ji  aliye  civakî ve  pir  xirab  e.  Mirov  nikare  tiştekî  bike.  Kare buroye  be  piştî  mesayî  qediya  dem  tev  vala  ye. 
Mirov  dikare  ji  aliye  civakî  ve  jî  tiştnan  bike.  Le ji  bo  min  ya  herî  baş  ewe  ku  xwîşka  min  û  malbata  min  bi  min  re  dibe  alîkar.  Heger  ne  wisabûya  mine  nikariba  ez  kar  bimeşînim. 

Gelo  ji  bo  jinan  tu  vî  karî  peşniyar  dike? 

Mizgin  Tayçimen:  Ez  kare  dönere  ji  bo jinan  peşniyar  nakim.  Ji  ber  ku  karekî  gelekî zahmet  e.  Mirov  pir  dixebite  û  gelek  caran bûyeren  ne  baş  hata  xeter  jî  derdikevin.  Ji  bo ve  yeke  ez  karen  cüda  ji  jinan  re  peşniyar dikim.  Dive  jin  mû  mer  wek  hev  bin.  Nabe  ku ez  ji  mer  pereyan  bixwazim.  Ev  yek  ji  min  re zor  te.  Heger  jin  karibin  bila  bixebitin.  Xabata li  derve  tiştekî  pir  cüda  ye.  Mirov  gelek  kesan nasdike,  gelek  bijarken  mirov  çedibin  û  bi avvereke  cüda  mirov  dikare  li  jiyane  meze  bike. 
Ji  bo  li  ser  linge  xwe  karibin  bisekinin  dive  em xwe  bisiperin  keda  xwe.  Mînak  ji  min  re  dibejin,  'di  dönere  de  mer  dixebitin'  ez  jî  dibejim, jin  jî  dibin  û  dive  li  her  qade  jin  hebin.  Dema jin  di  vî  karî  de  dixebitin  gelekî  cüda  ye.  Jin behtir  bale  dikişîne,  muşterî  behtir  bavver dibin.  Difikirin  ku  karekî  paqijtir  te  kirin.  Ez  ve yeke  dibînim. 
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Em  e  Rexıstınbûyîna  Xwe  Bi 
Medîsen  Jinan  Mezin  Bikin 


Li  Evvrûpaye  giredayî  Oirkirina  Jine,  Çanda  destavetine  û  şîdeta  di  hûndire  malbate  de gelekî  girîng  e.  Ji  bo  peşxistina  malbateke  demokratik  armanca  me  yî  bingehîn  e. 


saziyen  jinan  mezintir  bibe.” 

AKKH  di  encamnameya  seyemîn  kongreya  xwe  de  wiha  dewam  kir;  “  Di  sala 2011an  de  li  qada  Evvrûpaye  bi  mezinkirina rexistinbûyîna  jine  û  bi  çalakiyan  me  serkeftin  armanc  kiriye.  Di  kongreya  me  de  avakirina  meclîse  jinan  vve  he  betir  xûrt  bibe  û  di heman  deme  de  zanistî  û  ronakbûyîna  jine  di asta  akademiyan  de  hate  zelalkirin.  Delegeyen  ku  tevlî  kongreye  bûn  biryar  girtin  ku we  li  dijî  pergala  kapîtalîst  xwe  bigihînin hemû  jin  û  gele  bindest.” 

Di  nava  siyasete  de  rola  jine 

AKKH  di  kongreya  xwe  yî  seyemîn  de  rola jine  ya  di  siyasete  de  destnîşankir  û  vviha hate  gotin;  “  Pevajoya  ku  em  te  de  ne  di  nava tekoşîna  azadiya  jine  de  rol  û  vvezîfeyen  ku dikevin  ser  mile  me  hene.  Şexsiyeta  ve  pevajoye  pergala  ku  ji  aliye  desthilatdariya  zilaman  ve  te  peşxistin  eriş  û  polîtîkayen  nû  li gorî  Kurdistan,  Rojhilata  Navîn  û  Evvrûpaye hate  nirxandin.  Di  kongreya  me  de  tekoşînen jinan  ye  azadiye  û  tevgeren  vvan,  berxwedana  gelan,  rexistinbûyîn,  ji  bo  avakirina  civakek  exlaqî  û  polîtîk  vvezîfeyen  dîrokî  dikeve ser  mile  me.  Li  evvrûpaye  bi  rexistinen  jinan re  qaden  hevpar  ye  tekoşîne  bi  hezkirin  û veguherandina  platformen  rexistinî  yek  ji armancen  me  yî  sereke  bû.  Di  demen  dawî de  erîşen  ku  li  dijî  jine  zedebûne.  Dive  li  dijî ve  ji  her  deme  betir  tekoşînek  hevpar  vvere dayîn.  Wekî  tevgera  jinen  azad  yen  kurdistane  û  vvekî  tevgera  jinen  kurd  ya  li  evvrûpaye em  xwedî  mîrasek  bi  berxwedan  û  vvatedar in.  Ev  mîras  û  bi  destxistin  di  serî  de  bi  ked 


û  berxwedana  Reber  Apo  hatiye  avakirin. 
Hevaltiya  Reber  Apo  ya  bi  jine  re  û  bavveriya vvî  mîrasek  mezin  e.  Dîsa  di  serî  de  dayîken me,  jinen  me  yî  kedkar  û  fedekar,  şehîden me  yî  ku  ji  bo  azadî  û  vvekheviye  cane  xwe fedakirine  xwediye  ve  mîrase  ne.  Kongreya me  li  hemberî  van  çavkanî  û  nirxan  careke din  giredana  xwe  derxistiye  hole.  Li  vvelate me  Kurdistane  bi  metîngeriya  devvletan  erîş pek  ten  û  dive  li  dijî  van  erîşan  helvvesta  me derkeve  hole. 

Di  davviya  encamnameya  Kongreya  Tevgera  Jinen  Azad  de  biryarbûyîn  esas  hate  girtin  û  vviha  hate  gotin;  “  Seyemîn  Kongreya Tevgera  Jinen  Kurd  yen  Azad,  li  qada Evvrûpaye  ji  qada  civakî  heta  diplomasiye,  ji meclîsan  heta  akademiyan,  çapemenî,  hüner û  xebaten  siyasî  û  li  dijî  erîşen  desthilatdaran  yen  ku  li  ber  xwe  didin,  dayîk  û  jinen  bi rexistin  û  bi  hez  ji  hemûyan  re  pîroz  be. 

Ji  dayîken  me  ye  Kurdistane  re  û  dilsoziya bi  jinan  re  me  kongreya  xwe  bi  serkeftî qedand  û  bi  pratîkek  bi  hez  em  bibiryarin.” 

AKKH  di  encamnameya  kongreya  xwe  de biryaren  vviha  dan; 

-  Li  ser  esase  “Azadiya  Reber  Apo  Azadiya me  ye”  çalakî  vverin  peşxistin. 

-  Li  Evvrûpaye  qirkirina  jine  û  çanda destavetine  bi  xwe  re  şîdeta  di  hûndire  male de  jî  digire  hûndire  xwe.  Li  gorî  ve  yeke  dive modela  malbaten  democrat  vverin  peşxistin. 

-  Qelen,  berdel,  zevvaca  bi  zore,  zevvaca pir,  şîdet,  û  ji  bo  çanda  destavetine  ji  hole vvere  rakirin  bilindkirina  tekoşîne. 

-  Ji  bo  ku  çand  û  hunera  jine  derxînin hole  konferansa  çande  ya  jinan  vvere  li  dar xistin. 

-  Ji  bo  Akademiyen  Jinan  yen  Alternatîf xebaten  Rexistine  vverin  kirin. 

-  Li  dijî  polîtîkayen  qirkirine  tekoşîn  vvere peşxistin.  Di  çarçoveya  kampanyaya  zimane dayîke  de  qursen  zimane  kurdî  bi  peşengiya tevgera  jinan  vvere  dayîn.  Ji  bo  ku  zimane kurdî  li  qada  jiyane  vvere  peşxistin  dive  li hemû  qaden  jiyane  bi  Kurdî  vvere  axaftin. 


Navenda  Nûçeyan 


Kongreya  ku  Tevgera  Jinen 
Azad  pek  anî  diyarkir  ku  di  sala 2010an  de  li  tevahiya  Evvrûpaye ji  bo  zanistiya  jinan,  xebaten rexistine,  asta  çalakiyan,  pirsgireken  ku  jin  ji  aliye  civakî  û  çandî dijîn  û  ji  bo  çareseriya  vvan  nîqaş hatine  kirin.  Her  vviha  civvanen ku  li  evvrûpaye  pirsgirekan  jî  dijîn di  kongreye  de  hate  nirxandin. 


Bilindkirina  zanistiya  jine 


Tevgera  Jinen  Kurd  yen  Azad  ya Evvrûpaye  (AKKH)  encamnameya kongreya  xwe  yî  3.  eşkere  kir. 
Kongreya  ku  di  navbera  11  û  16e nîsane  de  pek  hat,  ji  gelek  vvelaten evvrûpaye  nezî  sed  jin  tevlî  bûn.  AKKH,  di encamnameya  kongreye  de  destnîşankir  ku vve  di  şexse  devvleta  îrane  de  li  dijî  recm  û  dardekirine  kampanyayan  bimeşîne.  Her  vviha armanca  çalakiyen  di  sala  2011an  de  vve  ji  bo azadiya  Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan pek  vvere.  AKKH,  di  kongreya  xwe  de  balkişand  ser  hez  û  peşengiya  jine  û  hate  gotin ku  jin  di  nava  civake  de  bingeha  herî  bi dînamîk  e,  ji  bo  avakirina  civakek  polîtîk  bi zanyariya  jinen  kurd  vve  encam  bigire. 


AKKH  di  encamnameya  xwe de  vviha  tîne  ziman;  “  Di  sala 2011an  de  di  rastiya  evvrûpaye de  şîdeta  di  hûndire  malbate  de, zerara  penaberiye  ku  li  ser  jine pek  te,  zevvaca  bi  zore,  qelen, berdel,  zevvaca  pir,  ji  vvelaten din  bûk  an  jî  zave  anîn  heye. 
Hem  jin,  hem  jî  zilam  dive  li  dijî  ve  yeke  helvvesta  xwe  nîşan  bidin.  Li  ser  van  esasan  em e  xebaten  xwe  xûrttir  bikin.  Polîtîka  û  erîşen birdozî,  civakî,  siyasî,  çandî,  aborî  û  fizikî  yen ku  jin  rû  bi  rû  diminin  ji  bo  ku  em  ji  hole  rakin he  betir  xebat  û  bi  avakirina  meclîsan  em  e tekoşîna  xwe  xûrt  bikin.  Ji  bo  ve  yeke  em  e li  dijî  qirkirina  jine  derkevin  û  di  şexse  devvleta  îrane  de  em  e  ji  recm  û  dardekirinan  re bejin  na.  Her  vviha  kampanyaya  civvanan  ya  ‘li dijî  asimilasyon  û  qirkirina  çandî  re  na’  em  e bi  hez  bi  reve  bibin.  Xweseriya  demokratik ku  li  kurdistane  peşdikeve  vvekî  jinen  kurdistanî  û  AKKH  em  e  jî  li  ve  erdnîgariye  pergala xwe  yî  konfederal  û  demokratîk  ava  bikin. 
Biryar  girtin  û  pekanîn  vve  bi  meclîs  û 


Kon  Bûne  Navnîşana  Çareseriye 

Bi  vekirina  'Konen  Çareseriya  Demokratik'  pevajoyeke  nû  dest  pe  kir.  Jinen  kurd  di  Kone Çareseriye  de  bû  parezvane  aştî  û  kone.  Ji  bo  jinan  edî  kon  bû  navnîşana  çareseriya  pirsgirekan. 


DEMOKRATİK  ÇOZUM 

MASASI 


Wekî  her  car  jinen  kurd  di ‘Raperîna  sivil’  de  li  peş  bû û  rola  xwe  ya  peşengetiye 
list.  Ji  7  salî  bigire  heya  70 
salî  jin  di  ‘Konen  Çareseriya Demokratik’  de  nöbet  girt  û  her  roj,  her  şev û  her  saete  daxwazen  xwe  bi  zimaneke  zelal anîn  ziman.  Her  vviha  daxwazen  herî  bi maqûl  ji  rastî  erîşen  bi  tund  yen  hikûmete hat.  Di  serî  de  jin  hedef  hatin  girtin.  Le  jinen kurd  en  li  Tirkiye  û  Kurdistane  bi  tevlibûn  û ziyareten  xwe  piştgiriyeke  girîng  da ‘Raperîna  sivil’. 

Her  vviha  dayiken  kurd  li  ser  axa  pîroz  her tim  bi  dilekî  şevvat  û  şikestî  ji  bo  aştiye  dixebitin.  Dema  ku  li  Kurdistane  pevçûn  zede 


bûn  dayikan  pediviya  parastina  zaroken  xwe kirin  û  ketin  nav  govenda  aştiye.  Piştî  girtina Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan,  li Stenbole  bi  xwezayî  Însiyatîfa  Dayikan  hat 
avakirin.  Dayikan  di  sala  2002’an  de  ji  15 
dayikan  bi  nave  Însiyatîfa  Dayiken  Aştiye  xwe bi  rexistin  kir.  Her  vviha  li  Amed,  Wan, Niseybîn,  Gever  û  Oosere  jî  Însiyatîfa Dayiken  Aştiye  hate  avakirin  û  dayikan  bi laciken  xwe  li  her  dere  bûn  sembolen  aştiye. 
Dayiken  kurdistanî  bi  salan  eji  Gevere  bigire heta  Stenbol,  Silopî,  Bursa,  Mersîn,  Enqere  û başûre  Kurdistane  kirin  riya  aştiye.  Her  tim  di dile  xwe  de  li  heviya  rojen  aştiye  hebû  û  li  her dere  diqîriyan.  Dayikan  çiqas  banga  aştiye kirin  ev  qas  rastî  zext,  zordarî  û  işkenceye hatin.  Roja  avakirine  heya  îro  be  navber  ji  bo aştiye  di  nav  hevvldanan  de  bûn. 

Jin  û  kon... 

Ligel  ku  gelek  nîqaş  li  ser  çareseriya  pirsgireka  kurd  hatin  meşandin  jî  tu  pengaven berbiçav  ji  aliye  devvlet  û  hikûmete  ve  nehatin  avetin.  Li  ser  ve  yeke  siyaseta  kurd  bi vekirina  'Konen  Çareseriya  Demokratîk'  dest bi  pevajoyeke  nû  ya  çalakiyen  'raperîna  sivîl' kir.  Bi  ve  aramance  yekemîn  konA  di  15'e adare  de  li  Amede  bi  peşengiya  Însiyatîfa Dayiken  Aştiye  hate  vekirin.  Di  heman  roje  de li  Elihe  jî  li  ber  Nexwexşaneya  Yaşam  a Batmane  bi  tevlibûna  jin  û  sedan  kesan  kone 2'yemîn  hate  vekirin.  Di  16'e  adare  de  Wan, 


Şirnex,  Merdîn  jî  bi  vekirina  konan  tevli bajaren  kon  vekirine  bûn  û  jin  û  dayik  cihe xwe  girt.  Li  navçe  û  bajaren  din  jî  vekirina konan  berdevam  kir.  Di  konan  de  bi  tirkî  û kurdî  pankarta  "Kone  Çareseriya Demokratik"  û  4  daxwazen  kurdan  hatin daliqandin.  Jin  vvekî  her  çalakî,  meş  û  serhildanan  de  renge  kesk,  sor  û  zer  hildan  û  bi çilen  xwe  yen  kurdevvarî  tevli  ‘raperîna  sivîl’ bû  û  reng  da  çalakiyan. 

Erîşen  tund  pek  te 

Piştre  ji  KCD,  BDP,  MEYADER,  TUHAD-DER,  TUHAD-FED,  KURDÎDER,  DYG,  DOKH, Goç-Der,  Komunen  Gundan,  Meclisen  Taxan, Meclisen  Bajaran  û  şaredaran  ji  piştgirî  da çalakiya  Însiyatîfa  Dayiken  Aştiye.  Siyaseta kurd  bi  vekirina  'Konen  Çareseriya Demokratîk'  dest  bi  pevajoyeke  nû  ya  çalakiyen  'raperîna  sivîl'  kirin.  Konen  di  serî  de  bi armanca  daxwazen  çareseriye  û  nîqaşen  siyasî  le  ben  kirin  hatin  vekirin  û  armanc  ew  bû ku  ramanekî  çareseriye  pekbîne. 

Her  vviha  bi  pîrozbahiyen  Nevvroze eleqeya  li  hemberî  konan  zede  bû  û  her  vviha ligel  ve  mudaxeleya  hikûmete  ji  zede  bû.  Edî polîs  şev  nîve  şeve  û  roj  nîvro  erîş  bir  ser konan.  Ligel  mudaxeleya  polîsan,  erîşen  çapemeniya  tirk  ji  dom  kir.  Di  nav  ev  qas  erîşan de  berxwedan  dom  kir.  Piranî  nobedarî  ji hela  jinan  ve  hat  girtin,  jin  hem  parezvaniya kone  kir  û  hem  jî  parezvaniya  aştiye  kir.  Kon 


edî  ji  bo  jinan  bû  navnîşana  çareseriya  pirsgirekan. 

Ji  bilî  azadî  û  demokrasiye  re  nîne! 

Jinan,  di  çalakiyan  de  diyar  kir  ku  4  daxvvazen  ku  dikin  daxwazen  herî  bi  maqûlin. 
Dayikan  diyar  kir  ku  heya  ku  çareseriye  de çalakiyen  xwe  bidomînin.  Dayikan  di  axaftina xwe  de  bi  taybetî  bal  kişand  ser  peşengiya jine  û  da  zanîn  ku  di  her  devvreyen  zor  û  zehmet  de  jin  hebû,  de  her  tim  jî  hebe  û  bi  riheke  berxweder  de  ji  bo  azadiye  tebikoşîn. 
Dayika  bi  nave  Rabiya  Kaya  15  sal  in  di  nav hevvldanen  aştiye  de  cih  digire  û  îro  jî  di  nav kone  de  ji  bo  çareseriye  çalakiya  xwe  didomine.  Dayika  Gülistan  Erek  ji  9  şalin  di  nav xebatan  de  cih  digire  û  dixwaze  ku  yen  ku leborîne  bixwaze  kurd  nîne  hikûmet  û  devvleta  tirk  e. 

Dayika  Erek,  da  zanîn  ku  dive  deste  ku  ji bo  aştiye  hatî  direj  kirin  be  girtin  û  demildest diyalogek  pek  be  û  ji  ber  ku  edî  hevcevveye ku  ev  şere  qirej  ravveste.  Erek,  got  ku  de  heya davviye  ligel  erîşen  bi  tund  de  raperîna  sivîl bidomînin. 

Sultan  Altan  dayikeke  aştîxwaze  û  vviha nerînen  xwe  anî  ziman:  “Jin  her  tim  dibin  alîgire  aştî  û  azadiye  û  ji  bo  vve  bi  salane  tedikoşîn.  Ez  di  vve  bavveriye  de  me  ku  îsal  bibe sala  çareserî  û  azadiye.  Le  dive  her  jinek bizane  ku  ji  bilî  azadî  û  aştiye  riyek  nîne  û  de riha  herî  bi  zehmet  hilbijerîn.” 

Behiye  Doğru  ji  ber  we  şere  bi  salan  dom dike  zirar  dîtiye  û  niha  naxwaze  ku  zarokeke van  jiyana  xwe  dest  bide.  Dayika  Doğru,  da zanîn  ku  bangî  hemû  kurdan  dikin  bila  li  hemberî  beadaletiya  hikûmeta  ku  xwe  vvekî  misilman  nîşan  dide  derkeve  û  ji  bo  azadiye  û demokrasiye  bikeve  nav  govenda  aştiye. 


Leyla  Ayaz 
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Şîrovekirina  Rast  a  Civaka  Şareza 


§aristaniya  Ûrartûyan  jî  ji nifşe  yekemin  e  şaristaniyan  e.  Bi  tekoşîna  Naîriyan  ku  timîbi  Asûran  re dinavanakokiyedebûn, nku  di  salen  870ÎB.Z.  de pişti  demadirej  a  konfederasyone  cara peşi  ber  sîstema  qraliyeta  navendî  ve gavavetiye.  Naîrîbi  maneyaxelkeçem e,  û  heye  ku  Kürden  otantik  en  li  ber  deve Çeme  Dîcleye  û  şaxen  vve  ifade  dike.  Di kîtabeyen  bi  zimane  Asûrî  de  Qral Sardûrî  (heye  ku  Serdar  beji)  pesnexwe dide  ku  di  bin  çavderiya  Xwedaye  Mezin  Xaldî de  (Diyar e,  Guda,  Gudea û  Got ji  nave  heman  xwedayî  ten.  Li  cem Semîtîkan  Ellah  çi  be,  di  çanda  Aryen dejî  Gudaevve.  Te  maneyaxwe  bi  xwe çebûye.  Di  Kürdi  û  Farisî  de  hine  li şûna  Ellah  weke  Xweda  te  bi  karanîn.) 
her  kese  derdikeve  peşiye  tek  dibe,  û ev  yek  mizgîniya  meşa  bi  heybet  dide ku  wî  ber  bi  qraliyeta  navendî  ve  dibe. 
VVanaîro  vveke  navend  hatiye  hilbijartin.  Ji  ber  ku  ji  qebîleya  VVanîlîlî  hatine nave  Wane  maye.  Nave  din  jî  Tûşpa  ye kujixwedayerojeTeşûpa  çebûye.  Li  navende  gelek  kelhe  ava  kirine.  Ji  qûntaraçiyayen  Zagroseyen  Rojhilateîrane heta  keviyen  Firate  yen  rojava,  li  bakur ji  geliyen  Arase  heta  heremen  Asûr  en li  başûr  û  sînore  bakure  Sûrî  servveriyeke  navendî  ya  bi  hez  ava  kirin.  Te texmînkirin  ku  cara  peşi  sîstema  eyaletan  ava  kirine.  Di  dîroke  de  ev  rastî  ji alî  navendbûne  ve  cara  peşî  pek  hatiye. 
Sîstema  vvan  a  bavveriyan  pirrbi  hez  di bin  bandora  Su merû  Asûran  de  ye.  Nivîsa  bizmarî  bi  kar  anîne.  Ji  bilî  zimane Asûrî  ye  ji  reveberen  Asûran  girtine,  zimanekî  bi  bermahiyen  Hûriyan  û  ji qebîleyen  ji  ûefkasan  koç  dikin  tekel  zimanek  pekte.  Herçiqas  baş  neye zanîn jî  sîstemekeziman  a  nezî  Ermenîkî  çedibe  û  ev  gelekî  xwezayî  ye.  Gotina  ‘Li Babîle  hefte  û  du  ziman  dihatin  axaftin’ tera  xwe  mirov  difkirîne  û  rohnî  dike. 

Xusûsek  heye  ku  dixwazim  bi  taybetî destnîşan  bikim,  evv  jî  ev  e:  zimane qesre  hertim  ji  yen  komen  di  bin  desten 


vvan  de  cüda  bû.  Hîne  di  sedsala  derbasbûyî  de  li  qesren  Evvrûpaye  zimanen  ti  eleqeya  xwe  bi  xelke  xwecîh e  hereme  re  tinebûn  dihatin  axaftin.  Mînak  vveke  Elmanî  û  di  demen  bere  de Latînî.  Li  Rojhilata  Naverast  zimane Erebî  demeke  direj  vveke  zimane  qesre îtîbar  û  rûmetek  xwe  hebû.  Zimane Osmanî  hema  bibejin  bi  qasî  zimanekî biyanî  ji  Tirkî  dûr  e.  Ingilîziya  îro  zimane  fermî ye  bi  dehan  vvelatan  e  ku  ti teki  I  iya  xwe  ya  netevveyî,  etn  kîk  û  qewmî bi  Ingilîzan  re  nînin.  Li  navenda  qraliyetaÛrartûjîdiyare,  heman  pîvan  û  rezikhene.  Ji  berku  be  re  As  û  rî  d  i  h  at  axaf - tin,  mirov  dikare  ve  rastiye  bibîne.  Şanstan  iya  herî  bi  hez  a  serdema  hesin  dihate  hesibandin.  Gelek  sîleh,  fi raq , beroş  û  alaven  ji  tekeliya  hesin  û  sifir heta  roja  me  ya  îro  mane.  Şaristaniya peşî ye  ku  herî  zede  hesin  bi  kar  aniye. 
Tegihiştina  bajer,  navend  û  eyaletan  le peşketiye.  Tevna  reyan,  îşareta  bi  Reya Qral  dike.  Hîne  jî  mirov  dikare  cihen  ev re  tere  derbas  dibin  ji  hev  dereme.  Qebren  qralan  en  di  zinaran  de  hatine  çekirin  muhteşem  in.  Ji  her  gele  cîran karîbûne  koleyan  bidin  hev,  di  avahki- 


rina  bajar  û  kelheyan  de  bixebitînin.  Di çekirina  cihoken  ave  û  golan  de  peşketîne.  Heza  bi  tene  ye  ku  karîbû  li hemberî  Asûran  li  ser  piyan  bimîne.  Bi qasî  se  sed  salan  bi  hev  re  şer  kirin,  le ve  yeke  di  heman  demede  ûji  aliye  heman  hezan  ve  di  sala  615’an  B.Z.  de  dawiya  herduyan  anî.  Dîroke  li  ser  heman cografyaye  li  pekhatineke  siyasî  ya  bi  heman  rengî  careke  din  şahidî  nekir. 

împaratoriya  Med-Pers  di  nava  nifşe peşî  de  ya  herî  davvî  ye  bi  heybet  derketiye.  Medan  şert  û  mercen  pengava destpeke  çeki  ri  ne.  Goti  na  Med  jî  zedeti  r ji  çandaYevvnan  maye.  Dîroknas  hemfikir  i  n  ku  Med  j  i  şaxekî  xurt  e  Aryen  te. 
Ji  berku  deveravve  nebûyevvargehe  komeke  din  a  etnîk,  mirov  dikare  bibeje Med  û  Medya  xwediyeçandeke  otantik in.  Jixwe  gotinen  Med  û  Medyaye  hîne jîji  bo  heman  devere  tene  bikaranîn.  Mirov  dibîne  ku  di  rezeçiyayen  Zagrose  de bi  cih  bûne.  Mirov  dikare  koka  vvan  bibe hetaGotî  û  Kassîtan.  Dîsafikreke  hevpar  e  ku  di  çarçoyeya  binavkirina  giştî ya  Hûriyan  de  ne.  Mirov  dikare  bibeje  ku ji  vvan  eşîran  in,  herî zede  bi  Asûran  re şer  kirine  û  eş  kişandine.  Devvletbûna 


vvan  jîji  nez  ve  tekildarî veberevvedaneye.Sirra serketine  di  konfederasyona  eşîran  de  dibînin. 

Di  salen  715’an  B.Z. 
de  qebîleyen  cara  peşî tene  cem  hev  yekîtiyeke sist  çedikin.  Wer  te fehmkirin  ku  eriş  û zexten  Asûr  û  Ûrartûyan kirine  ku  bi  qebîleyen 
Skîtan  en  ji  Öefkasan 
(herhal  reûresmeke  dîrokî  ye)  hatine,  bikevin nava  tifaq  û  nakokiye. 
Peşengî  car  caran  dest diguhere.  Pişti  berevvedanekebi  qasîsesed  salan  ajot  Medan  qesren 
Ûrartûyan  li  derdora salen  615  B.Z.,  û  hema paşejî  paytextaAsûre  hilweşandin  û  bi  vî  avvayî  davvî  li  du  şaristaniyen  mezin  en  Mezopotemyaye anîn.  Li  nezî  Hemedana  îro  ya  îrane  Medan  paytexteke  bi  nave  Ekbatane  ava  kir û  te  gotin  dora  vve  bi  bircen  heftrengî girtine.  Li  rojava  sînore  firehkirine  gîhandine  heta  Çeme  Sor.  Bi  Frîgyayiyan re  bûne  cîran.  Servveriya  vvan  demeke kin  ajot,  di  ve  yekede  paratekiliyen  qebîleyen  xizmen  nez  en  Persan  heye.  Bi  xebat  û  hevvldaneke  mezin  pekhatineke siyasî  ya  li  derdora  se  sed  salî  ava  kirin  û  devvam  kirin,  bi  dekûdolabeke  di navaqesrede  pirrbi  lez  û  di  demeke  kin de  dan  deste  Xanedaniya  Axemenî  ya Fars.  Persekî  bi  nave  Kîros  e  ji  qîzen  vvan çebûyî,  bi  fermandare  eskerî  ye  qesre Harpagos  re  li  hev  kirû  bi  darbeyekeeşkere  ya  di  nava  qesre  de  pîremere  Keya Astiyag  ji  text  xist.  Li  hemberî  ve  bebextiya  rezîlane  em  ji  Dîroka  Herodot  hîn dibin  ku  Keya  Astiyag  vveha  gotiye: ‘Rezîlo!  Te  ez  ji  text  xistim,  min  evv fehm  kir,  le  çima  te  desthilatdarî  da deste  bejiyekî  Pers?  Qet  nebûya  tu  li desthilatdariye  bimana.  Teçimaservverî da  deste  Persan?  Qet  nebûya  bila  di deste  Medan  de  bimana!’  Bi  rastî,  eğer 


Herodot  ev  ji  xwe  re  li  hev  çenekiribe; jixweem  neçarin  pe  bavver  bibin,  ji  ber ku  evv  dîroknasekî  peşî  ye,  pirr  diğere û  zana  ye;  ev  revvş  hebûna  xisteleteke gelekî  rezîl  a  hevkariya  bi  dijminan  reya Kurdan  a  beri  hezare  salan  nîşan  dide. 

Ezyeqîn  dikim  ku  di  dîroke  de  hevkare  Kurd  e  peşî  Enkîdoye.  Qrale  Ûrûke Gilgameş  vvîji  daristane  tîne  û  ji  bo  dagirkirina  deveren  daristanî  vvî  vveke ajan-hevkarekî  bi  kartîne.  Di  vvan  deman de  deveren  daristanî  zedeti  rvvargehen proto-Kurdan  in.  Ango  dîroka  hevkariye bi  qasî  ku  bibe  dabaşa  destanan  kevn e.  VVeke  gelek  caran  bûyî  dîsa  ev  hevkarî  bi  deste jineke  pek  hatiye!  Enkîdo hevalen  xwe  û  hevvaya  çiye  ya  azad  kiriye  qurbane  şîrînî  û  şehvveta  xapînok a  rahîbeyeke  perestgehe.  Çiqasî  dişibe rojen  meyen  îro.  Bi  sedan  Harpagos  ji nava  Tevgera  Azad  iya  Gele  Kurd  û  PKKe derketin.  Dive  mirov  baş  zanibe,  şexsiyetaîroya  Kurd  a  hevkardi  dîroke  de çebûye;  ji  bojinaxweû  malbatavvîya penc  peran  nake  ti  nire  û  buhaye  nefiroşe  tine;  ji  ber  ve  yeke  jîji  jiyaneke  bi esalet,  polîtîk,  zanyarî,  bi  zewq  (bi  jiyana  azad  dibe)  û  manedar  dûr  e,  ji  lewra  gelekî  bi  avvayekî  rezîl  dijî. 

Yevvnanî  (ezqalaYewnaniyen  bere dikim,  behsa  van  sosreten  modern  nakim),  nemaze  Heredot  beşekî  mezin  e dîroka  xwe  ji  Medan  re  vediqetîne.  Ez texmîn  dikim  ku  yen  ji  çanda  Hûriyan  hatine  hemûyan  vveke  Medan  bi  navdike. 
Ji  meznahiya  Medan  re  bi  rez  û  hürmet e.  Persan  di  reza  duyemîn  de  dihesibî- ne.  Wexta  dibeje;  li  devere  çanda  Medan  serdest  e,  û  ev  çand  ji  Medan  te, mîna  ku  rastî  dîtibe.  Pers  di  vve  deme de  nû  derketine  serdika  dîroke,  be  nav in,  û  komeke  çanda  vvan  hejar  e.  Heybeta  çanda  Hûriyan  ji  peraven  Eğeye heta  Elame,  ji  sînoren  Oefkasan  heta qesren  Misre  holan  dide.  Heredot  jî  bi avvayekî  mafdar  ve  rastiye  di  dîroka  xwe de  ravedike. 

Abdullah  Öcalan 


Tekoşîna  Rojhilata  Navîn  û  Jin 


Em  ji  demeke  girîng  re derbas  dibin.  Peşveçûnen  li  Rojhilata  Navîn ûKurdistane  vve  renge  bi dehan  salan  bide  diyarkirin.  Di  van  sed  salen  davviye  de  li Rojhilata  Navîn  de  se  qonaxen  bi  vî avvayî  hatine  derbaskirin.  Ya  yekemîn;  destpeka  sedasala  20’an  bû  ku Kurd  bivedemerebisiyasetaînkarû qirkirine  re  rû  bi  rû  man.  Di  Rojhilata Navîn  de  jî  ji  bo  devvlet-netevv  re  hate vekirin.  Netevvperestî  û  nîjadperestî vvek  bizreke  jehre  di  navberagelan  de hateçandin. 

Qonaxa  duyemîn;  ji  1960’an  peve dest  pekir.  Di  sala  1970’an  de  derke- te  asta  xwe  ya  herî  jore.  Di  ve  deme de  gelek  tekoşîn  bi  nave  gel  û  çîn  derketin  ser  dike.  Le  mixabin  piraniya vvan  jî  ji  aliye  nîzama  devvletpervver ve  ketin  xefike.  Armanca  vvan  a  sazkirina  devvlete  hişt  ku  ji  bo  nîzama Kapîtalîst  bibin  gepeke  xw eş  û  zû vverin  daqurtandin.  Le  bele  gele  Kurd di  ve  qonaxe  de  bi  tekoşîna  PKK  e  re ji  bo  şoreşa  vejîne  ji  xwe  re  reyek vekir.  Ev  re  jî  heta  niha  mîna  rûbareke boş  û  geş  diherike. 

Roja  me  jî  pevajoyeke  bi  vî  avvayî ya  ku  rojen  peşber  bide  diyarkirin hene.  Ev  pevajo  di  sala  1990  destpe- 


kir.  Pergala  desthilatdar  dixwazin Rojhilata  Navin  ji  nû  ve  sererast  bikin. 
Di  heman  deme  de  gelen  ve  axa  kevnar  nema  dikarin  li  hemberî  desthilatdariyen  heyî  tehemûl  bikin.  Ji  ber  ve yeke  sermayedaren  gerdûnî  dixwazin teleben  gel  ji  bo  xwe  mîna  amûreke bikar  bînin.  Beriya  niha  jî  di  dîroke  de heman  tişten  vviha  qewimîne.  Şoreşa Firansaye  ji  bo  vvî  mînakekî  herî  zelal e.  ya  serhildan  kir  û  tekoşîn  da  gel  bû, le  bele  ya  pergala  xw e  danî  û  bû  detshilatdar  bûrjûvazî  bû.  rojen  mey  e  îro jî  serhilderan  bi  heman  xeteriye  re  rû bi  rû  ne. 

Em  jin  pevvîste  ve  pevajoye  ji  nez ve  bişopînin.  Ji  ber  di  herdu  qonaxen destpeke  de  jine  vvenda  kir.  devvletnetevv  bi  pergala  xwe  li  hemberî  jine qirkirin  da  çekirin.  îro  dîmenen  serhildanen  Rojhilata  Navîn  temaşe  bikin, hûn  e  bibînin  ku  di  hemû  dîmenan  de jin  an  nînin,  an  jî  gelekî  kem  in.  Jinen Rojhilata  Navîn  di  aliye  diyarkirinafikr û  çalekiyen  ji  bo  xwe  gelekî  kem maye.  Ji  ber  ve  yeke  jî  di  ve  pevajoya girîng  de  jinen  Rojhilata  Navîn  bedengiyeke  kûr  û  dîrokîjiyan  dikin.  Ger  reyeke  demokratik  di  Rojhilata  Navîn  de peş  nekeve  careke  din  şikestinek  vve biqewime  û  vve  re  vebe  ku  ji  bo  pergala  desthilatdar  mîna  amûreke  şuxu- 


landine  bene  bikar  anîn.  Pevvîste  ku jinen  Kurd  ve  rastiye  gelekî  baş  bibînin  û  bizanibin  ku  rola  xwe  ya  dîroke ne  tene  ji  boxwe,  ji  bo  tevahiya  jinen Rojhilata  Navîn  dive  bilîze.  Ji  ber  jinen Kurd  di  Rojhilata  Navîn  de  jinen  herî zane,  rexistinkirî  û  çalak  in.  Tekoşîna vvan  vve  bandora  xwe  li  li  befirehiyave axa  kevnar  bike.  Ji  ber  ve  yeke  peşveçûnen  heyî  herî  zede  li  ser  peşeroja jine  vve  bi  bandor  be.  Ger  jin  di  ve qonaxe  de  vvenda  bikin,  di  Rojhilata Navîn  de  li  derveyî  serdestan  kes  bi ser  nakeve.  Ger  jin  serbikeve  vve azadxwaz  jî  biser  bikevin.  Azadî  û vvekhevîji  bo  nasnameyen  bindestan yek  perçe  ne.  Nabe  ku  yek  perçeyek tene  di  ve  tekoşîne  de  biser  bikeve. 

Le  bele  mijara  azadiyajine,  mijareke  ku  rehe  vve  di  dîroke  de  veşartiye  û di  civake  de  hemû  rengen  bindestiyan li  ser  ve  rehe  hatiye  avakirin.  Ji  ber  ve yeke  jî  di  nav  hemû  tekoşîn  û  daxwaziyen  azadiye  de  lehûrbûneke  taybet li  ser  azadiyajine  dive  vvere  kirin.  Di  ve dema  girîng  de  nabe  ku  em  tene  nasnameya  gelan,  nasnameya  çînan  û hinek  mafen  huquqî  tene  esas  bigrin. 
Pevvîste  di  hemû  regen  tekoşîne  de  ku me  anî  ziman,  jin  taybet  ciheke  bigre. 
Di  van  rojen  ku  li  Kurdistane  de  liv  û tevger  gelek  zede  ye,  em  dibînin  jinen 


Kurd  ji  bo  hemû  karan  peşengtiye dikin.  Le  bele  pevvîste  di  ve  peşengtiye  de  rexistin,  çalekî  û  teleben  xwe yen  xweser  û  serbixwe  bînin  ziman. 

Konen  çareseriye  jî  yek  ji  van  in.  Di konen  çareseriye  de  çavva  ku  gele Kurd  daxwazen  xwe  vvek  gelekî,  tîne 


ziman,  dive  jina  Kurd  jî  teleben  xwe dereîne  hole.  Ji  bo  hevpeymaneke  nû bi  civake  re  xalen  bingehîn  bi  lev  bike. 
Ev  çend  mehe  em  dibejin  ku  di Rojhiata  Navîn  de  hertişt  te  guhertin, bila  ji  bo  jinan  jî  pergala  heyî  vvere guhertin.  Heke  di  Rojhilata  Navîn  de pergala  salan  diguhere,  vve  deme  em e  hevvl  bidin  revvşajine  jî  biguherînin. 
Em  e  bi  ve  civake  re  hevpeymaneke nû  çebikin.  Ev  hevpeymane  tekiliya me  bi  pergala  heyî  re  jî  vve  sererast bike,  bi  civaka  heyî  re  jî  vve  serast  bike. 
Ji  ber  ve  yeke  em  e  daxwazen  xwe  bi deng  û  renge  jine  bilev  bikin. 

Mînak;  ji  bo  peşdarbûna  polîtîka û  hemû  cûreyen  xebate  de  kotaya zayendî  ya  %40  dive  pek  vvere. 
Mînakeke  din;  di  destûra  bingehîn  de maf  û  azadiya  jine  ji  nû  ve  vvere danenasandin.  Li  hemberî  çanda  des tavetine,  jin  dive  bikariba  mafe  xwe ye  parastina  revva  bikar  bîne. 
Mînaken  bi  vî  avvayî  gelek  zede  ne. 
Jin  dikarin  di  konen  çareseriye  de pergalen  paşverû,  devvletgerî,  baviksalarî  û  kiryaren  vvan  raxînin  ber çavan  û  teşhir  bikin.  Bi  kinasî  jin dikarin  di  van  konan  de  biqasî  tele- 


ben  Kurdistanî,  teleben  ji  bo  jinan  jî biqerin.  Gerînajinen  Kurd  ne  tene  vve je  re  azadiye  bîne,  ger  ev  denge qerîne  bilind  be  û  xwe  bigihîne  guhe jinen  Rojhilata  Navîn,  vve  ji  bo  vvan  jî bibe  hevî.  Dem  demeke  pir  bi  lez  e  û gelek  lîstok  di  nav  ve  deme  de  hene. 
Ev  dem  benda  ti  kesan  nasekine. 
Ya/e  ku  ji  revvşa  xwe  ya  heyî  nerazî  ye û  dixwaze  bere  xwe  bide  jiyaneke azad,  pevvîste  ve  firsenda  heyî  ji desten  xwe  ber  nede.  Dem  dema şoreşe  ye.  Çavva  ku  şoreşa  gelan kulîlkan  vedide,  di  ve  bihara  2011’an de  jî  vve  kulîlkeke  ji  aliye  jine  ve  jî bejna  xwe  bilind  bike.  Ev  kulîlk  jî  kulîl- ka  şoreşa  jine  ye.  ji  bo  jiyaneke  azad, şoreşa  jine  şoreşekî  bingehîn  e.  Ji berve  pevvîste  em  ji  her  deme  zedetir giraniya  xwe  bidin  ve  deme,  xwe birexistin  bikin  û  çalek  bin. 
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"De  unieke  en  Stille  Gift" 


1926  productie  "Zare"  De  film  is  van  de  oprichters  van  de  Armeense  filmindustrie  Hamo  Beknazarian  die  als  eerst  vvordt  getoond  op  het  vvitte  doek. 
"Zare"  de  film  vvordt  beschouvvd  als  de  eerste  film  in  de  filmindustrie  van Armenie  en  de  Koerden. 


Dit  jaar  is  er  een  film  vertoond op  de  tiende  AFM  Internationale  onafhankelijke  Film 
Festival  in  İstanbul.  Voor  de film  uit  Armenie  is  een  eenmalige  uitzondering  gemaakt.  Voor  de  film  is  er een  speciale  toestemming  aangevraagd,  het ondervverp  van  de  film  is  voor  ons  vrouvven geen  onbekende  verhaal.  De  ondervverp  van de  film  is  een  liefdesverhaal  van  de  tragedie, zoals  gebruikelijk.  Dus,  voor  ons  is  het  een bekende  ondervverp.  Maar  wat  vve  niet vveten,  is  dat  deze  film  het  eerste  is  die  över de  Koerden  gaat. 

Eerste  Koerdische  Film:  Zare 

1926  productie  ",Zare  ,"De  film  is  van  de 
oprichters  van  de  Armeense  filmindustrie Flamo  Beknazarian  die  als  eerst  vvordt getoond  op  het  vvitte  doek.  "Zare"  de  film vvordt  beschouvvd  als  de  eerste  film  in  de filmindustrie  van  Armenie  en  de  Koerden. 
Armeense  film  geschiedenis  gaat  terug  tot 1923.  De  regisseur  Hamo  Beknazarian  regisseerde  Zare  na  zijn  eerste  film  "eer".  Vandaar dat  ze  het  de  eerste  producten  zijn  van  de jonge  Armeense  filmindustrie.  Zare  is  een zvvart-vvit  en  een  stille  film.  De  hoofdrolspeelsters  zijn  de  Armeense  vrouvvelijke actrice  Avete  Avetiyan  en  Marian  Tadevosan, die  in  haar  20  jaren  door  de  ziekte  TB  om  het leven  komt.  Zare  is  de  eerste  film  op  het vvitte  doek  die  de  koerden  als  een  volk  vertolkt.  De  regisseur  Hamo  Beknazarian  heeft onderzoek  gedaan  över  de  koerden,  de ondervverpen  van  zijn  onderzoeken  vvaren: overtuigingen,  vvederzijdse  betrekkingen, beroepen,  godsdienst  en  moraal,  ceremonies,  tradities.  Na  een  lange  observatie  en toetsing  heeft  Beknazarian  het  verhaal genaamd  Zare  van  Hakob  Ghazaryani  verfilmd. 


Het  ondervverp  van  de  film  Zare 

Het  verhaal  speelt  zich  af  in  het  jaar 1915,  in  het  gebied  rode  Koerdistan  beter bekend  als  Laçin.  Een  liefdesverhaal  vol  met romantiek  en  drama  tegelijk  is  het  ondervverp  van  de  film  Zare.  Ze  vvonen  in  het  zelf- de  dorp,  het  Koerdische  meisje  Zare  en  de helder  Seydo  en  hun  liefde  voor  elkaar.  Maar hun  liefde  vvordt  overschaduvvd  door  de landheer  Temur  die  met  haar  vvil  touvven  en Zare  als  een  Bigamie  vvil.  De  film  laat  de  prepijn  van  de  revolutie  van  het  jaar  1917  ervaren  van  de  tsaristische  Rusland,  door  middel van  bigamie,  eer,  het  geloof,  de  onderdrukking  van  de  gemeenschap  en  över  de  tradities  die  als  vanzelfsprekend  vvordt  aangenomen.  De  gebruikte  geografie  en  de  epische stijl  is  voor  de  filmliefhebbers  een  geschenk. 
De  film  speelt  zich  af  tijdens  de  1  vvereldoorlog  ,in  een  natuurlijke  omgeving,  het sociale  leven  en  tradities  van  de  koerden  is aangegeven  en  natuurlijk  het  gebruikt  van een  epische  taal  en  een  liefdes  sage  dat vvordt  vertelt.  Bij  dat  alles  droomt  het publiek  weg. 

Het  film  gala  vvordt  in  Moskou  gehouden. 
Stalin  die  tijdens  de  gala  aanvvezig  is,  raakt erg  önder  invloed  van  de  film  en  zegt  het  volgende:  van  nu  af  aan  zouden  aile  film  met betrekking  op  volkeren  van  het  oosten  alleen door  de  Armeniers  geproduceerd  vvorden, want  ze  zijn  uniek  op  dit  gebied. 

Öz  en  Arslan  geven  hun 

mening  över  de  film 

De  Koerdische  regisseur  Kazim  Oz  van  de jonge  generatie  en  Müjde  Arslan  hebben  tijdens  een  verklaring  in  een  krant  het  volgende  gezegd  över  de  film:  “Zare”  is  een  vvaardige  film  voor  de  Koerdische  filmindustrie. 
Müjde  Arslan:  “  Zare,  is  de  eerste  in  de 


Koerdische  filmindustrie.  Na  deze  film  is  tot 
1991  een  stilte  ontstaan  in  de  Koerdische 
filmindustrie.  İn  het  Turkse  filmindustrie vvorden  vele  Sociaal-realistische  films  van  de Koerdische  regisseurs  geproduceerd  över  de Koerden,  maar  er  vvordt  geen  nadruk  gelegd över  het  vvoord  'Koerd'.  Uitgaand  van  de gebruikte  locaties,  kleding  en  accent  kunnen vve  zeggen  dat  het  de  Koerden  betreft. 
Cinema  is  een  vveerspiegeling  van  de  volkeren  zeggen  vve.  VVant  Koerden  en  het  vvoord Koerd  is  zovvel  in  de  filmindustrie  als  in  de samenleving  verboden.  Deze  film  is  de  eniğe voorbeeld.  Hoevvel  de  regisseur  van Armeense  afkomst  is,  het  verteld  zovvel  de Koerdische  dorpen,  Ezîdî  en  leefstijlen,  tradities  en  gevvoontes. 

Regisseur  Kazim  Öz:  “  Zare,  is  de  eerste in  de  filmindustrie.  Natuurlijk  is  de  identiteit 


van  de  regisseur  ook  belangrijk  verteld  Öz. 
We  moeten  niet  vergeten  dat  Aram  Tigran ook  een  Armeens  is,  maar  vvordt  beschouvvd als  een  grote  Koerdische  muzikant.  Omdat zijn  bijdrage  in  de  Koerdische  muziek  en  cultuur  heel  groot  is.  Öz  gaat  verder:  Na  film “Zare”  is  tot  jaren  90  geen  Koerdische  films geproduceerd.  Vandaar  dat  deze  een  grote tragedie  is  in  de  Koerdische  filmindustrie.  Al deze  ontvvikkelingen  laten  zien  hoe  de Koerdische  cultuur  en  kunst  önder  druk heeft  gestaan.  We  kunnen  nu  spreken  van vvedergeboorte  van  de  Koerdische  filmindustrie...  We  produceren  films  in  vele  talen, verhalen  zijn  heel  kleurrijk.  De  Koerdische filmindustrie  zal  de  komende  20  jaar  zich goed  ontvvikkelen. 

Londen  Koerdische  Film  Festival  directeur  Mustafa  Gündogdu  zegt  het  volgende tijdens  de  introductie  van  film:  "Zare"  , prachtige  beelden  van  een  rustig  en  uniek cadeau  van  Hayastan  tot  Koerdistan,"  de vvoorden  vvorden  ingeprent  in  de  geheugen. 

“Zare”  85  jaar  oud 

İn  1926  is  “Zare”  als  een  stille  film  opgenomen,  daarna  is  de  film  in  vele  steden  van de  Sovjet-Unie  in  primeurs  gegaan.  1931  is de  film  in  Sovjet-filmzaal  in  Nevv  York  in  primeur  gegaan.  Begin  jaren  70  is  de  film opnieuvv  verfilmd  maar  deze  keer  met  geluid en  is  in  Armenie  in  primeur  gegaan. 

İn  februari  is  de  film  “Zare”  met  vergunning  weer  in  publiciteit  gebracht.  De  film  is na  85  jaar  naar  İstanbul  gebracht  önder grote  belangstelling.  Sneeuvv  bedekte  kloven van  de  berg  Ararat,  rotsachtige  hellingen  van de  berg  Elegez  nomadentent  van  de  Koerden vastgesteld  in  de  film,  "Zare".  Op  tiende  AFM Internationale  onafhankelijke  Film  Festival  in 
İstanbul  heeft  de  film  ondanks  dat  de  film  85 
jaar  oud  is  toch  de  aandacht  van  de  publiek getrokken  om  zijn  natuurlijke  mechanica  en geografie.  De  eerste  en  de  laatste  keer  dat  de film  op  de  vvitte  doek  is  verschenen  heeft  de film  zijn  publiek  een  onvergetelijke  voorstelling  gegeven.  Klanken  van  harp,Arams  onvergetelijke  liederen  en  Tara  Jaff  die  live  met film  zijn  muziek  ten  hoor  heeft  gebracht.  Na İstanbul  is  de  film  ook  in  Amed  vertoond  en weer  met  live  optreden  van  Tara  Jaff.  De  film betekende  voor  de  mensen  in  de  regio  Amed van  veel  vvaarde. 


Vertaald  door:  Şemse  Güllü 


Het  Nevroz  \kı  de  A/feden 


Het  is  een  vvet  van  Meden  en Perzen.”  is  een  bekend  Nederlands  spreekvvoord.  De  Perzen kennen  vve,  de  meesten  van hen  vvonen  in  Iran  en  ze  zijn regelmatig  in  het  nieuvvs.  We  kennen  ze  van hun  kleden  die  bij  veel  van  onze  ouders  en grootouders  in  de  huiskamer  liggen.  Maar wie  vvaren  toch  die  Meden?  Bestaan  ze eigenlijk  nog?  Ja,  ze  bestaan  vvel  degelijk  en vve  komen  ze  zelfs  dagelijks  tegen  op  straat. 
Veel  van  hen  vvonen  in  Nederland,  omdat  ze in  hun  eigen  landen  gevaar  lopen  om  door andere  bevolkingsgroepen  opgepakt  te  vvor¬ 


den  of  zelfs  te  vvorden  vermoord.  Meden zijn  namelijk  (de  voorouders  van)  de Koerden,  die  opnieuvv  dreigen  hun  identiteit te  verliezen. 

Er  bestaan  ongeveer  40  miljoen Koerden,  geen  van  hen  heeft  een  eigen staat.  Ze  vvillen  graag  een  eigen  land  hebben,  vvaarvan  gedeeltes  van  Turkije,  Irak, Iran  en  Syrie.  Geen  van  deze  landen  vvil een  stuk  land  afstaan  aan  de  Koerden,  vvat tot  op  heden  nog  regelmatig  zorgt  voor conflicten,  vvaardoor  veel  Koerden  zich gedvvongen  voelen  te  vluchten. 

Om  meer  aandacht  te  vragen  voor  de Koerdische  identiteit  organiseerde  diverse 
Koerdische  verenigingen  op  4  april  2011 
voor  de  eerste  keer  een  Nevvroz  receptie  in Den  Haag.  Normaliter  vieren  zij  het  Nevvrozfeest  in  besloten  Koerdische  kring.  Maar  dit keer  vvilden  ze  het  anders  doen.  De  landelijke  Koerdische  organisaties  in  Nederland nodigden  naast  hun  eigen  Koerdische  achterban  ook  Nederlandse  politici  en  gei'nteresseerde  Nederlanders  uit.  Ik  had  de  eer uitgenodigd  te  vvorden  door  Semse  Gullu van  de  Koerdische  vereniging  Avasin  uit Arnhem. 

Önder  de  bekende  politici  vvaren  Ronald Plasterk,  Harry  van  Bommel  en  Sadet Karabulut  aanvvezig.  Ze  vvaren  het  er  alle- 


drie  över  eens  dat  de  Koerdische  gemeenschap  in  Nederland  meer  met  haar  identiteit naar  buiten  mag  treden.  Ook  vonden  ze  het belangrijk  dat  de  problemen  die  de  Koerden in  hun  thuislanden  ondervinden  aangepakt moeten  vvorden  en  dat  de  regeringen  van Turkije,  Iran,  Irak  en  Syrie  hen  een  veilig thuisfront  zou  moeten  bieden.  Nederland moet  Turkije  hierop  aanspreken,  vvant  de Turkse  regering  vvil  hier  nog  niet  aan  meevverken  en  creeert  nog  steeds  een  onveilige situatie  voor  de  gevluchte  Koerden.  Helaas deed  geen  enkele  politicus  concrete  uitspraken  över  vvat  hij  of  zij  nu  precies  voor maatregelen  ging  treffen  om  de  Koerden daadvverkelijk  te  helpen.  Hopelijk  vvachten ze  daar  niet  te  lang  mee. 

Koerdisch  Nieuvvjaar 

Zeer  boeiend  en  leerzaam  vond  ik  het verhaal  van  Kenan  Tastan  van  de  AAA  över het  Koerdische  Nevvroz.  İn  Nederland  vieren de  Koerden  Nevvroz  als  de  dag  van  vrijheid na  het  verzet.  Tastan  vergeleek  dit  met  de onafhankelijkheidsverklaring  van  Nederland in  1648.  Net  als  Nederland  heeft  Koerdistan tot  verschillende  landen  en  bevolkingsgroepen  toebehoord.  Maar  oorspronkelijk  vieren ze  met  Nevvroz  het  begin  van  het  nieuvve 


jaar.  Dit  is  een  uitbundig  feest  met  vuur, muziek,  dans  en  mooie  kleding. 

Nevvroz  bestaat  uit  twee  vvoorden:  Nevv, vvat  nieuvv  betekent,  en  ‘Roz’  dat  ‘dag’  betekent.  Nevvroz  valt  tussen  18  en  22  maart, vvanneer  de  dag  en  nacht  even  lang  zijn.  Het is  niet  toevallig  dat  sommige  Koerdische vvoorden  overeenkomen  met  de  Nederlandse.  Koerdisch  is  namelijk  een  Indo-Europese taal,  net  als  het  Nederlands.  Zo  heb  je  ook het  vvoord  ‘Ishtar’,  dat  ster  betekent.  Het blijkt  ook  dat  de  Meden  al  eeuvven  geleden op  cultureel  gebied  invloed  hebben  gehad in  VVest-Europa.  Zo  is  de  term  “Ariers”  ook door  de  Meden  gemtroduceerd.  Dit  had  oorspronkelijk  niks  met  het  blonde  Duitse  ras te  maken.  “Ariers”  vvaren  voor  de  Meden gevvone  boeren,  die  het  land  beploegden. 
Ariers  hangt  dus  op  etymologisch  gebied eerder  samen  met  de  term  agrarisch. 
Volgens  VVikipedia  is  het  overigens  niet zeker  dat  de  Koerden  afstammen  van  de Meden. 

Of  ze  nou  van  de  Meden  afstammen  of niet,  vvat  mij  betreft  mogen  de  Koerden  in ieder  geval  doorgaan  met  het  bemvloeden van  de  Nederlandse  cultuur.  Ik  ben  namelijk  dol  op  Koerdische  muziek  en  op Koerdisch  eten. 
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Elbiselerle  Görünür 
Kılınan  ve  Yaşatılan  Kültür 

Standlara  gelen  kadınların  elbiseleri  çok  beğenmesi,  beni  kutlaması,  ‘kültürümüzü  yaşatıyorsun’  diye belirtmeleri,  benim  için  çok  sevindirici  oldu.  Kadınların  desteğini,  ilgisini  ve  beğenisini  kazandı  standımız.  Bunun  üzerine  bu  işe  daha  fazla  zaman  ayırdım. 


Nure  Tiltay;  İğdır  doğumlu,  3  çocuk  annesi,  7  yıldır  Paris’te  yaşıyor.  Kürdistan’da  siyasi  nedenlerden  dolayı  kalamayan  eşinin  Avrupa’ya çıkışından  3  yıl  sonra  kendisi  ve  çocukları  da  gelmek  zorunda  kalmış. 

Tarihte  gelişen  modernitelerin halkların  kılık-kıyafetlerinde  de  büyük  değişimler  yarattığı  ortadadır. 
Buna  rağmen  her  halkın  kendine özgün,  coğrafik  koşullardan  tutalım,  toplumsal,  sosyal  ölçülere kadar  kendine  has  bir  giyim-kuşam biçimi  de  vardır. 

Kürt  kıyafetleri  dikiyor  Nure  Til  - tay,  Avrupa’da  bu  işi  yapan  sayılı insanlardan  biri.  Kürtler  üzerinde yüzyıllardır  yürütülen  kültürel  asimilasyona  karşı  gelişen  Kürtlük  bilincine  paralel  olarak  Kürtlerde  ken di  değerlerine  sahip  çıkma  düzeyi de  gelişti,  gelişiyor.  Konuya  paralel Nure  Tiltay  dikkatimizi  çekiyor  ve kendisini  ve  yaptığı  işi  tanımak  istiyoruz. 

‘Geleneksel  elbise’  olarak  bildiğimiz  Kültlerin  ulusal  elbiselerini dikiyorsunuz,  nasıl  başladınız  bu işi  yapmaya? 

Avrupa’ya  çıkmadan  önce  İstanbul’da  yaşıyordum.  Orada  bir atölyemiz  vardı.  15  işçinin  çalışabildiği  küçük  bir  atölye  idi.  0-7  yaş grubu  çocuklar  için  elbiseler  dikerdik.  7  yıl  boyunca  eşimle  birlikte  bu işi  yapmıştım.  Eşimin  Avrupa’ya çıkma  zorunluluğu  ortaya  çıkınca bu  işi  bıraktık  ve  işsiz  kaldım. 

Burada  tekrar  başlamamda şöyle  oldu;  Kardeşimin  düğünü için  kendime  bir  elbise  dikmiştim. 
Bir  arkadaş  elbiseyi  çok  beğendi ve  ne  reden  aldığımı  sordu,  ben  de kendimin  diktiğini  söyleyince  çok şaşırdı  ve  sevindi.  İlk  denemem olmuştu  kendime  diktiğim  o  elbise.  Arkadaş  bana  bu  işi  yapabileceğimi  ve  geliştirmem  gerektiğini belirtti.  Bunun  üzerine  ben  de  deneme  amaçlı  birkaç  model  diktim ve  bunu  da  kendi  yaşadığımız  bölgede  örgütlü  kadınlar  olarak  etkinliklerde  açtığımız  standlarda  satışa  sunduk.  Gördük  ki  elbiseler  beğeniyor  ve  talep  gelişiyor.  Standlara  gelen  kadınların  elbiseleri  çok beğenmesi,  beni  kutlaması,  ‘kültürümüzü  yaşatıyorsun’  biçiminde değerlendirmeler  almak  benim için  çok  sevindirici  oldu.  Kadınların  desteğini,  ilgisini  ve  beğenisini  kazandı  standımız.  Bunun  üzerine  daha  fazla  zaman  ayırdım.  Severek  yaptım  aynı  zamanda  ekonomik  olarak  da  bölgedeki  örgütlü kadınlar  olarak  bize  bir  fon  oluşturduğunu  gördük.  Bir  yıldır  da  bu işi  yapıyorum.  Evimde  dikiyorum, evim  45  metrekare  ve  5  kişi  yaşıyoruz,  bir  odasına  iki  makine  yerleştirdim  ve  orada  çalışıyorum,  zor koşullarda  yapıyorum.  Koşullarım çok  iyi  olmasa  da  severek  ve  iste¬ 


yerek  yapıyorum. 

Bu  işe  başladığınızda  yaşadığınız  zorlukları  biraz  anlatabilir  misiniz? 

Oldukça  zor  koşullarda  başladım  diyebilirim.  Genel  olarak  bu işe  başlamaya  karar  verdiğimde oğlum  3  yaşında,  kızımda  bir  aylıktı,  istek  ve  sevgim  vardı  bunun  ötesinde  sahip  olduğum  hiçbir  şey yoktu.  Eşimin  çok  desteğini  gördüm.  Bu  konuda  bir  eğitim  almamı istiyordu.  Bana  yardımcı  oldu  eğitimimi  pratikle  gerçekleştirdim.  Bir makine  aldım  ve  el  yordamıyla  başladım,  ilk  başladığımda  17  gömlek üzerinden  denemem  oldu  ve  hepsi başarısızdı.  Makinanın  nasıl  çalıştırıldığından  bile  habersizdim.  Zamanla  öğrendim  ve  giderek  ustalaştım,  yeter  ki  istek  ve  çaba  olsun. 
Hiçbir  işin  zorluğu  istek  ve  çabanın önüne  geçemez.  Çalışkan  bir  insanimdir.  Emek  harcadıkça  sonuçlarını  gördükçe  daha  başarılı  oluyorsunuz. 

Bu  işi  sadece  ekonomik  amaçlı mı  yapıyor  sunuz? 

Hayır,  sadece  ekonomik  amaçlı yaptığım  bir  iş  değil,  Kürt  kültürünün  elbiseler  şahsında  kendisini yaşatmasını  istediğim  için  yapıyorum.  Bu  konudaki  rabetin  olduğunu  görmek  beni  daha  fazla  teşfik ediyor  tabiî  ki.  Çocuklar  için  olan elbiselere  talep  daha  fazla.  Etkinliklerde,  düğünlerde  yada  farklı zamanlarda  çocukların  üzerinde elbiseleri  görmek,  rengarenk  görüntülerin  oluştuğunu  izlemek  beni çok  mutlu  ediyor.  İşin  maddi  yanından  çok  bu  görüntüleri  görmek  benim  için  en  büyük  mutluluk  oluyor diyebilirim. 

En  çok  hangi  yörelerin  elbiselerini  dikiyor  sunuz? 

Hemen  hemen  her  yörenin  elbiselerini  dikiyorum.  Botan,  Hakkari, Van,  Doğu  ve  G.Batı  Kürdistan  bölgelerine  ait  modeller  dikiyorum, 


Kürdistan’ın  pek  çok  yöresine  ait sparişler  alıyorum.  Sparişler  üzerine  çalışıyorum.  Düğün,  nişan,  kına gibi  özel  günler  için  diktirmek  istiyorlar,  önemli  ulusal  günlerde  yapılan  etkinliklerde  yine  yürüyüş  vb eylemlerde  giymek  için  sparişler alıyorum.  Kadınlar  geldiğinde  bazıları  somut  taleplerle  geliyor.  “Hakkari,  Urfa  vb  modeli  istiyorum” diyor.  Bazıları  da  model  görmek  istiyor.  Belirttiğim  gibi  standlarda satmak  içinde  dikiyorum.  Paris’te daha  öncesinden  insanlar  ülkeden getirdiklerini  giyerdi  fakat  şimdi  istedikleri  modellerde,  istedikleri zamanda  diktirip  giyme  imkanına kavuşuyorlar. 

Erkeklerin  giydiği  kıyafetleri  de dikiyor  musunuz? 

Çok  az,  şimdiye  kadar  diktiğim erkek  kıyafetleri  daha  çok  folklor ekipleri  için  diktiğim  kıyafetler oldu.  Bölgemizde  bulunan  folklor ekiplerinin  elbiselerini  ben  diktim. 
Biliyorsunuz,  her  yıl  folklor  festivali gerçekleştiriliyor.  Bu  festival  için oluşan  ekibin  elbiselerini  de  diktim ve  güzel  bir  görünüm  ortaya  çıkmıştı. 

Genç  kadınların  ulusal  elbiselere  ilgisi  nasıl? 

Genç  kadınlarımızın  elbiselere ilgisi  büyüklerden  daha  fazla  diyebilirim  şöyle  ki;  büyükleri  bu  istemlerinin  peşinde  sürükleyebiliyorlar. 
Bana  spariş  için  gelenler  en  azından  böyle.  Gençler  bu  konuda  büyükleri  belirliyor  ve  evlendiklerinde de  özellikle  kına  gecelerinde  ulusal elbiselerini  giymek  isteyen  kadınlarımızın  sayısı  çok. 

Diktiğiniz  elbiseleri  yörelere göre  biraz  tanıtabilir  misiniz? 
Ayrıca  bu  gün  dikilen  ve  daha öncesinde  giyilen  elbiseler  arasında  farklar  var  mı? 

Kişisel  görüşüm;  Botan  elbiseleri  daha  görkemlidir.  Kullanımı  zor olduğundan  genel  olarak  elbisele¬ 


rin  biçimi  biraz  değiştiriliyor.  Bel kısmına  tam  oturan  türden  elbiseler  olması  isteniyor.  Yani  zamanla elbiselerde  bir  değişim  de  gelişiyor.  Bana  göre  olduğu  gibi  kalması tabiî  ki  daha  güzel  olandır.  Bunu daha  çok  gençler  tercih  ediyor,  kullanımı  daha  kolay  ve  görünümü; anlayışa  bağlı  olarak,  güzel  olduğu düşünülen,  değiştirilmiş  dikim,  tercih  ediliyor.  Görüşüm;  ulusal  elbiselerin  kendi  özelliğini  korumasıdır,  değiştirilmesine  karşıyım.  Mesela  Botan  elbisesi  geniştir.  ‘Kır  - malı’  diyoruz,  büzgülü  olan  biçimidir.  Bu  açıdan  geniştir,  içliği  vardı, genelde  beyaz  renkten  dikilir,  kol ağzı  üçgen  ve  uzundur,  arkadan bağlanır.  Hakkari  geniş  uzun  ayak topuğuna  kadardır.  Kolları  uzun  değildir,  normal  elbise  modeli  gibidir, dolayısıyla  arkadan  bağlanmaz.  Kadife  gibi  kalın  kumaşlardan  olunca modeli  daha  güzel  gösteriyor.  Yine daha  fazla  pullu,  parlak  kumaşlardan  dikim  isteniyor.  Çocuk  sparişlerinde  elbiselerin  orijinal  haline bağlı  kalarak  dikmeye  özen  gösteriyorum. 

Ben  İğdırlıyım.  İğdır  ve  Kars  modelleri  birbirinden  farklıdır.  İğdır elbiseleri  kırmalı  ve  önlüklüdür,  kırması  hem  belden  hem  de  etek  uç  - larında  bulunur.  Etek  ve  bel  kısmından  bir  karış  kırmalı  olur,  içliği sadedir,  gömlek  tarzındadır.  Botan gibi  boydan  boya  kras(içlik)  biçiminde  değildir.  Bu  model  yani İğdır’a  ait  model  çok  rabet  görmüyor.  Fakat  Botan,  Van,  Mardin  yörelerine  ait  modeller  en  fazla  istenen modeller  olabiliyor. 


Örgütlü  kadınlar  olarak  bu  işe dayalı  projeleriniz  var  mı? 

Dikiş  yapmayı  zor  öğrendim. 
Zor  koşullarda  imkansızlıklar  içinde öğrenmeye  başladım  ve  başardım. 
Buraya  geldikten  sonra  burada  da devam  etmeye  başladım,  üretmek isteyen  çalışmak  isteyen  biriyim, bulunduğum  bölgede  örgütlü  ka  - din  yapısı  içerisinde  yer  alıyorum. 
Sparişler  çok  olunca  zorlanıyorum, 


zaman  sorunum  oluyor.  Kadınlar olarak  bir  araya  gelip  bir  atölye açarsak  daha  iyi  çalışabileceğimizi ve  ekonomik  olarak  da  kendimizi örgütleyebileceğimizi  düşünüyorum.  Biz  kadınların  bu  açıdan  da kendini  ayakta  tutması  önemlidir, ilerde  böyle  bir  çalışmayı  başarabileceğimizi  düşünüyorum.  Yeter  ki istek,  çaba  sevgi  ve  bu  işi  neden yaptığımızın  örgütlü  bilinci  olsun yeter. 

Çok  yaygın  olmasa  da  son  yıllarda  bildiğimiz  beyaz  gelinlikler yerine  sarı-kı rm ız-yeşil  renklerde dikilmiş  gelinliklerin  giyildiğini görüyoruz.  Siz  hiç  diktiniz  mi? 

Gelinlik  değil  fakat  kına  gecelerinde  giyilen  elbiselerden  iki  adet dikmiştim.  Iğdır’lı  olan  tanıdıklarımın  istemi  üzerine  dikmiştim. 
Spariş  üzerine  Sarı-kırmızı-yeşil  renklerin  elbiseye  hakim  olduğu, oldukça  çarpıca  ve  güzel  olan  iki  elbise  diktim.  Biliyorsunuz  bu  renkler  ulusal  renklerimiz,  gençlerimizin  böyle  bu  renkleri  en  özel  günlerinde  tercih  etmelerini  güzel  ve anlamlı  buluyorum. 

Son  olarak  şunu  belirtmek  istiyorum.  Kadın  isterse  yapamayacağı bir  şey  yoktur.  Dört  duvar  arasında erkek  egemenliği  altında  yaşayan kadın  gelişmiyor.  Dolayısıyla  yetiştirdiği  çocuğuna  da  çok  fazla  bir şey  veremiyor,  iyi  yetiştiremiyor. 
Kadınlara  çağrım;  kadın  Avrupa  da özgürlük  yanılsamaları  yaşıyor, özgürlük  buradaki  sistemin  imkanlarına  dayalı  elde  edilen  bir  olgu değildir.  Özgürlük  kadının  üretmesi,  ürettikçe  değişmesi  ve  gelişmesidir.  Kendine  güvenini  kazanması ve  örgütlü  bir  güce  kavuşmasıdır. 
Ülkemizden  uzak  yaşamak  zorunda kalırken  özgürlüğümüz  için  yapabileceğimiz  şeyler  vardır.  Yeter  ki  bu konuda  arayışlarımız  olsun,  buradaki  yaşamı  kendimiz  için  yeterli görmeyelim. 


Hanım  Oruncak 
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“Dul  Kadın” 


Nenem  yaşında  “dul”  kalmış  bir  kadın.  O’na  bakarken  neden  tekrardan  evlenmediğini  hep  merak  ederdim.  Birgün  neneme  sorduğumda  ‘kızım  toplum  ne der  bize,  yakıştırmazlarki”  demekle  yetindi.  Bu  kavram  hep  dikkatimi  çekmiştir,  toplum  içerisinde  kadınlara  dönük  neden kategoriler  oluşturulur  diye.  Evli  olmayanlara  “kız”,  evli  olanlara “o  artık  bir  kadın”,  kocası  ölmüş  ya  da  boşanmış  kadınlara  “dul” denilir.  Son  süreçler  dışında  hatırlarsak  Türkiye’de  eşi  ölen  ya da  boşanan  kadınların  kimliğinde  “dul”  ibaresi  yer  alırdı. 

“Dulluk”  kavramı(bu  dul  kelimesini  aşağılayıcı  bulsamda) gerçekten  beyinlerimizde  o  kadar  çok  yerleşik  bir  kavramki çoğumuz  günlük  konuşmalarımızda  “yazık,  genç  yaşta  dul  kalmış”  demekten  kendimizi  alamayız.  Çünkü  toplum  “dulluk” olgusunu  o  kadar  çok  işlemişki  yaşamın  sabitlenmiş  etiketi  gibidir.  Mesela  Türk  filimlerinde  “dul  kadın”  teması  erkeklerin  istedikleri  zaman  tecavüz  edebilecekleri  ve  kadınların  bunu  hakettiği  üzerine  kuruludur.  Eğer  mekan  bir  şehirse  düşürülecek potansiyel  “genelev”  kadını,  bir  köy  ya  da  küçük  bir  kasabaysa tecride  alınması  gereken,  hastalıklı,  insanların  iletişime  geçmesinin  onlarıda  ah laksızlaştı racağı ,  hakeza  cinsel  bir  objedir. 
Üstelik  sadece  erkekler  bu  gözle  bakmaz,  kadınlar  da  onlardan sakınılması  gereken,  eşlerini  düşürecek,  tehlikeli  kadın  kategorisinde  değerlendirirler.  Hatta  hatırladığım  bazı  filimlerde  “dul kadın”  imgesi  köyün  bir  ucunda  yaşayan  ve  ne  yaptığı  belli olmayan  “büyücü”,  korkulması  gereken,  lanetli  “kara  dul”  dur. 
“Dul  kadın”  imgesi  toplumda  uğursuzlukla  eşdeğer  görülür.  Eşi ölmüşse  kadının  uğursuzluğuna,  boşanan  kadının  ise  yine uğursuzluğuna  bağlanır. 

Topluma  göre  “dul”  kadına  ne  yapılsa  mübahtır.  Toplumsal baskı  o  kadar  çok  yoğundur  ki  “dul”  kadın  kültürü  adeta  kadını ezer  geçer.  Potansiyel  “fahişe”  olarak  bakıldığından  yaşanan herhangi  bir  olayda  hazır  önyargılar  onu  otomatikmen  suçlu ilan  eder.  “O  kesin  birşey  yapmıştır  ki  olay  bu  hale  gelmiştir” denilir.  Çünkü  O  bir  “dul  kadın”  dır.  Günümüzün  sözde  modern şehirlerinde  ise  değişimlerin  olduğu  iddia  edilir  ama  yaşamın hükmü  hiç  de  böyle  değildir.  “Dul”  olarak  görülen  kadınlar  yine bir  şekilde  gözetlenir,  toplumsal  bir  mahalle  baskısı  oluşturulmaya  çalışılır.  Kadınlar  görünmeyen  bağlarla  sürekli  birgözetim altında  olduklarını  bilirler.  Geleneksel  toplum  baskısı  bizzat beyinlerin  içinde  kadınları  kontrol  eder.  Her  adımını  nasıl  atması  gerektiğini  söyler.  Erkek  egemen  kültür  beynimizde  tahtını kurmuştur.  Bu  mekanizmaya  rağmen  hareket  ettiği  zaman  ise “kötü  ve  tehlikeli”  kadın  yakıştırmasından,  mahalle  dedikodularından  kurtulamaz.  Herhangi  bir  işe  girmek  istese,  işverenin rahatlıkla  suistimal  edeceği  bir  kadın  gözüyle  bakılır.  Ya  da  şüpheyle  yaklaşılarak  işe  alınmaz. 

Dünyanın  herhangi  bir  yerinde  mekanlar  değişsede  kadına yaklaşımın  biçimsel  farklılıklar  dışında  değişmediğini  rahatlıkla  görebiliriz.  “Dulluk”  olgusuda  böyledir.  Hindistan’da  eşleri ölen  kadınlar  ya  diri  diri  mezara  konuluyor  ya  da  kocasının cesediyle  birlikte  diri  diri  yakılıyormuş.  Çin’de  20.  yüzyılın  başına  kadar  kocası  ölen  kadınlar  meydana  konulan  bir  darağacın¬ da  herkesin  gözünün  önünde  beyaz  elbiseler  giyerek  kendini asmak  zorundaymış.  Beyaz  elbise  diğer  dünyaya  gelin  gitmeyi ifade  ediyormuş.  Bu  ölüm  biçimini  kadının  ailesinin  ve  kendisinin  “şerefini”  kurtarmak  için  yapıldığına  inanılırmış. 
Ortadoğu’da  ve  kendi  toplumumuzdan  da  biliyoruz  ki,  eşleri ölen  kadınlar  eskiden  kayınlarıyla  evlendirilirdi.  Ya  da  ömür boyu  siyahlara  bürünerek  yas  tutmak  zorunda  bırakılırlardı. 
Toplumun  değersistemi  “dul”  kadının  yeniden  yaşamını  örmesinede  izin  vermez.  Geleneksel  toplum  kesin  itahat  bekler. 
Aksisi  geleneklere  ihanet,  “kocasının  hatırasına”  saygısızlık olarak  değerlendirilir.  Kadın  açısında  bir  zaafiyet,  “şehvet  düşkünlüğü”  olarak  görülür.  Ömür  boyu  yas  tutması  bu  bağlamda kabul  gören  değer  ölçüsüdür. 

Oysaki  erkek  açısından  bakıldığında  durum  hiç  de  böyle değildir.  Çok  istisna  olarak  bir  erkeğe  “dul”  denilmektedir.  Eşi ölen  erkek  artık  bekardır.  Onun  yaşamından  sadece  bir  kadın eksilmiştir.  Oysaki  toplumun  “dul”  dediği  kadın  başkasıyla  daha önce  evlendiği  için  “ilk”  olma  özelliğini  kaybetmiştir.  Hani  bir mağazada  bir  eşya  alırsın  ve  kullandıktan  bir  süre  sonra  eskimeye  başlar  ve  değeri  düşer  ya  işte  kadına  da  bu  gözle  bakılır. 
Ama  erkek  herzaman  “değerlidir”.  Kadın  ise  “kullanılmıştır”. 
Annelerin  oğullarının  “dul”  bir  kadınla  evlenmesini  istememeleri  bu  anlayışın  ürünüdür.  Kadının  çarptığı  duvar  ince  bir  “zarla” örülüdür.  Bu  anlamda  “dulluk”  olgusu  aslında  bütün  geleneksel kadınlık  kategorilerinin  gelip  çarptığı  ve  de  parçalandığı  birturnosal  kağıdı  gibidir,  “kız”  ve  “evli  kadın”  olmak  gibi  kategoriler “dul”  kadın  olgusuyla  hem  beslenmekte  hem  de  tersten  parçalanmaktadır.  “Bakire”  kadın  ve  evlilik  zırhına  bürünmüş  kadın bu  olguların  dışında  görülsede  kadına  biçilen  üçüncü  bir  geleneksel  roldür  “dulluk”.  “Bakire”,  “evli”  ve  “dul”  kadın  kategorileri geleneksel  toplumun  kadına  yüklediği  ataerkil  “kimliklerdir”. 
Oysaki  bizim  tek  bir  kimliğimiz  vardır.  Oda  kadın  olmaktır. 


Tarihte  Bilinen  ilk  Şair:Enheduanna 

Bilinmeyen,  görülmek  istenmeyen  bir  kadın  şair  Enheduanna.  O  hem  bir  prenses hemde  mabedin  başrahibesi  ve  aym  zamanda  tarihin  bilinen  ilk  şairidir.  Egemen  tarih onu  yok  saymayı  başaramamıştır. 


Tarihte  bir  çok  ilkin  Sü  - mer'de  olduğu  gibi,  ilk  şairi de  Sümer  topraklarında buluyoruz.  Bu  şair  bir  ka  - din;  hem  prenses,  hem  de önemli  bir  mabedin  başrahibesi.  O,  ilk Akad  Kralı  1.  Sargon'un  kızı  (İÖ  2400). 
Sargon,  kendinden  hemen  hemen 
1000  yıl  sonra  kızın  kendisine  yazdığı 
bir  şiire  göre,  bir  rahibenin  çocuğuymuş.  Bu  şiir  şöyle: 


içkicibaşı  olarak  vermiş.  Sargon  çok akıllı  olmalı  ki  sarayda  yaşarken  Kiş  kralı Zababa’nın  hastalığından  ve  güçsüzlüğünden  yararlanarak  önce  Kiş  krallığını ele  geçirmiş;  daha  sonra  Sümerlilerden öğrendiği  askerlik  tekniği  ve  bilgilerle diğer  şehir  krallıklarını  da  yavaş  yavaş ele  geçirerek  sınırları  Anadolu'ya  kadar uzanan  bir  imparatorluk  kurmuş.  Bu imparatorluğun  kuzeyini  Akad,  güneyini Sümer  olarak  adlandırmış;  bir  de  imparatorluk  için  Agade  isimli  görkemli  bir başkent  yaptırmış.  Fakat  ne  kadar  güçlü olursa  olsun,  idare  ettiği  halk  oranın yerlisi  Sümerlilerdi  ve  onlar  yazılarıyla, sanatlarıyla,  bilimleriyle  büyük  bir uygarlık  kurmuşlardı.  Bu  halkı  yıkmak kolay  değildi.  Bu  yüzden  onların  beğenisini  kazanması,  onlarla  dost  olması gerekti.  Bunun  için  onların  tanrılarını (özellikle  Aşk  Tanrıçası  “inanna”ya “İştar”  adı  vererek)  kendi  koruyucu Tanrısı  olarak  kabul  etmiş  ve  başkent Agade'yi  bu  Tanrıça  kurmuş  gibi  göstermek  için  bir  şiir  yazdırmıştır.  Bu  şiir şöyle: 


Ben  Agade' nin  kralı  büyük  kral  Sargon Annem  yüksek  bir  rahibe  idi, babamı  bilmiyorum 
Yüksek  rahibe  annem beni  gizlice  doğurdu 
Beni  bir  kamış  sepete  koydu, onu  ziftle  kapladı. 

Beni  nehre  bıraktı, dışarı  çıkamayacaktım 
Nehir  beni  sürükleyerek su  çekici  Akki'ye  götürdü 
Akki  beni  sudan  çıkardı, kendi  oğlu  gibi  büyüttü  beni 

Görüldüğü  gibi,  Sargon'un  annesi rahibe  olduğundan  onu  gizlice  doğurup Musa  gibi  sepet  içinde  suya  bırakmış. 
(Çünkü,  Sümerlilerde  rahibeler  Tanrının eşi  olarak  kabul  edildiğinden,  doğan çocuklar  Tanrının  çocuğu  sayılıyor;  rahibeler,  çocuklarını  gizlice  doğuruyorlar ve  birisi  alır  düşüncesiyle  de  suya  bırakıyorlardı.)  Sepeti  bulan  Akki  adındaki sucu  onu  büyütmüş  ve  Kiş  Sarayı'na 


İnana  Agade'yi,  kendi  evini altınla  doldurdu 
Parlak  evini,  kendi  evini gümüşle  doldurdu 
Onun  ambarlarını  nasıl  da  bronz  ve lacivert  taşia  doldurdu. 

O,  yaşlı  kadınlara danışılma  hediyesi  verdi 
O,  yaşlı  erkeklere danışılma  hediyesi  verdi 
Genç  kızlara  dans  eğlencesi  verdi Delikanlılara  silah  kullanmayı  verdi Küçüklere  kalp  sevinci  verdi 
Onların  dadıları  tambur  çaldı 
Şehrin  içinde  arp  sesleri  yükseliyordu. 
Şehrin  dışında 

flüt  ve  davul  sesleri  yankıyordu. 
Gemiler  görkemli  görünüyordu 
Bütün  ülke  güvenlik  içinde  idi Halkın  gördüğü  hep  güzelliklerdi 

Sargon,  kızı  Enheduanna'yı  Tanrıça İnanna'nın  babası  Ay  Tanrısı  Nanna'nın Ur  şehrindeki  görkemli  Ekişnugal  adlı 


mabedine  başrahibe  yapmıştı.  Enheduanna,  yalnız  birçok  din  adamının  başı olarak  bu  mabedi  ve  Uruk  şehrindeki Gök  Tanrısı  An'ın  mabedini  yönetmekle kalmamış,  aynı  zamanda  Sümer  Tanrı  ve mabetlerini  öven  birçok  ilahi  yazmıştır. 
Sistematik  bir  teolog  olduğunu  gösteren  bu  ilahiler,  kendisinden  en  az  600  yıl sonraya  kadar  varlığını  sürdürmüştür. 
Onların  kopyaları  yapılarak  çeşitli  şehirlerin  ve  okulların  kitaplıklarına  alınmış, oralarda  okunmuş,  üzerlerinde  çalışılmış  ve  şarkı  olarak  söylenmiştir. 

Enheduanna'nın  varlığını  yalnız  şiirleriyle  değil,  arkeolojik  bulgularla  da biliyoruz.  Onun  adı  bulunan  iki  mühürle bir  de  taştan  yapılmış  disk  bulundu.  Bu disk  üzerinde  hem  kendisinin,  hem  de üç  yardımcısının  kabartmaları  var.  Kendi profilden  görünüyor,  üzerinde  rahibe kıyafeti  olan  saçaklı  elbisesi  bulunuyor. 
Fakat  bunlardan  en  etkili  olanı  kuşkusuz edebi  yazıları,  daha  doğrusu  şiirleridir. 
Bunlar  hem  Sümerce,  hem  de  kadın dilinde  yazılmıştır.  Sümer'de  kadınların yazdığı  veya  onların  ağzından  yazılan edebi  eserleri  kadın  dilindedir. 

Bu  şiirlerden  bazıları: 

Başkaldıran  bir  dağın yola  getirilmesi 
Saygı  göstermeye  dağda 
Bitkileri  lanetledin 

Onun  yüce  kapısını  küle  çevirdin 

Onun  nehirlerinden  kan  akıttırdın Onun  ordusu sana  gönüllü  tutsak  oldu 
Dağılan  güçleri  isteyerek  sana  geldi Onun  güçlü  adamları  isteyerek önünden  geçit  yaptılar 
Kentin  eğlence  yerleri kargaşalıkla  doldu 
Onun  delikanlıları tutsak  olarak  sana  getirildi 

İşte  bunlar  en  az  4500  yıl  önce  prenses,  başrahibe  olan  tarihin  ilk  kadın  şairinin  dizeleri... 


Anafilya.org 


Kadın  Krallığı 


Burada  evlilik  denen  bir kurum  yok.  Bu  kadınlara göre  gayet  gereksiz  bir 

kurum. 

Neden  bütün  ömürlerini  tek  bir erkekle  geçirsinler  ki? 

Toplumda  erkek  ast  ve  yetkisiz. 
Erkekler,  ne  yaşadıkları  evin  ne de  bölgedeki  herhangi  bir  malın sahibi  olamazlar.  Sadece  kadınlar için  çalışabilirler. 

Kadınlar,  kalacakları  yer  ile  beslenmeleri  için  gereken  yiyeceklerin temininden  ve  çocuklarının  eğitiminden  sorumlular. 

Ekonominin  bekçileri  onlar. 
Ailenin  bütün  mal  varlığı  sadece kadınlarda. 

Yasal  olarak  kadınlar  her  türlü avantaja  sahipler:  Soyadı  vermek, miras  almak  gibi  haklar  kadınlara  ait. 

Kız  çocukları  anaerkil  bu  toplumda  çok  önemli.  Çünkü  soyun  devamı kız  çocuklarla  sağlanabilir. 

Bilinmedik  ve  şaşırtıcı  bir  dünyaya  yolculuk  yapan  Arjantinli  gazeteci Ricardo  Coler,  Çin"in  güneyine  giderek  Mosuolar  ile  birlikte  yaşadığı  iki ayı  anlatıyor.  Son  anaerkil  toplum 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olarak  adlandırılan  Mosuolar"ın  kadın  egemen  dünyasını  tanımaya  hazır  mısınız? 

Merakla  okuyacağınız bir  kitap  sizi  bekliyor. 
Ricardo  Coler’in  yazdığı kitap  her  kadının  soluksuz okuyacağı  bir  kitap  aynı zamanda.  Belki  de  biz kadınların  hayellerinin  toplamı  anlatıyor.  Çokça  tartışılacak  bu  kitap  gerçeklerin  ışığında  yazılmış.  Filiz Öztürk’ün  çevirisini  yaptığı kitap  Nemesis  yayınları tarafında  Kasım  2010’da basıma  girdi. 

Son  derece  ilgi  çekici olan  Kadın  Krallığı  kitabı gerçekten  anaerkilliği  ve neolitikten  izler  taşıyor mu?  Avrupa’daki  okuyucularımız  eğer  Mosuolar’ın hayatını  merak  ediyorsa 
Mezopotamya  Yayınlarından  Kadın  Krallığı  kitabınıtemin  edebilir. 


Çocuklarınıza  Güvenin 

İmkan  ve  olanakların  bu  kadar  elverdiği  bir  ortamda  çocukların  kendi  gelenek  ve  kültürlerinden uzak  yetiştirilmesi,  onlara  yapılabilecek  en  büyük  kötülüktür.  Unutmamak  gerekir  ki  kendi  köklerinden  kopan,  geleceğini  kolay  yaratamaz. 


S  ocukların  dünyasına  eğilmek,  onlarla  dans  etmek  sandığımızdan  çok daha  kolay  aslında.  Tek sorun  iletişim  noktasını r.  Lorene  Kürt  Kadın 
Derneği  bunu  kısa  bir  sürede  başaranlardan. 

Dört-beş  yaşlarından  oluşan  küçükler  folklor  ekibi  kuran  Lorene  Kürt Kadın  Derneği  iki  haftalık  bir  çalışmayla  çocuklara  çocuk  şey  öğretmiş. 
Dört-beş  yaşlarında  olmalarına  rağmen  grup  halinde  dans  etmeyi  öğrenen  çocukların  sahnedeki  performanslarına  diyecek  yok.  Son  derece kendine  güvenen,  ne  yaptığını  bilen bir  duruşla  dans  ettiler. 

Çocukların  bu  sevimli  danslarına seyircilerin  yoğun  bir  ilgi  göstermesi çocuklarda  önce  bir  şaşkınlığa  neden olsa  da  hiç  oralı  olmadan  kısa  bir  sürede  toplarlanıp  danslarına  devam  etmeleri  tam  bir  profesyonellik  örneğiydi. 
Elbette  çocukların  motivasyonunu  sağlayan  öğretmenleriydi.  Öğretmenleri de  onlarla  birlikte  oynuyor  ve  çocukların  ilgisini  yapacakları  figürlere  yoğunlaştırıyordu. 

Dört-beş  yaşlarındaki  çocuklara figürlerle  dans  etmelerini  öğretmek muhtemelen  çok  zor  bir  iş  olsa  gerek. 
Çünkü  bu  yaşlarda  çocuklar  daha  grup halinde  davranmayı  tam  olarak  öğrenmiş  değillerdir.  Grup  halinde  hareket etmek  ancak  eğitimle  sağlanabilecek bir  olgudur.  Bu  çocukları  bir  araya getirmek,  planlamak,  tek  tek  figürleri öğretmek,  her  biriyle  ayrı  ayrı  uğraşmak  oldukça  güçtür.  Özellikle  disipline etmek  başlı  başına  bir  iştir.  Bu  yaşlarda  eğer  çocukların  eğilimi  de  yoksa onları  bir  arada  tutmak,  bir  işe  sevk etmek  mümkün  değildir. 

Bir  diğer  önemli  husus  ise  bu  yaştaki  çocukların  son  derece  hareketli olmalarıdır.  Çok  hareketli,  canlı  ve  herhangi  bir  aksilikte  kaza  yapabilecek durumda  olmaları  sürekli  dikkat  gerektirir.  Çocuklar  aşırı  sabırsız  ve  acelecidirler.  O  yüzden  ders  veren  öğretmenlerin  hem  çocuğu  koruma  hem  de  istediğini  yapmasına  izin  verme  noktasında  ince  bir  ayar  tutturması  gibi  bir sorunu  vardır.  Bu  anne-babalar  içinde 


geçerli  bir  durumdur.  Çocuğa  her  an kaza  yapabilecek  miş  gibi  davranıp, onu  oyunlarından  veya  yapmak  istediklerinden  uzak  tutmak  çocuğun  hem hareket  alanını  daraltır  hem  de  ruhsal dünyasını  yaralar.  Dolayısıyla  çocuğun sağlıklı  bir  gelişim  sağlayabilmesi  için anne-babaların  ön  açıcı  ve  dengeli  bir davranış  sergilemeleri  gerekir.  Aksi durum  çocukta  dengesiz  davranışlara neden  olabilir. 

Bu  nedenlerden  dolayı  çocuklarda grup  eğitimi  son  derece  önemlidir. 
Çünkü  gelecekteki  davranışlarının  alt yapısını  biraz  da  bu  süreç  belirlemektedir.  Bir  çocuğun  iç  disipline  kavuşmasında,  kendini  önemli  hissetmesin¬ de,  kendisine  güvenmesinde  yine kendi  başına  iş  yapmasında  grup  eğitim  ve  etkinlikleri  belirleyici  olduğu gibi  anne-baba  ve  öğretmenlerin  yol göstericiliği  de  çocuk  açısından  önemli  bir  faktördür.  Çocuğun  yakınları  tarafından  desteklendiğini  düşünmesi  yaptığı  işe  daha  fazla  motive  olmasını  sağlar.  Çünkü  bu  yaştaki  çocuklarda  yetişkinler  tarafından  dikkate  alınmış  olmak güven  duygusunu  pekiştirir.  Bir  çocuğun  yaşam  deneyimleriyle  öğrendiği şeyler  hem  çocuğun  zihinsel  hem  de fiziksel  ve  duygusal  gelişimini  sağlar. 
Grup  eğitiminin  türü  ne  olursa  olsun, çocukların  bir  aradayken  yaptığı  şeyler toplumsal  davranışları,  ne  yapıp  ya  da yapamayacaklarını  öğrenmeye  götürür. 

Sonuç  olarak;  Lorene  Kürt  Kadın Derneği  daha  yeni  kurulmuş  olmasına ve  hatta  kendilerine  ait  bir  yerleri olmamasına  rağmen  belediyeye  ait  bir salonda  çocuklara  kültür-sanat  eğitimleri  vermesi  taktire  değerdir.  Özellikle de  Avrupa’da  çocukların  kendi  dili  ve kültürüyle  büyümesi  içerisinde  yaşadığı  toplumsal  gerçeklikle  paralel  bir uyum  ve  gelişimi  sağlamada  önemli  bir faktördür. 

Bu  gün  Avrupa’da  işçi  ve  ya  göçmen  olarak  yaşamak  zorunda  kalan toplulukların  en  büyük  sorunu  kültürel uyumsuzluktur.  Bunun  temel  nedeni de  içerisinden  çıkıp  geldiği  toplumsal değerlerden  sıyrılmaya  çalışarak  yeni olan  kültüre  tepeden  dalış  yapmasıdır. 
Bu  da  beraberinde  kültürel  bir  çarpıklık  ve  şiddetli  bir  uyumsuzluğa  neden 


olmaktadır.  Buna  bir  de  Avrupa’nın entegre  politikasındaki  çapıklıklar  da eklenince  ortaya  ucubelik  çıkmaktadır. 
Ama  kendi  dilinin  ve  kültürünün  bilincinde  olan,  geleneklerini  koruyan  toplum  veya  bireylerde  bu  tersidir.  Çünkü kendi  kültürüne,  geleneklerine  ne kadar  önem  veriyorsa  ve  ne  kadar  koruyorsa  o  kadar  da  başkalarının  kültür ve  değerlerine  önem  verir  ve  ona  göre bir  yaklaşım  sergiler.  Dolayısıyla  karşılıklı  bir  saygı  beraberinde  güçlü  bir  uyum  ve  yaşam  akışı  sağlar.  Özcesi:  Avrupa’da  yaşamak  zorunda  bırakılan Kürtlerin,  çocuklarını  kendi  dili  ve  kültürüyle  eğitmeleri  hem  ‘varlığını  koruma’  hem  de  çocukların  geleceğini  güçlü  yaratma  nedenidir.  Bu  açıdan Kürtler  bulundukları  her  ülkede  öncelikle  çocuklarına  kendi  dil  ve  kültürlerini  öğretmeyi  amaç  edinmeli  ve  çocukların  kendi  kültürleriyle  büyümelerini sağlamalıdır. 

Kendi  kültürleriyle  büyümeleri  çocukların  en  büyük  hakkıdır.  1  Mayıs  vesilesiyle  çocukların  bu  hakkına  saygı duymak  ve  her  çocuğun  farkında  olsun veya  olmasın  kendi  kültürüyle  büyümesini  sağlamak  bir  zorunluluk  olduğu gibi  insani  bir  görevdir.  Her  anne-baba çocuklarının  geleceği  için  bu  görevleri severek  yerine  getirmelidir.  İmkan  ve olanakların  bu  kadar  elverdiği  bir  ortamda  çocukların  kendi  geleneklerinden  ve  kültüründen  uzak  yetiştirilmesi, onlara  yapılabilecek  en  büyük  kötülüktür.  Bir  çocuğun  anne-babasının  nere¬ de  doğduğunu,  kökenlerini  öğrenmeye hakları  vardır.  Çocuğa  bunları  öğretecek  olan  elbetteki  anne-babalardır. 
Unutmamak  gerekir  ki  kendi  köklerinden  kopan,  geleceğini  kolay  yaratamaz.  Geçmişi  olmayanın,  geleceği  karanlıktır.  Dolayısıyla  gelecekte  yaşayacak  olan  siz  değil,  çocuklarınızındır. 
Çocuklarınızın  geleceğini  salt  maddi imkanlarla  kuramazsınız.  Bu  gün  Avrupa’nın  uzayıp  giden  sokaklarında  sayısız  insan  adeta  sır  olup  gitti. 

O  yüzden  çocuklarınıza  güvenin  ve onların  geleceğini  bu  günden  yaratın ki,  yarın  geç  olmasın.. 


Reyhan  Çırav 


tulayamed@hotmail.com 


Çocuklarımıza  Dokunmayın 


Bir  ay  önce  yazdığım  yazının  nerdeyse  aynısı,  bir  konuda yazmak  ne  kadar  acı.  Günlerdir  devam  eden  demokratik çözüm  çadırlarındaki  etkinlikler,  yürüyüşler  bazılarının  canını çok  sıkmış  olacak  ki  sonunda  YSK’nın  kararı  geldi.  Bu  karar sonrası  olanlar  her  zaman  ki  gibi  devletin  bu  taleplere  verdiği cevabın  bir  göstergesiydi. 

Ne  acıdır  ki  her  zaman  ki  gibi  çocuklar  yaralandı,  gözaltına alındı  ve  hatta  öldürüldü.  İdil,  Nusaybin,  Yüksekova,  Hakkari en  son  Bismil  çocukların  gördükleri  şiddette  sahne  oldu. 
Molotof  kokteyl  veya  havai  fişeklere  karşılık  gaz  bombaları, plastik  (hatta  gerçek)  mermi  kullananlar  insani  duygulara sahip  midirler  acaba? 

Ne  kadar  trajikomik  bir  durum  yaşıyoruz.  Türkiye  dünyada “Çocuk  Bayramım”  kutlayan  tek  ülke  olmakla  övünürken  kolluk güçleri  tarafından  öldürülen  yüzlerce  çocuğu  nasıl  açıklıyor acaba?  Öldürülen,  yaralanan,  sakat  bırakılan,  işkence  gören, yıllarca  tutuklu  kalan  çocukların  bayramı  ne  olacak  peki? 
Şuanda  televizyonda  bir  haber  kanalında  “molotofla  demokrasi  gelmez”  diyorlar.  Sormak  lazım  “şiddetle,  gaz  bombasıyla, mermiyle  mi  gelecek”  bu  demokrasi.  Gerçekten  söylediklerine inandıkları  için  değil  psikolojik  savaşın  bir  gereği  olarak  kendilerine  biçilen  rolleri  oynuyorlar.  Haber  proğramlarında,  tartışmalarda  YSK  kararı  sonrasında  Türkiye’de  gerçekten  toplumsal  tepkinin  oluştuğunu  bu  nedenle  alınan  karardan  vazgeçileceğini  bunun  içinde  beklemek  gerektiği  konusunda  konuşmalar  yapılıyor. 

Anlaşılması  gereken  sorunun  sadece  milletvekillerinin seçilip  seçilmesi  olmadığıdır.  Aylardır  devam  eden  yürüyüşler, mitingler,  basın  açıklamaları,  kurulan  “demokratik  çözüm çadırlarında"  yapılan  konuşmalarının  nedeni  millet  meclisine gönderilecek  milletvekilleri  veya  grup  kurulup  kurulmaması değildir.  Kürtlerin  içinde  de  bunu  böyle  algılayanlar  varsa büyük  yanılgı  içindedirler.  Bunca  verilen  kayıplar  meclise  gönderilecekler  için  değil,  Kürtlerin  varlığı,  onurlu  mücadelesi  ve sürekli  haykırdıkları  taleplerinin  kabulü  içindir. 

Bu  ulusun  çocuklarını,  en  kıymetli  varlıklarını  biz  Kürtler ancak  ve  ancak  “Özgürlük  Mücadelesinin”  başarısı  için  verebilir,  yoksa  çok  ufak  siyasi  ayak  oyunları  için  verecek  bir  tek  kurbanımız  yoktur.  Kürt  meselesin  çözme  iradesini  gösteremeyen kişilerin  bizim  adımıza  konuşmasını  kabul  edemeyiz.  Bizler kimse  kusura  bakmasınlar  hiçbir  zaman  düzenin  isteği  “Beyaz Kürtler”  olmayacağız. 

En  demokratik  istemleri  bile  dile  getirirken  terörize  edilenler,  şiddetle  karşılaşanlardan  nasıl  bir  cevap  beklenir  ki? 
Dünyanın  her  yerinde  kabul  gören  genel  geçer  bir  talep  “Ana dil”  neden  red  edilir. 

Seçimde  herkesin  temsilinin  gerçekleştirilebileceği  seçim barajının  olmadığı  bir  Türkiye  neden  olmaz?  “Sosyal  ve  siyasi soykırım”  neden  savunulur.  “Demokratik  Anayasa”  neden  hep seçimlerde  vaat  olarak  kalır.  Sokaklardaki  şiddete  sanki  kürtler neden  oluyor  gibi  konuşanlar  ölen,  yaralanan  çocukları  nasıl görmez  ki? 

İbrahim  Oruç  bizim  mücadele  içinde  verdiğimiz  ilk  şehit değildir.  Bu  gözü  dönmüş  caniler  bu  kadar  kuralsız  kanunsuz devam  ettikleri  müddetçe  ne  yazık  ki  bu  acılar  dinmeyecektir. 
Bizlerin  kararlı  duruşları  karşısısında  şiddetin  tırmandıracağını  görmek  için  kahin  olmak  gerekmez.  Cemil  Çiçek  “orantılı güç”  kullandığını  söylüyor.  Demek  ki  “orantısız güç”  kullansalar toplu  katliam  yapacaklar.  Bir  ölü,  onlarca  yaralı  nasıl  orantılı güç  olur,  anlamak  mümkün  değil.  Uluslararası  kurallarda  orantılı  güç  sadece  caydırıcı  olmalıdır,  insana  zarar  vermemelidir. 

Kadınların,  gençlerin,  çocukların  yani  Kürt  ulusunun  direnişi,  kararlığı  ve  değerlerine  sahip  çıkışı  bitmeyecek  gün  geçtikçe daha  kuvvetli  olarak  devam  edecektir.  Bir  gün  bu  çocukların hesabı  sorulacak  tüm  çiçeklerimiz  yeniden  yeşerecektir.  Evet bir  gün  Kürdistan  bu  çocuklarına  karşı  borcunu  mutlaka  ödeyecektir.  Çocuklarımızın  fedakarlıklarını  unutmayacağız. 
Unutmamak  yetmez  bizler  bu  mücadeleye  ne  kadar  sahip çıkarsak,  o  kadar  başaracağız.  Kürtlerin  öfkesi  bir  birikimin sonucudur.Yıllarca  birikmiş  travmaların  yaşanması  Kürtleri artık  dönülmez  noktaya  getirmektedir.  Kürtlerin  değişimine Devlet  cevap  olamamaktadır.  On  yıllar  önce  kitle  katliamlarıyla susan,  geri  çekilen  Kürtler  artık  geri  çekilmiyor.  Kürt  isyanının bu  günü  artık  istemlerini  şehirlerde  haykıran  ve  istemlerini almadan  durmayacağını  haykıran  bir  noktadadır.  Artık  gerilla mücadelesinin  şehir  desteği  gelişmektedir.  Olması  gerekende budur.  Evet  Kürtler  değişti  artık  sıra  Türklerdedir. 

Tüm  bu  yaşananlarda  hepimizin  unutmaması  gereken konu  biz  çocuklarımızı  mecliste  koltuklar  için  değil  “Özgürlüğümüz  için”  şehit  veriyoruz. 
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Dünyada  birçok  kolluk  kuvveti  tarafından  kullanılan  biber  gazı,  her  ne  kadar  ölümcül  bir  silah  olarak kabul  edilmese  de,  kimyasal  savaş  maddeleri  arasında  yer  almaktadır.  Doğa  ve  insan  yaşamını  riske eden  bu  gazın  yaygın  kullanılmasına  karşı  geliştirilen  tepkiler  ise  yetersiz. 


Uzun  süredir  Kuzey  Kürdistan’da geliştirilen  her  türlü  demokratik  eyleme  Türk  devletinin  ve hükümetinin,  insanın  tahammül  sınırlarını  zorlayan  müdahalelerinde  polisin  “orantılı”  olarak  kullandığı  envaiçeşit  biber  gazının  insan  sağlığı  üzerindeki  etkileri  nelerdir?  İnsan  sağlığına zararlı  olduğu  bilenen  bu  gazlar  ne  zaman  ve neden  üretildi?  Kimin  çıkarları  doğrultusun¬ da  kitleler  ölümle  yüz  yüze  bırakılmakta?  Bu vb.  sorular  çoğaltılabilir.  Fakat  cevaplarını gaz  yediğimiz  kadar  kolay  bulamamaktayız. 
Çünkü  bu  konuda  yapılan  araştırmalarda halen  tüm  gerçeklerin  ortaya  çıkmış  değildir. 

Bilimsel  araştırmalar  ve  teknolojik  gelişmeler  toplumsal  ihtiyaçların  karşılanması açısından  büyük  imkanları  açığa  çıkarmıştır. 
Özellikle  sağlık,  ulaşım,  iletişim,  bilgi  alma gibi  bir  çok  imkan  insanlığın  hizmetine  konulmuş  ve  yaşam  kolaylaştırılmaya  çalışılmıştır.  Ancak  teknolojik  gelişmelerin  esas eksenini  insan  ihtiyaçlarının  karşılanması  oluşturmamaktadır.  Bilimsel  araştırma  ve  teknolojik  gelişmeler  için  ayrılan  bütçenin önemli  oranı  kapitalist  modernite  sisteminin korunması  amacıyla  yapılan  üretime  ayrılmaktadır.  Stocholm’da  bulunan  Ulus-  lararası  Barış  Araştırma  Enstütüsü(SIPRI)  2010 
raporuna  göre;  küresel  ekonomik  krize  rağmen  dünyadaki  silahlanma  son  10  yılda  ikiye katlanmıştır.  2009  yılında  askeri  harcamalara  ayrılan  toplam  para  1  trilyon  531  milyar dolardır.  2010  yılında  askeri  harcamalar  % 1,3  oranında  artarak  1,63  trilyona  ulaşmıştır.  Yine  Türkiye’nin  2011  yılı  itibarıyla  polise 
ayrılan  bütçe  %23,2  oranında  artarak,  10 
milyar  578  milyon  liraya  ulaşmıştır.  Toplam askeri  harcamalara  ise  20  milyar  ayrılmıştır. 
Rakamlardanda  anlaşılacağı  gibi  askeri  harcamalara  ayrılan  bütçe  rekor  düzeydedir. 

Askeri  harcamalar  içerisinde  toplu  imha silahları  başta  olmak  üzere  ‘caydırıcı’  amaçla  kullanılan,  ancak  insan  yaşamını  ve  doğayı  tahrip  eden  silahlarının  üretimi  de  her  yıl artmaktadır.  Uluslararsı  güçler,  silah  üretimini  genellikle  ulusal  güvenliğin  korunmasına  dayandırarak  yasal  ve  meşru  zemin  ya  - ratmakta,  silah  üretimini  ve  kullanımını  elin¬ de  tutmak  için  her  türlü  yaptırımı  uygulamaktadır.  Dünyanın  en  önemli  sektörlerinden  biri  olan  silah  sektörü  uluslararası  güçlerin  tekelindedir  ve  bu  silahlar  muhaliflere karşı  kullanılmaktadır.  Muhalif  olarak  kabul edilen  kesimlerin  taleplerinin  haklılığı  ve ihtiyaçlarının  zaruriyeti  onlar  açısından 


önemli  değildir.  Önemli  olan  çıkarlardır. 
Mevcut  durumda  sistem  dışı  kabul  edilen her  kesime  karşı  silah  kullanımı,  ekonomik ilişkilerde  karşılıklı  olarak  kullanılan  gerekçeler  halini  almıştır. 

Son  yıllarda  gerek  sistem  karşıtı  gelişen küresel  eylemlerde,  gerekse  de  ulusal boyutta  yapılan  eylemlerde  polisin  sıkça  kullandığı  silahlardan  biri  olan  gaz  bombalarıdır.  Meşruluğu  kabul  görmüş  olan  gaz  bombalarının  insan  sağlığı  üzerindeki  etkileri zaman  zaman  gündeme  gelmişse  de  ciddi düzeyde  ele  alınmamış,  uluslararası  sağlık örgütlerinin  yeterince  ilgisini  çekmemiştir. 
Oysa  yapılan  araştırmalarda  özellikle  biber gazının  insan  sağlığı  üzerinde  kalıcı  etkiler yarattığı  ve  ölümlere  yol  açabileceği  tespit edilmiştir. 

Biber  Gazı  Potansiyel  Tehlikedir 

Uluslararası  alanda  kargaşa,  kontrol-Riot,  Control  ajanı  olarak  tanımlanan  biber gazı  diğer  maddelere  nazaran  daha  fazla  tercih  edilmektedir.  Dünyada  birçok  kolluk  kuvvetleri  tarafından  kullanılan  biber  gazı  her ne  kadar  ölümcül  bir  silah  olarak  kabul  edilmese  de  kimyasal  savaş  maddeleri  arasında adı  geçen  ve  “karışıklık  bastırıcı”  olarak tanımlanan  sınıfta  yer  alan  bir  kimyasaldır. 
Kimyada  ki  adı  chlorobenzalmalononitrile olan  biber  gazı  kısaca  CS  olarak  bilinir,  ilk olarak  1871  yılında  üretilen  bu  göz  yaşartıcı maddelerin,  sprey  ve  bomba  halinde  yaygın olarak  kullanılmaya  başlanması  1990'lı  yıllarda  gerçekleşmiştir. 

Rafine  edilmemiş  formuyla  biber,  doğal bir  kimyasal  silah  olarak  yüzlerce  yıldır  kullanılmaktadır.  Örneğin  yüzlerce  yıl  önce  Çin li’lerin  toz  biberi  bir  karışım  haline  getirerek düşmanların  gözüne  sıktıkları,  Japon’ların ve  Hintli’lerin  toz  biberi  savunma  ve  saldırı amaçlı  kullandıkları  belirtiliyor.  (Gautam MP,  Ghimire  U.  Tear  gases  and  Health.  Journal  of  Nepal  Medical  Association.  2004)  . 
Tarihte  bu  kimyasalların  kullanım  biçimleri gelişmişliklerine  göre  şekil  değiştirerek  kullanılmaya  devam  etmiştir.  Savaş  dönemlerinde  hızla  seri  üretimler  yapılmıştır.  Özellikle  Vietnam  savaşı  sırasında  Kuzey  Ame  - rika'da  spreylerden  patlayan  bombalara kadar  bu  kimyasalların  pek  çok  farklı  tipi üretilmiştir.  1969'da  içlerinde  ABD'nin  de bulunduğu  80  ülkenin  Cenova  Sözleşmesiyle,  göz  yaşartıcı  gazların  savaşta  kullanımını  yasaklayan  anlaşmaya  rağmen  bu 


gün  ABD,  dünyadaki  en  büyük  göz  yaşartıcı gazların  üreticilerden  biridir.  Sadece  Kuzey Amerika'da  tüm  dünyadaki  üretimin  yüzde 41'ini  gerçekleştiren  108  üretici  firma  bulunuyor.  (Gautam  MP,  Ghimire  U.  Tear  gases and  Health.  Journal  of  Nepal  Medical Association.  2004) 

Biber  gazının  insan  sağlığı  üzerindeki etkilerini  araştıran  American  Civil  Liberties Union-Southern  California  (Amerikan  Sivil Özgürlükler  Birliği)  raporuna  göre,  biber 
gazı  nedeniyle  1993-1995  yılları  arasında  26 
kişi  hayatını  kaybetmiştir.  2000’de  Amerika Birleşik  Devletlerinde  Prof.  Dr.  Uwe Heinrich’in  yaptığı  bir  çalışmaya  göre,  kapalı  bir  yerde  bulunan  ve  gaz  maskesi  kullanmayan  insanlar  üzerinde  CS’in  ölümcül  etkileri  olduğu  tespit  edilmiştir.  Doğaya  etkilerini  belirtmeye  gerek  bile  yok.  Tamamıyla  tahrip  edicidir. 

Bu  kimysal  gazların  zararları  sadece bilimsel  araştırmalar  ile  değil,  Avrupa işkencenin  ve  Kötü  Muamelenin  Önlenmesi Komitesi  (CPT)  raporlarında  da  belirtilmektedir.  CPT,  2001  Malta,  2007  Hollanda  ziyaretleri  sonucunda  biber  gazının  potansiyel olarak  tehlikeli  bir  madde  olduğu  ve  kapalı mekanlarda  kullanılamaması  gerektiği,  açık havada  kullanılması  konusunda  çekinceleri olduğu,  açık  havada  kullanıldığı  taktirde istisnai  olarak  kullanılması  ve  bu  durumda kişilerin  korunmasına  yönelik  güvencelerin (örneğin  biber  gazına  maruz  kalan  kişilerin derhal  sağlık  muayenesinden  geçirilmesi  ve bu  kişilere  antidote  (panzehir)  sağlanması vb.  gibi)  sağlanması  gerektiği  belirtilmiştir. 
Amerika'da  yapılan  sağlık  kriminal  araştırmalarının  sonuçlarında,  bu  gazların  öldürücü  olmadığı  belirtiliyor.  Ancak  Ululararası  AF ise  uygulamaların  kapsamlı  bir  araştırma yapılana  kadar  durdurulmasını  istiyor. 
Uluslararası  bazı  kurumların  biber  gazının insan  sağlığı  üzerinde  kapsamlı  araştırma yapılmasına  dönük  taleblerde  bulunmuş, şimdiye  kadar  yapılan  araştırmaların  askeri tıbbi  araştırmalar  kapsamında  ele  alınması ise  çıkan  sonuçların  şüpheli  olduğu,  gerçeği yansıtmadığına  dair  kaygıları  açığa  çıkarmıştır.  Dolayısı  ile  biber  gazının  sağlık  üzerindeki  etkilerinin  araştırılmasının  askeri  tıbbi araştırmalar  kapsamından  çıkarılması gerekmektedir. 

Biber  Gazının  Sağlık  Üzerindeki  Etkileri 

Biber  gazı  gözde  ve  deride  yanma  hissi 


yaratıyor.  Etkileri  arasında  göz  yaşarması, burun  tıkanması,  burun  ve  boğazda  şiddetli yanma,  şuursuzluk,  baş  dönmesi  ve  nefes darlığı,  görme  bulanıklığı,  vücut  salgılarının artması,  bilinç  bulanıklığı,  panik,  aşırı  öfke ve  kızgınlık  yer  alıyor.  Aşırı  ölçüde  maruz kalındığında  kusma  ve  şiddetli  öksürüğe neden  oluyor.  Etkileri  çoğunlukla  kısa  süreli olsa  da  özellikle  deri  hastalıkları  bulunan kişilerde  bu  durumun  kötüleşmesine  yol açabiliyor. 

Biber  gazı  olarak  bilinen  bileşiklerden olan  capsaicin  ve  capsaicinoidler,  öncelikle solunum  sistemine  etkili  (bronkospazm, solunum  arresti  ve  akciğer  ödemi,  gibi)  olsa da,  hipertansiyon  krizi  ve  hipotermiye  de  yol açabilmektedir. 

Kimi  insanlarda  ise  gazın  etkileri  hafiflese  de  aylarca  sürebiliyor.  Biber  gazının  etkisinin  bu  kadar  uzun  sürmesinin  nedeni  ise deriden  emildikten  sonra  sinir  uçlarında birikip  yavaş  yavaş  salınması  olarak  gösteriliyor.  Yani  uzmanlara  göre  biber  gazı  deriden temizlense  bile  etkileri  bir  süre  daha  devam ediyor. 

Ayrıca  biber  gazının  damar  hastalıklarına sebep  olduğu  ve  hücrede  mutasyona  neden olduğuna  dair  bulgular  da  var.  Bu  maddelerin,  uzun  dönemde  kansere  ve  doğum defektlerine  yol  açabilecek  kromozomal bozukluklara  neden  olabileceği  iddia  edilmekle  birlikte,  bu  etkilere  dair  yeterli  kanıt bulunmuyor.  Yeterli  kanıt  bulunmaması  hem araştırmaların  yetersizliğinden  hem  de  varolan  az  sayıdaki  yayının  askeri  tıbbi  araştırmalar  kapsamında  yapılması  nedeniyle  gizli kalmasından  kaynaklanıyor. 

Eylemlerde  kullanılan  biber  gazının insan  sağlığı  üzerindeki  etkileri  düşünüldüğünde  kullanım  amacının  caydırıcılık  veya güvenlikle  alakası  olmadığı  anlaşılmaktadır. 
Dolayısyla  ‘güvenlik  mi,  sindirme  mi?’  sorusunu  insanın  aklına  getirmektedir.  En  demokratik  eylemlerde  bile  sınırsız  kullanılan  gaz bombaları  amacın  sindirme  olduğunu  açığa çıkarmaktadır.  Demokratik  taleplerin  gaz bombalarıyla  bastırılamayacağını  geçmiş deneyimler  ispatlamıştır.  Yine  toplumsal ihtiyaçların  siİah  üretiminden  çok  daha önemli  olduğu,  karşılanmadığı  müddetçe süreceği  de  tarihsel  deneyimlerle  sabittir.  O halde  sorunları  demokratik  temellerde  çözmek  hem  insan  sağlı,  hem  toplumların talepleri  açısından  önemli  olacaktır. 


Nergiz  Garin 


Ergenlik  öncesi  ya  da  erken  ergenlik  döneminde  omurganın yana  doğru  açılmasıyla  ortaya çıkan  skolyoz  hastalığı  (omurga eğriliği),  her  10  kişiden  birinde görülür.  Erken  teşhis  durumunda  tedavisi mümkün  olan  bu  hastalığın  kader  olmaktan çıkarılması  için  Avrupa  ve  Amerika’daki  gibi okul  tarama  programları  uygulanması  gerekir.  Bu  programlar  uygulanmaya  başlandığın¬ da  skolyoz  hastalığın  önünün  alınması  daha rahat  olacak. 

Skolyoz,  yetişme  çağındaki  çocukların geleceğini  tehdit  eden  bir  hastalıktır. 
Skolyozun  önlenmesi  için  okullarda  yapılacak  sağlık  taramaları  çok  önem  taşır. 
Hastalığın  belirlenmesi  için  uzman  bir  heki¬ min  30  saniyelik  muayenesi  yeterli  olur. 
Hastalık  erken  belirlendiğinde  tedavisinde yüzde  100’e  varan  bir  başarı  sağlanır.  Ancak zamanında  teşhis  edilemeyen  omurga  eğrilikleri  ilerlemişse,  çocukların  normal  gelişimi engellenir.  Erişkinlik  döneminde;  bel  ve  sırt ağrıları,  kalp  ve  akciğer  fonksiyon  bozuklukları  ortaya  çıkar.  Dolayısıyla  bu  hastalıkta erken  teşhis  yapılabilmesi  için  erken  duyarlılık  gösterilmelidir. 

Skolyoz  hastalığı  her  1000  kişiden 2-3’ünün  aktif  tedavi  görmesi,  her  1000  kişiden  l’inin  de  ameliyat  olması  gerekir. 
Skolyoz,  dikkatli  bir  göz  tarafından  fark  edilebilir  ve  şu  belirtilerle  ortaya  çıkar.  Kalçalar  ve omuz  seviyeleri  arasında  eşitsizlik  görülür. 
Kollar  ile  vücut  arasındaki  mesafenin 


Skolyoz  Hastalığı 


eşitliği  ve  vücudun  balansı  bozulur.  Baş  bir yana,  vücut  bir  yana  savrulduğu  için  çocuklar bir  bacaklarının  daha  uzun  olduğu  duygusu¬ na  kapılır.  Kız  çocuklarının  eteğinin  bir  bölümü  yukarı  çekilir. 

Göğüs  kafesinde  asimetri  ve  bir  kürek kemiğinde  tümsek  gözlenebilir.  Bu  şikayetle gelen  hastalarda  skolyoz  olduğu  ortaya  çıkar. 

Skolyoza  yol  açan  faktörlerin  yüzde  80’i bilinmemektedir.  Skolyozların  yüzde  20’si ise  bazı  ilerleyici  kas  ve  sinir  hastalıkları, kemiklerdeki  doğumsal  şekil  bozukluğu  ile iltihaplardan  kaynaklanır.  Kalıtımla  geçtiği  de bilinir.  Kız  çocuklarında  daha  fazla  görülen skolyozla  ilgili  ilginç  bir  bulgu  da,  hastalarda omurga  eğriliği  dışında  hiçbir  fiziksel  sorun bulunmamasıdır.  Çocuklarda  bütün  fonksiyonlar  normal  işler  ve  başlangıçta  hiçbir belirti  vermez.  Bu  nedenle  hastalık  rahatlıkla  atlanabilir.  Ailelerin  her  zaman  endişe  ile baktığı  çocukların  ağır  okul  çantaları  taşıma¬ 


ları  ise  skolyozda  önem  arz  eder. 

Skolyoz  teşhisinde  önce  çocuğun  fiziki muayenesi  yapılır,  daha  sonra  ise  ayakta önden  ve  yandan  filmleri  çekilir.  Omurganın eğilme  açısı  belirlenir.  Tedavi  bu  açılara  göre belirlenir.  Açılara  göre  yapılan  tedavi  şunları kapsar. 

20  derecenin  altı:  Bol  bol  egzersiz, 
yüzme  önerilir.  Kızlar  14,5,  erkekler  ise  16,5 yaşına  kadar  izlenir. 

20-40  derecelik  eğiklikler:  Hastalara  özel korseler  verilir.  Çelik  ve  plastik  parçalardan oluşan  bu  korse  gelişme  çağı  döneminde ortalama  2-3  yıl  kullanılır.  Omurganın  eğikliğinin  30  derecenin  altında  tutulması  büyük önem  taşır. 

40  derecenin  üstü:  Bu  durumda  hastanın 
ameliyat  edilmesi  gerekir.  Son  15  yıldır  geliştirilen  ameliyat  teknikleri  ile  omurga  açılarak bel  kemiğine  metal  çubuklar  konulur.  Bunlar da  vida  ve  kancalarla  omurgaya  sabitlenir, 


yani  omurga  bir  Lego  gibi  biçimlendirilir. 
Ameliyattan  sonra  hastalar  hemen  ayağa  kalkabilir. 

Son  olarak  skolyoz  hastalığı  da  kendi içinde  üç  bölüm  biçiminde  ele  alınıyor. 
Bunlar; 

1)  Non  strüktürel  skolyoz 

a)  Postürel  skolyoz 

b)  Kompansatuvar  skolyoz.  Alt  ekstremi- te  eşitsizliklerinde  görülür. 

2)  Geçici  strüktürel  skolyoz 

a)  Siyatik  skolyoz.Disk  hernisinin  sinir köklerinde  irritasyon  yapması  sonucu  oluşur. 

b) İnflamatuvar  skolyoz.  Böbrek  iltihabı ve  benzer  enfeksiyonlarda  görülür. 

c) Histerik  skolyoz 

3)  Strüktürel  skolyoz 

a)  idyopatik  skolyoz.  En  sık  görülen  skolyozdur.  Kesin  neden  belli  değildir.  Yaş  gruplarına  ve  değişik  klinik  özelliklerine  göre infantil,  juvenil  ve  adolesan  tipte  değerlendirilir. 

b) Konjenital  skolyoz.  Vertebral  (Örn. 
Hemivertebra)  veya  ekstravertebral  (Örn. 
Kosta  füzyonları)  orijinli  olabilir. 

c) Nöromüsküler  skolyoz.  Nöropatik (Örn.  poliomyelitis,  serebral  paralizi)  veya myopatik  (Örn.  Progressif  müsküler  distrofi) olabilir. 

d) Nörofibromatozis 

e) Mezanşimal  hastalıklar.  Marfan  sendromu,  romatoid  artrit,  schuermann  hastalığı  gibi. 

f) Post-travmatik  deformiteler.  Kırık  veya kırıklı  çıkık  sekeli  yada  yanık  sekeli  gibi. 
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Anne  adaylarının  hamilelik  sırasında beslenme  şekli,  bebeklerinin  DNA'- sında  değişiklikler  yaratıyor. 
İngiltere'de  yapılan  bir  araştırmaya  göre, anne  adaylarının  hamilelik  sırasında  beslenme  şekli,  bebeklerinin  DNA'sında  değişiklikler  yaratarak  obezite  riskini  artırabiliyor. 

Southampton  Üniversitesi'nden  uzmanların  Diabetes  (Diyabet)  dergisinde  yayınlanacak  olan  çalışmasına  göre  düşük  düzeyde karbonhidrat  tüketmek,  bebeğin  genlerinde bazı  unsurların  değişmesine  yol  açıyor.  Bu değişikliklerin  görüldüğü  bebekler,  yaşamlarının  ileriki  aşamalarda  daha  çok  kilo  alıyor. 
Yani  anne  düşük  karbonhidratlı  biar  beslenmeye  geçerse,  çocuğunun  kilo  alma  riskini artırıyor.  İngiliz  Kalp  Vakfı,  bu  nedenle  ka  - dınların  beslenme  ve  yaşam  tarzları  konusunda  daha  çok  bilinçlendirilmesini  istiyor. 

Bebek  DNA'sını  çevreye göre  programlıyor 

Uzmanların  teorisine  göre,  anne  karnın¬ da  gelişimini  sürdüren  bebek,  dünyaya  geldiğinde  karşılaşacağı  ortama  hazırlıklı  olmaya  çalışıyor  ve  DNA'sında  buna  göre  değişiklikler  oluyor. 

Yani  karbonhidratı  az  bir  ortamda  gelişen  bebek,  yeterli  besin  olmadığı  varsayımıyla  vücudunu  depolamaya  programlıyor. 

Daha  önce  hayvanlarda  yapılan  çalışmalarda  da  beslenmenin  gen  işlevlerinde  değişiklik  yaratabildiği  belirlenmişti.  Buna,  epigenetik  değişim  deniyor. 

Bu  alana  eğilen  uzmanlar  çevre  ile  genlerin  nasıl  bir  etkileşim  içinde  olduğunu  anlamaya  çalışıyor.  Söz  konusu  araştırmada, uzmanlar  göbek  bağından  numuneler  alarak 'epigenetik  markörleri'  inceledi. 

Bu  veriler  hamileliklerinin  başlarında  şeker  ve  nişasta  alımı  az,  düşük  karbonhidrat¬ 


lı  gıdalarla  beslendiğinde,  çocuklarda  bu markörlerin  geliştiğini  belirledi. 

Daha  sonra  da  bu  markörler  ile  aynı  çocukların  altı  ve  dokuz  yaşında  obez  olma  riski  arasında  ciddi  bir  bağ  ortaya  çıkarıldı. 

Anahtar  A  Vitamini 

Uluslararası  uzmanların  katkıda  bulunduğu  çalışmaya  liderlik  eden  Profesör  Keith Godfrey,  yaptığı  açıklamasında  "Şaşırtıcı olan,  bu  verilerin  altı  ile  dokuz  yıl  kadar  sonra  çocuklardaki  şişmanlığın  dörtte  birini açıklaması"  dedi. 

Raporda  genetik  özelliklerin  doğum  kilosundan  "çok  daha  büyük"  etki  yaptığı  ve annenin  zayıf  ya  da  kilolu  olmasıyla  bir  ilgisi bulunmadığı  kaydediliyor. 

Söz  konusu  değişiklikler  A  vitamini  için reseptörler  yaratan  RXRA  geninde  görüldü. 
A  vitamini,  hücrelerin  yağları  nasıl  işleyeceğini  belirliyor. 

Profesör  Godfrey,  "Bu  hem  çok  etkileyici  hem  de  potansiyel  önemi  büyük  bir  araştırma"  dedi. 

"Hamile  kadınlar  beslenme  konusunda tavsiyeler  alıyor  ancak  bu  konu,  çoğu  zaman sağlık  personeli  için  öncelik  olmayabiliyor." 

"Bu  araştırma  ise  bebeklerinin  uzun  vadeli  sağlık  durumunda  etkili  olduğu  için  annelerin  beslenme  tavsiyelerini  dikkatle  izlemesi  gerektiğini  gösteriyor." 

İngiliz  Kalp  Vakfı'ndan  Profesör  Mark Hanson  da  araştırmanın  epigenetik  değişimlerin  kısmen  de  olsa  yaşamın  ilk  dönemleri ile  daha  sonraki  hastalıklar  arasında  bağlantı  oluşturduğuna  ilişkin  önemli  kanıtlar  sunduğunu  söyledi. 

Hanson  bunun  kadınların  gelecek  nesillerin  sağlığını  iyileştirebilmek  için  beslenme konusunda  daha  fazla  desteğe  ihtiyacı  olduğunu  gösterdiği  görüşünde. 


Vt® 


rmev 

*Yumurta  yüksek ısıda  sülfirikasit  çıkaran  bir besin  olduğu  için  on  dakikadan  fazla haşlamayın. 

*Hamur  açarken  merdane  yerine  içi  buz gibi  su  dolu  bir  şişeyi  deneyin.  Hamurunuzun daha  kolay  açıldığını  göreceksiniz. 

‘Pişirdiğiniz  sebzelerin  renklerini  kaybetmemesi  için  bir  kesme  şeker  ya  da  limon suyu  koyun. 

‘Hazırladığınız  omletin  tavaya  yapışmaması  için,  önce  tavayı  ocağa  koyup  iyice  ısıtın sonra  yağı  döküp  kızdırın.  Daha  sonra karışımı  tavaya  alın  ve  ocağın  altını  kısın. 

‘Kesilmiş  ve  açık  havada  kalmış  soğan zararlıdır.  Kullanmadığınız  soğan  parçalarını saklamayın. 


‘Kavanozdaki  hardal  kurumaya  başladıysa  içerisine  birkaç  damla  limon  suyu  ya  da sirke  ile  toz  şeker  ilave  edin  iyice  karıştırın. 

‘Buz  kalıplarınızı  su  ile  doldurmadan önce  bölmelere  portakal,  limon  ve  dilediğiniz  meyve  parçacıkları  yerleştirirseniz  dekoratif  buzlar  elde  etmiş  olursunuz. 

‘Çok  miktarda  alkollü  ve  alkolsüz  kokteyller  hazırladığınızda  onlardan  bir  miktarını buz  kaplarına  yerleştirin.  Kokteyllerin  içerisine  bunları  kullanın.  Böylece  sulanıp  tatlarını kaybetmeyeceklerdir. 

‘Uzun  süre  saklanan  kuru  soğanlar  filizlenmeye  başlar  ve  tazeliğini  yitirerek  çürür. 
Soğanları  kese  kağıdına  sardıktan  sonra  buzdolabın  da  muhafaza  ederseniz  çürüyüp bozulmasını  önlemiş  olursunuz. 


Yemek  Tarifi 


Pirinçli  Lahanalı  Kapızka 


Malzemeler: 

1  Tane  küçük  boy  lahana 

1  Su  bardağı  pirinç 

2  Tane  büyük  boy  soğan 

3  Yemek  kaşığı  zeytinyağı 
2  Su  bardağı  su 

1  çay  kaşığı  tuz 
1  çay  kaşığı  pul  biber 
1  Tatlı  kaşığı  kuru  nane 


Yapılışı: 

Pirinç  ayıklanır  ve  ılık  suda  ıslatılır.  Lahana  ayıklanır,  yıkanır  ve  küçük  doğranır.  Soğan  küçük  doğranır  ve  tencereye konur.  Üzerine  yağ  ve  tuz  ilave  edilip  ocak yakılır.  Soğanlar  pembeleşinceye  kadar  kavrulur  ve  lahanalar  ilave  edilir.  Bunlar  karıştırılır  ve  kavurduğumuz  malzemeyi  tencerenin ortasını  daire  şeklinde  boş  bırakarak  kenarlara  iteriz.  Pirinci  tenceremizin  ortasındaki boşluğa  koyup  üzerine  bir  bardak  su  ilave edilir.  Su  kaynayınca  ocak  kısılır. 

Yemeğimiz  suyunu  çekince  ocak  kapatılır. 
Kağıt  havlu  konup  5  dakika  bekletilir.  Servis yapmadan  önce  baharatlar  ilave  edilip yemeğimiz  karıştırılır  ve  servis  yapılır. 

Afiyet  olsun 


Mayıs  2011 


Mayıs  2011 
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Kadın  Cinayetleri  Artıyor! 
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Dünyanın  her  yerinden  her  gün üstümüze  yağan  şiddet  haberleri  arasında  kaynayıp  git¬ me  riski  taşıyan,  ancak  asla üstünden  atlanmaması  gereken  bir  gerçek  var!  Dünyanın  her  yanında her  gün  yüzlerce,  belki  de  binlerce  kadın katlediliyor!  Seslerini  duyuramadan,  varlıklarından  habersiz  bir  dünyada  bir  nokta kadar  olsun  iz  bırakmadan,  hiç  yaşamamış gibi  yitik  ve  silik  yok  olup  gidiyorlar!  Eğer böyle  olmasaydı,  bu  kadar  kolay  ve  yaygın olabilir  miydi  kadın  cinayetleri?  Eğer  onların  varlıkları  böylesine  hiçleştirilmeyip  de katillerinden  gereğince  hesap  sorulmuş olsaydı  yeni  katiller  türeyebilir  miydi  böylesine  fütursuzca? 

Bu  kadınların  özlemleri  vardı;  belki  de hiç  dile  bile  dökemedikleri...  Çocukları  vardı belki;  “mürüvetlerini”  görmek  için  can  attıkları...  Belki  daha  kadın  bile  denemeyecek yaştalardi;  kadın  olmak  için  daha  çok 


zamanları  olduğunu  sanıyorlardı! 
Evlenmişlerse,  aşık  olup  da  mutluluğu  bulduklarını  sanmışlarsa  aynı  yastığa  baş  koydukları  ya  da  koyacaklarını  sandıkları “erkeklerinin”  onların  katiline  dönüşmeleri kim  bilir  nasıl  yakmıştır  canlarını;  belki bedenlerine  saplanan  kurşunlar,  bıçaklar  ya da  boyunlarına  geçirilen  ipten  de  fazla!..  Ya ağabeyleri,  kardeşleri,  babaları,  dedeleri; velhasıl  “aile  namusu”  bekçiliği  uğruna onların  katline  ferman  çıkaranlar!  Ölüme gönderilirlerken  yürekleri  kaç  parçaya bölünmüştür;  en  çok  kendilerine  mi  yanmışlardır  yoksa  aynı  kanı  taşıyan  ama  kanını dökecek  olanlara  mı?  Son  kez  nasıl  bakmışlardır  onların  yüzlerine,  bakabilmişler midir?.. 

Her  cinayet,  her  kadın  cinayeti  insanlığı bir  parça  daha  kirletiyor;  bizi  insanlığımızdan  bir  kez  daha  utandırıyor;  bu  cinayetleri durdurmak  için  daha  fazla  çaba  sarf  etme yükümlülüğünü  ortaya  çıkarıyor. 


Rakamların  yüzü  soğuktur.  Kaybedileni asla  ifade  etmeye  yetmez.  Çünkü;  ne  özlemleri,  ne  acıları,  ne  yüreğin  sesini,  ne  çığlığı,  kısacası  insani  olan,  canlı  olan  hiçbir şeyi  yansıtmaya  yetmez.  Ama  belki  uyarıcı olabilir;  belki  dehşet  ve  harekete  geçme duygusunu  ateşleyebilir!  Belki  bizi  kadın  cinayetleri  üzerinde  bir  kez  daha  düşünüp  bu konuda  bir  şeyler  yapmaya,  daha  fazla  şey yapmaya  sevk  edebilir!  işte,  peş  peşe  eklenen  rakamlardan  yalnızca  bazıları:  Tür  - kiye'de  2002-2009  yılları  arasında  kadın 
cinayetleri  yüzde  1400  artmış!  2002'de  66 
kadın  öldürülmüşken  2009'un  ilk  yedi  ayında  bu  rakam  953'e  çıkmış!  Erkekler 2010'da  217  kadın  öldürmüş;  Mart  2011'de ise  bu  rakam  24!  Yani  neredeyse  her  güne bir  kadın  cinayeti  düşüyor! 

Güney  Kürdistan'da  durum  daha  da vahim!  Erkek  şiddeti,  aile  içi  baskı  ve  intihar süsü  verilmiş  cinayetler  burada  endişe  verici  boyutlarda.  Nisan  2011'de  yalnızca  beş gün  içinde  15'i  Kerkük,  l'i  Süleymaniye'de olmak  üzere  16  kadın  “intihar  etmiş”! 
Federe  Kürdistan  İnsan  Hakları  Bakanlığı verilerine  göre;  2008'de  170  kadın  “namus” cinayetine  kurban  gitmiş!  Şiddete  maruz kalan  333  kadın  kendisini  yakarak  intihar etmiş!  Yine,  Süleymaniye  Adli  Tıp  Kurumu verilerine  göre,  2009'da  baskı  ve  şiddete maruz  kalan  831  kadın  kendini  yakmış  ve bunlardan  200'ü  yaşamını  yitirmiş! 

Yalnızca  bu  veriler  bile  insanı  dehşete düşürmeye,  durumun  vahametini  göstermeye  yetiyor.  Kürdistan  Özgür  Kadın Hareketi'nin  kadın  cinayetlerine  dikkat çekip  duyarlılığı  ve  karşı  mücadeleyi  geliştirme  çabası  bu  açıdan  büyük  önem  ve anlam  taşıyor.  Toplumu  bu  konuda  aydınlatıp  gerici  yargılarla  savaşı  güçlendirmek kadar  kadınların  kendi  aralarındaki  dayanışmasını  ve  birlikteliğini  güçlendirmek  de gerekiyor.  En  önemlisi  de,  şiddet  gören, ölüm  riski  altında  olan  kadınların  barınabi¬ 


lecekleri,  kendilerine  yeni  bir  hayat  kurabilecekleri  alanlar  ortaya  çıkarmak...  Birçok kadının  ölüm  tehdidi  aldıkları  için  korunmaları  amacıyla  devletin  polisine  başvurdukları halde  korunmamaları,  bu  konuda  da  işin ağırlıklı  olarak  özgürlük  hareketine  düştüğünü  gösteriyor. 

Geçtiğimiz  günlerde  okuduğum  bir haber  bu  konuda  Kürdistan'  da  yapılacak çalışmaların  örnek  ve  sonuç  alıcı  olabileceğini  gösterdi.  Habere  göre,  Van'da  1500 
metrekarelik  bir  arazi  üzerinde,  şiddet gören  ve  can  güvenliği  bulunmayan  kadınların  barınmaları  için  bir  köy  inşa  edilecek. 
Tek  katlı  ve  bahçeli  evlerde  kadınlar,  varsa çocukları  ile  birlikte  kalacak;  yazın  evlerinin bahçesinde,  kışın  serada  tarımla  uğraşacaklar.  Kurulacak  bir  sağlık  ocağı  onlara  sağlık hizmeti  verirken  psikolojik  yardım  da  alabilecekler.  Ayrıca  okuma-yazma  öğrenecek; çeşitli  mesleki  kurslar  alacak  ve  kendi  ayakları  üzerinde  durabilecek  duruma  gelince de  dilerlerse  oradan  ayrılabilecekler.  Van belediyesi  bünyesinde  geliştirilen  bu  harika projeden  heyecan  duymamak  mümkün değil!  Bu  gibi  projelerin  yaygınlaşması  gerekiyor.  İnanıyorum  ki,  Kürdistan  bu  konuda da  öncü  bir  rol  oynayacaktır... 

Kadın  cinayetlerinin  önüne  geçmek, erkek  kadar  kadının  da  eğitilmesini  gerektiriyor.  Kadınların  cins  bilinci  temelinde  eğitimlerini  geliştirmek,  kadınlar  arası  dayanışma  ve  örgütlenmeyi  güçlendirmek,  özgüvenlerini  ve  kendilerini  savunma  güçlerini  artırmak  en  temel  noktaları  oluşturuyor.  Bu konularda  mesafe  almak  uzun,  çok  uzun zaman  alacak;  ancak  atılan  en  küçük  adım dahi  en  azından  bir  kadının  yaşamını  kurtaracaktır.  Bu  bilinçle,  kadın  kırımına  karşı sesimizi  yükseltiyoruz... 


Ronahi  Pazarcık 


bulmaca 


Hazırlayan:  Sozdar  Dersim 


Soldan  Sağa: 

1-  Eşek  dikeni  /  içecek,  2-  Erbiyum’un simgesi  /  bilginler  /  aşk,  3-  televizyon’un kısaltması  /  çocuğun  bakım,  eğitim  ve  öğretimiyle  görevli  kimse  /  yavaş,  ağır,  4- Sümerlerde  su  tanrısı  /  bir  kıta  /  Saint’in kısaltması,  5- 18  Mayıs  1977’de  bir  komplo sonucu  yaşamını  yitiren  Ordu’lu  bir  PKK öncüsü  /  dar  ve  kalın  tahta,  6-  Uluslar  arası Sınır  Tanımayan  Gazeteciler  örgütü  /  ileri sürülerek  savunulan  düşünce,  iddia,  dava, 7-  yüz  /  götürmek,  ulaştırmak,  8-  esin  /  bir bağlaç,  9-  gerçek  /  Kürtçe  bir  kadın  ismi,  10- tanımlanamayan  uçan  nesne  /  utanma  / leke  /  bir  harfin  kalın  okunuşu,  11-  bitkin, 


73.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


yorgun  /  altın  yaldızlı  veya  yaldızsız  ince gümüş  tel  /  eski  dilde  su,  12-  yıldızın  batması  /  bir  meyve  /  bir  aydınlatma  aracı,  13- Berilyum’un  simgesi  /  en  kısa  zaman birimi  /  çeşitli  renk  ve  büyüklükteki karelerden  oluşan  desen  veya  kumaş, 

14-  bir  şeyin  küçüğü  /  çevre,  15-  medyumların  ruhla  ilişki  kurdukları  zaman girdikleri  özel  hipnoz  durumu  / Molibdenin  simgesi  /  fırında  pişirilerek kurutulmuş  yuvarlak  ve  uzun  peksimet 


Yukarıdan  Aşağıya: 


birlikte  "yüz  rengi"  anlamında  ikileme  oluş-  özellikle  bu  /  bir  hayvan  adı,  15-  boru  sesi  / turan  bir  söz  /  orduda  görev  yapan  kişi  /  çalgılı  meyhane  /  Amed’de  bir  kadın  merkeişçi,  14-  Mazdaizm’in  kutsal  kitabı  /  bu,  zi. 


2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 


l-Hamurdan  yapılan  yağlı  çörek  / müzikte  dur  işareti  /  tahıl ,2- ruhlar  /  iffetli  /  3-  yabani  bir bitki  /  şaşma  bildiren  bir  söz, 
4-  Kürdistan’ın  yüksek  yerlerinde  bulunan  yabani  pırasa da  denen  bir  bitki  /  cıvataları çıkarıp  takmaya  yarayan,  L biçiminde  alet,  5-  bir  göz rengi  /  kötülük  etme  /  vesai- re’nin  kısaltması,  6-  rahatlama,  gevşeme  /  mitolojik  bir çalgı  /  sıcak,  kızgın,  yakıcı,  7- bununla  birlikte  /  bir  bildiri¬ nin  çeşitli  yollarla  dinleyenle¬ re  aktarılması,  8-  eski  dilde  su 
/  erken  /  bir  nota  /  şehir  ve kasabaların  dışında  kalan  yer, 
9-  ödünç  mal  /  sütü  yavruya vermek,  10-  il  /  nehir,  11-  ilave /  güvenilir  /  evin  bölmelerinden  her  biri,  12-  akla  dayalı  / temel  /  bir  nota,  13-  beniz  ile 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Bana 

Kendini  Anlat 


Zîn  Yezîda  Tamara 


Sen  olaylara  çok  duygusal  yaklaşıyorsun Kendinde  oturtman  gereken  bir  anlayış  olmalıdır Sirvvan  çok  sinirlenmişti,  ilk  kez  bu  kadar  ağır  bir eleştiri  almıştı.  Sert  bir  üslupla: 

-Sen  ne  demek  istiyorsun  heval.  Benim  üzerimde çözümleme  yapman  için  konuşmuyorum.  Hem  benim 

kişiliğime  yönelik  şimdiye  kadar. . Tıkanmıştı.  Yerinden 

kalktı.  Sobanın  yanında  durup  kapıya  doğru  baktı.  Ahmet de  arkasından  bakarak  onun  ağlayıp-  ağlamadığından emin  olmak  istiyordu.  Ahmet: 

-Bu  kadardaralmanagerekyoktu  heval.  Sadece  ben  o gün....  Durdu.  Neden  bu  konuyla  bağlantılandırmıştı  ki? 
Ama  Sirvvan  kelimeyi  yakalamıştı.  Hızla  arkasına  dönüp Ahmet’in  yanına  geldi.  Soran  bakışlarla  Ahmet’i  önce süzdü,  sonrada: 

-Evet  o  gün .  Neden  tamamlamıyorsun  konuşmanı.  O gün  ben  ne  yaptım?  Açık  konuşsana.  Bu  sırada  Cenk  ve asker  içeri  girdiler.  Cenk’in  soluk  alışları  onlara  kadar  geliyordu.  Askeri  yatağına  yavaşça  yerleştirdi.  Belli  ki  asker de  yorulmuştu.  Sirvvan  konuşmasının  yarıda  kalmasına kızmıştı  ama  görevi  gereği  askerin  yarasını  kontrol  etmek zorundaydı.  Feneri  alıp  yanlarına  gitti.  Kırılgan  bir  sesle: 

-Heval  Cenk,  arkadaşın  göğsünü  açsana.  Zorlanmışsa kanama  yapmış  olabilir.  Cenk  de  söylenileni  yaptı.  Sirvvan, yaranın  etrafını  kontrol  ettikten  sonra  askerin  yüzüne bakarak; 

-Yara  temiz.  Dikkat  ederseniz  en  yakın  zamanda  iyileşeceksiniz.  Bahadır  söylenilenle  ilgilenmiyordu. 
Sirvvan’a: 

-Sizde  bu  konuların  ne  kadar  tabu  olduğunu  bilmiyordum.  Bundan  sonra  dışarı  çıkacağım  ifadesini  kullanırım dediğinde  Sirvvan,  Cenk’in  askerle  konuştuğunu  anladı. 
Kızarmıştı  ama  bir  daha  böyle  bir  şeyle  karşılaşmayacağı¬ na  sevinmişti.  Cenk: 

-Sen  uyu.  Zaten  benim  nöbetime  az  kalmış.  Sirvvan: -Yaralılara  sigara  vermeyeceksin  değil  mi?  Size  bu konuda  fazla  güvenmiyorum. Darılmayın  ama  bu  konuda bizi  zorluyorsunuz.  Asker  konuşulanları  anlamıyordu  ama anlayan  biri  gibi  onları  dikkatlice  dinliyordu.  Bu  uyarın ardından  Sirvvan  kendilerine  ait  olan  kısma  gitmeye  yeltendi.  Ahmet: 

-Şevbaş  heval  dediğinde  Sirvvan  umursamaz  bir  şekilde  davrandı,  içeri  girdiğinde,  Zin  derin  bir  uykuydaydı. 
Sirvvan  üzerinden  kayan  battaniyesini  üstüne  örttüğünde hafif  irkildi.  Zin’in  uyanmasından  çekinmişti.Yatağına uzandı  ve  Ahmetle  olan  konuşmasını  hatırladı.  Kızgındı. 
Sıkıntısından  ağlayacaktı  ama  kendisine  yediremedi. 
Battaniyesine  gömülerek  uykuya  geçti. 

Bahadır  da  uzun  birsüreuyuyamadı.  Fısıltıyla,  kendisinin  anlamadığı  bir  dilden  konuşan  bu  insanların  içinde ne  kadar  kalabilecekti. Korkudan  uyuyamıyordu.  Her zaman  ilaçla  uyuduğunda  hiçbir  şey  hissetmiyordu.  Bu gece  neden  bu  insanlar  onu  uyutmuyorlardı.  Bir  iğne vurabilirlerdi.  Geçmişini  düşünmeye  başladı.  Annesi  ne yapıyordu  acaba?  Kardeşleri,  sevgilisi  ve  diğerleri.  Birgün karşılarına  sağ  olarak  çıksa  ne  kadarda  şaşırırlardı  kimbilir?  Ama  gerçekten  o  gün  olacak  mıydı?  Bunları  düşünerek  uykuya  geçti.Aradan  uzun  zaman  geçmiş  olacak  ki alnındaki  eli  hissetti.  Bu  dokunuş  yumuşak  değildi. 
Gözlerini  araladığında  başucunda  bir  erkek  beklerken Zin’i  gördü.  Aynı  el,  bileğini  kavradı,  itirazsız  bir  şekilde elini  rahat  bıraktı.  Zin: 


Devam  edecek... 


Yasamda  ki  Çelişkiler  Onu 

.)  )  ) 

Feminizle  Buluşturdu 

* 

Hiçbir  din  kadın  ve  erkeği  eşit  görmüyor.  Bütün  dinler  için  kadın  ikinci cinstir.  İslamiyet  ve  Hıristiyanlık’ta  kadın  bedenine  sahip  değildir. 


Fransa’m  başkenti  Paris’te  yaşayan  Suode  Rad  30  yaşında ve  İran’da  doğdu.  İran-  Irak savaşında  10  yaşında  olan 
Suode,  İran’da  ayrılarak  önce  Austurya’ya  daha  sonra  da  ailesiyle birlikte  Fransa’ya  yerleşir.  Doğduğu  toprakları  unutmayan  Suode  Rad  İran’a gider  ve  orada  birine  aşık  olur.  İran’da  ki Üniversitenin  matematik  bölümünü okur  ve  sevdiği  kişiyle  evlenir. 

Bir  kadın  olarak  İran’da  nelerle  karşılaştınız  ? 

Evlendikten  sonra  İran’da  evliliğin ne  olduğunu,  kadınların  nasıl  davranması  gerektiğini,  nasıl  elbise  giymesi  gerektiğini  ve  kadın  olmanın  ne  elemek  olduğunu  anladım.  Ben  o  zaman  18  yaşınday dım  ve  okuyordum.  Ondan  sonra  kendime  sorular  sormaya  başladım.  Kafamda bir  çok  soru  işaretleri  oluşmaya  başladı. 
Önceden  “İran  benim  ülkemdir,  benim doğduğum  ülkedir.  Güzel  bir  ülkedir” diyordum.  İran’a  karşı  olumsuz  hiçbir şey  düşünmüyordum  ve  karşı  olan  olum suz  düşünceleri  ret  ediyordum.  Evlilik ilişkim  iyi  gitmedi.  Yapamadık,  ayrılmak istedim.  Ancak  İran’da  boşanmanın  ne kadar  zor  olduğunu  o  zaman  anladım. 

Önceden  kadın  ve  erkeğin  eşit  olduğuna  inanıyordum.  İslamiyet’te  de  böyle olduğunu  sanıyordum.  Anladım  ki  eşitlik yok.  Kocam  beni  dövüyordu.  Bir  keresin¬ de  bebek  aldırdım.  Çok  zor  oldu  çünkü İran’da  yasalar  izin  vermiyordu.  Sonra İran’ı  terk  ederek  Fransa’ya  geldim. 

İslamiyet’i  daha  fazla  okumaya  başladım.  Kadınların  neden  İslamiyet’te baskı  altında  olduğunu  anlamaya  çalıştım.  İslamiyet’i  seviyordum  ve  kuralları yerine  getiriyordum.  Başörtüsü  takıyordum.  Fransa’da  da  başörtüsü  takıyordum.  Benim  için  İranlı  olmak  Müslüman olmak  ve  başörtüsü  takmak  anlamına geliyordu. 

O  dönemde  26  yaşındaydım.  Din  üzerine  araştırma  yaptım.  Fransa’da  ki kadın  haklarını  araştırdım.  26  yaşında artık  İslamiyet’e  inanmıyordum.  Bunları araştırdım  ve  bir  ay  sonra  başörtüsünü çıkardım. 

Mastırımı  Fransa’da  bitirdikten sonra  tekrar  İran’a  gittim.  Üç  sene  önce İran’ı  terk  ettim  ve  yüksek  sesle“artık feminist  savaşa  gireyim”  dedim.  Kendime  “bu  savaş  nedir,  ne  olacak,  ne  yapmak  istiyorum,  amacım  ne,  nereye kadar  gidebilirim?”  diye  sordum.  Dolayısı  ile  İranı  terk  ederek  kadın  mücadelesi  yürütme  kararı  aldım. 

Din  üzerine  yaptığınız  araştırmalarda  sizi  en  çok  etkileyen  ne  oldu? 

Bu  konuda  çok  okudum.  Dini  araştırmaları  sadece  kadınlar  üzerine  yapmadım.  Zerdüşlük  üzerinede  araştırma yaptım.  Hiçbir  din  kadın  ve  erkeği  eşit görmüyor.  Bütün  dinler  için  kadın  ikinci cinstir.  İslamiyet  ve  Hıristiyanlık’ta  kadın bedenine  sahip  değildir.  Zerdüşlükte  ve Yahudilikte  de  kadının  yeri  yoktur.  Bir kadın  islamiyeti  iyi  uyguluyorsa  saçını kapatıyor,  Yahudilikte  ise  kadınlar  saçlarını  kazıtıyor.  Bütün  dinlerde  eşine  ve çocuklarına  hizmet  eden  kadınlar,  iyi kadınlardır  ve  cennete  gidebilir.  Bu  dünyada  yasak  olan  bir  çok  şey  öbür  dünyada  serbest  oluyor.  Bu  bir  çelişki,  bu  dünyada  iyi  olmayan  öbür  dünyada  da  iyi 


değildir.  Bir  erkek  rolünü  bilen  bir  kadınla  evlenmişse  o  erkek,  o  kadından  dolayı  iyidir  ve  kadından  dolayı  cennette gidebilir.  Bu  nedenlerden  dolayı  namus cinayetleri  dinlerde  doğal  görülüyor.  Yi  - ne  kadın  sünneti  teşvik  ediliyor;  Kürt  ve Beluci  bölgesinde  sünnet  halen  devam ediyor.  Bu  iki  bölge  azınlıkların  kaldığı ve  devlet  baskısının  olduğu  bölgelerdir. 
Halk  fakir  ve  bilgilendirme  olmuyor.  Bu bölgeleri  geliştirmek  için  çaba  göstermiyorlar  çünkü  Kürtlerin  bağımsızlık talep  etmesinden  korkuyorlar.  Bir  bölge zengin  olursa  bağımsızlığını  daha  kolay sağlayabilir  diye  düşünülüyor.  Bütün azınlıklar  için  böyle  bir  yaklaşım  uygulanıyor.  Mesala  bir  Hıristiyan  taksi  şoförü olamaz.  Hiç  bir  din  ve  kültür  şiddet  ve ayrımcılığı  haklı  kılamaz. 

İranlı  kadınlar  olarak  Fransa’da  ne tür  çalışmalar  yürütüyorsunuz? 

İlk  dönemler  İnternette  kişisel  yazılar  yazıyordum.  Profesyonel  olarak  değil 
ama  kişisel  yazılar  yazıyordum.  2009 
Ocak  ayında  Fransa’da  bulunan  İranlı kadınların  temsilcisi  oldum.  Şuanda Feminizme  Cüret  Edin  “Qsez  le  Feminisme”  adında  bir  dernekte  uluslararası  dayanışma  komisyonunun  so-  rumlusuyum.  İran’daki  kadın  haklarını  değiştirmek  amacıyla  başlattığımız  bir  milyon imza  kampanyası  Fransa’da  Simon  De Bouvari  ödülünü  aldı(ocak  2009).  Bu ödül  kadın  özgürlüğü  için  verilen  bir  ödüldür.  Bu  imza  kampanyası  daha  devam  ediyor. 

Yine  Haziran  2009’da  İran’da  cumhurbaşkanlığı  seçimleri  oldu.  O  zaman İranlı  feminist  kadınlar  “biz,  kadın  haklarını  savunanlara  oy  vereceğiz"  dediler. 
İran’da  seçim  adaylarına  “kadın  ve  erkek  eşitliği  için  ne  yapacaksınız”  sorusunu  sorduk. 

Bu  kampanya’ya  İranlı  kadın  ve  erkekler  katıldı. (18  yaşından  büyükler). 
Bu  kampanya  İran’da  başladı.  Biz  buradan  destekledik.  Bu  kampanyayla  ilgili burada  da  bilgilendirme  yaptık.  Kürdistan  da  dahil  her  yere  ulaşıldı.  En  küçük yerlerleşim  birimlerine  kadar  gidildi.  Bu kampanyada  değişik  feminist  kadın  örgütleri  birleştiler. 

Ancak  seçimlerde  hileler  oldu  ve Ahmedi  Nejat  kendisini  seçtirdi.  Ahmedi Nejat  seçildikten  sonra  bazı  feminist kadınlar  ülkeyi  terk  etti,  bazıları  tutuklandı,  bir  kısmi  ise  sessiz  kaldı.  Yani 


seçim  dönemi  açığa  çıkan  örgütlülük dağıldı.  İran  dışında  olan  kadınlar  için durum  değişti.  Yeniden  başlangıç  yaptık.  Önceden  İran’da  bulunan  militan kadınlardan  bize  bilgi  geliyordu.  Ancak şuanda  bilgi  alacağımız  kimse  yok.  Yurt dışında  yaşayan  İranlı  kadınlarla  görüşüyoruz.  Önceden  burada  olan  ve  yeni gelen  kadınlar  arasında  zengin  bir  paylaşım  oluyor. 

Muta  evliliği  ve  sünnet  hakkında  ne düşünüyorsunuz,  ve  neler  yapıyorsunuz? 

Bizim  burada  yaptığımız  kamuoyunu bilgilendirmektir.  İsiam  devrimi  sonrası kadına  yönelik  ayrımcılığı  yücelttiler.  Geçici  evlilik  yasal  hale  getirildi.  Şu  anda Muta  evliliğini  daha  rahat  uygulamak için  bir  yasa  çıkarıyorlar.  Kadınların  kendi  vücudunu  satması  her  zaman  oldu. 
Ancak  kabul  edilemez  olan  hükümet tarafından  yasal  sayılması  ve  teşvik  edilmesidir. 

İslam  devrimi  öncesi  Muta  evliliği vardı,  ancak  yasal  değildi.  Bazı  toplumsal  nedenlerden  dolayı  sonradan  yasallaştı.  Tabii  ben  bunu  kabul  etmiyorum. 
Çünkü  kadının  vucudunun  satılmasının yasallaşması  anlamına  geliyor.  Yarın  bir kadın  iş  bulma  kurumuna  giderse,  bedenini  satmasını  önerebilirler. 

Kadın  sünneti  ile  ilgili  Klitoris  diye bir  kampanya  başlatacağız.  Sünnetin ne  anlama  geldiğini  anlatmayı  amaçlıyoruz.  Kadın  ve  erkeğin  değişik  özellikleri  var  ama  insan  olarak  aynıdırlar. 

Kürt  kadın  hareketi  hakkında  bilginiz var  mı,  ne  düşünüyorsunuz  ? 

Kürt  kadın  hareketi  hakkında  bilgim  yok,  ama  siyaset  olarak  biliyorum. 
PJAK  içinde  olan  çok  kadını  tanıyorum ve  çok  cesaretliler.  Kendime  soruyorum?  Acaba  Kürt  hareketin  de  kadın- erkek  sorununa  yeterince  değiniliryor mu?  Tecrübeme  göre  hakim  olan  erkektir.  Kadınlar  hem  cesaretli,  hemde  çalışkan  ama  erkeklerin  denetiminde. 
İslami  devrimde  kadınlar  ve  erkekler Şah  Rıza  Pehlevi’nin  gitmesi  için  birlikte  mücadele  ettiler.  Devrimden  hemen sonra  kadınlar  eve  kapatıldı  ve  hakları ellerinden  alındı. 
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Bir  Feminist  Öncü:  Mary  Wollstonecraft 


Feminist  felsefenin  ilk örneklerinden  biri  olan 
“Kadın  Haklarının  Bir 
Savunusu”  kitabıyla  ün lenen  İngiliz  yazar  Mary VVolIstonecraft,  yalnızca  yazar  değil;  öğretmen,  filozof  ve  bir  kadın hakları  savunucusuydu  da.  27  Nisan  1759'da  Spitalfields'de  doğdu.  Altı  çocuklu  bir  ailenin  ikinci çocuğuydu.  Dokumacıyken  çiftçiliğe  yönelen  babasının  riskli  işlere girmesi  nedeniyle,  önceleri  varlıklı olmalarına  karşın  giderek  yoksulluğa  sürüklenmişlerdi. 

Yoksullaştıkça  içkici  ve  saldırgan  biri  haline  gelen  babasına  karşı  annesini  ve  kardeşlerini  koruyordu.  Sarhoş  olunca  eşini  döven  babasından  annesini  korumak  için  ge çeleri  annesinin  kapısının  önüne kıvrılıp  yatıyordu.  Geleneksel  kurallara  hapsolmayan  biriydi.  Örneğin;  1784'te  doğum  sonrası  depresyonu  yaşayan  kız  kardeşi  Eliza'yı eşini  ve  çocuğunu  terk  etmeye  ik¬ na  etmiş,  kaçışını  örgütlemişti.  Ne var  ki,  Eliza  bunun  için  ağır  bir  be  - del  ödemek  zorunda  kaldı:  Toplumsal  olarak  lanetlendi;  yeniden evlenemediğinden  ağır  işler  ve yoksulluk  içinde  yaşadı. 

Kız  çocukları  o  dönemde  okula gönderilmediğinden  okuma-yaz- 


mayı  yaşlı  bir  kahyadan  öğrenen Mary'nin  gençlik  yıllarını  şekillendiren  iki  arkadaşlığı  oldu,  ilki  Jane Arden'le  arkadaşlığıydı.  Birlikte  kitaplar  okuyor,  Arden'in  babasının felsefe  ve  bilim  konferanslarını  dinliyorlardı.  Böylece  Mary  entelektüel  bir  ortama  girme  şansı  buldu. 

ikinci  ve  daha  önemli  arkadaşlığı  Fanny  Blood  ile  olanıydı.  Onunla tüm  düşüncelerini  paylaşırdı.  Ailedeki  mutsuzluğu  nedeniyle  ve  o  dönemde  kız  çocuklarının  geçimlerini sağlamalarının  tek  yolu  olan  evliliğe sıcak  bakmadığı  için  1778'de  evi terk  eden  Mary  dul  bir  kadına  bakıcılık  yaparak  hayatını  kazandı. 
Ancak  annesinin  hastalığı  nedeniyle  1780'de  ona  bakmak  üzere  geri döndü.  Annesinin  ölümünden  son  - ra  kendisini  kızları  gibi  benimseyen Blood  ailesinin  evine  taşındı.  Burada  geçirdiği  iki  yıl  süresince  arkadaşı  Fanny'yi  idealize  ettiğini,  onun aslında  geleneksel  kadınlık  değerlerine  bağlı  olduğunu  gördü  ama yaşamı  boyunca  ona  ve  ailesine bağlılığını  sürdürdü. 

Mary  ve  kız  kardeşleri  ile  Blood hayatlarını  kazanabilmek  için  bir okul  kurdular.  Erkenden  evlenen Blood'un  sağlığı  iyi  değildi.  Mary okulu  bırakıp  bakımını  üstlenmek üzere  arkadaşının  yanına  gitti. 


Mary'nin  ayrılmasıyla  okul  başarısızlığa  uğradı.  Üstelik  arkadaşı Blood'un  da  yaşamını  yitirmesi 
Mary  için  tam  bir  yıkım  oldu. 
Arkadaşından  aldığı  ilhamla  ilk romanı  “Mary:  Bir  Düş”ü  kaleme aldı. 

Blood'un  ölümünden  sonra  bir yıl  İrlandalI  bir  ailenin  çocuğuna özel  hocalık  yapan  Mary  daha  iyi bir  kariyer  amacıyla  yazarlıkta  karar  kıldı.  Kız  kardeşi  Everina'ya 1787'de  yazdığı  bir  mektupta ,  “yeni  bir  türün  ilk  örneği”  olmaya  çalıştığını  belirtmişti.  Londra'ya  giden  Mary  burada  liberal  yayıncı Joseph  Johnson'un  desteğiyle  yaşama  ve  geçimini  sağlama  olanağı buldu.  Fransızca  ve  Almanca  öğrenerek  çeviriler  yaptı.  Johnson'ın dergisi  “Analytical  Review”  için  roman  eleştirileri  yazdı.  Radikal  broşürler  yazan  Thomas  Paine  ve  filozof  William  Godwin  gibi  bilgili  şahsiyetlerle  tanıştı.  Godwin  ile  ilk  tanışmalarında  ileride  yollarının  kesişeceğinden  habersiz  ikisi  de  hayal kırıklığı  yaşadı. 

Londra'dayken  Mary  dehasından  etkilendiği  sanatçı  Henry  Fuseli  ile  onun  evli  olmasına  rağmen bir  ilişki  yaşadı.  Fuseli  ve  eşi  ile  pla tonik  bir  hayat  düzenlemeyi  önerdi ancak  Fuseli'nin  eşi  bu  öneriden dehşete  düştü;  Fuseli,  Mary  ile  ilişkisini  kesti.  Fuseli'nin  onu  reddetmesinin  yol  açacağı  aşağılanmadan  kurtulmak  ve  1790  yılında  yazdığı  “Erkek  Haklarının  Savunusu” kitabında  alkışladığı  Fransa'daki devrimci  gelişmelere  katılmak  için Mary  Fransa'ya  gitmeye  karar  verdi.  Bu  kitabı  felsefeci  ve  politikacı Edmund  Burke'nin  Fransız  Devri  - mi'ne  ilişkin  yazdığı  tutucu  eleştiri¬ ye  cevap  olarak  yazmış  ve  bir  anda ünlü  olmuştu.  Mary  VVolIstonecraft,  “Erkek  Haklarının  Savunusu” kitabında  dile  getirdiği  düşüncelerini  en  ünlü  ve  etkili  çalışması  olan ve  1792'de  yayınladığı  “Kadın Haklarının  Bir  Savunusu”nda  da geliştirerek  sürdürdü. 

Bu  kitabında  VVolIstonecraft,  İn san  Hakları  Bildirgesi'ni  temel  alıyor;  özellikle  aydınlanma  düşünürü olan  Jean-Jacques  Rousseau'yu 
“Emile”  adlı  eserinde  kadınların  eği timleri  aleyhine  dile  getirdiği  görüşleri  yüzünden  eleştiriyordu. 
Kendi  gözlem  ve  deneyimlerinden yola  çıkarak,  kızların  da  erkekler  gi¬ 


bi  eğitim  olanaklarının  bulunmayışına  ve  eve  bağımlı  yetiştirilmeleri¬ ne  tepki  gösteriyordu.  Ona  göre, kadınlara  boyun  eğmek  öğretiliyor; cinsiyetine  bakılarak  farklı  ahlak ölçüleri  uygulanıyordu,  insanların salt  kadın  olduğu  için  ezilenlerin  ya rısının  fiziksel  güçsüzlüğü,  eğitim ve  kültürden  yoksun  bırakılmaları nedeniyle  daha  da  artıyordu.  Kadınların  da  erkekler  gibi  istedikleri konuda  eğitim  görme,  açık  havada vücutlarını  geliştirebilme  ve  siyasete  katılma  hakları  olmalıydı. 

Yaşadığı  döneme  göre  çok  ileri düşüncelere  sahip  olan  VVolIstonecraft,  bir  yandan  kadın  ve  erkeklerin  eşit  muhakeme  etme  yetisinden  güç  alarak  onların  erkekler  ile eşit  vatandaşlık  haklarına  sahip  olmalarını  savunuyor,  diğer  yandan da  kadınların  vatandaşlık  yükümlülüklerini  yerine  getirirken  askerlik yapmak  yerine  çocuk  yetiştirmelerinin  geçerli  sayılmasını  savunuyordu.  Ona  göre,  çocuk  yetiştirmek askerlik  yapmak  gibi  bir  vatandaşlık  yükümlülüğüydü  ve  bir  karşılığı olmalıydı.  Bu  düşüncelerinden  hareketle,  kadınların  erkekler  ile  hem eşit  hem  de  erkeklerden  farklı  olmaları  daha  sonraları  feminist  literatürde  “VVolIstonecraft'ın  ikilemi” diye  adlandırıldı. 

VVolIstonecraft'e  göre,  ancak kadınlar  özgürleştiği  zaman  tüm toplum  özgürleşebilirdi.  Onun  dün yaya  kadın  bakış  açısından  bakarak  savunduğu  bu  düşünceler  bugün  de  geçerliliğini  koruyan  ilk feminist  istemlerdi  ve  bu  nedenle de  o  sonradan  feminizmin  öncülerinden  biri  olarak  değerlendirildi. 

VVolIstonecraft  Aralık  1792'de karışıklık  içindeki  Fransa'ya  gitti. 
Kadın  hakları  üzerine  daha  yeni yazmış  olduğu  kitabındaki  düşüncelerini  testten  geçirme  kararınday dı.  Fransız  Devrimi'nin  entellektüel atmosferinde  romantik  bir  ilişki denemesine  girişti;  Amerikalı  bir işadamı  olan  Gilbert  imlay'e  aşık oldu.  Kadın  Hakları  kitabında  ilişki¬ nin  cinsel  yönünü  reddetmesine karşılık,  İmlay  ile  evlilik  dışı  bir  ilişkiye  girdi.  Bu  ilişkiden  gençlik  arkadaşı  Fanny'nin  adını  verdiği  bir kızı  oldu.  Bu  dönemde  Fransız Devrimi'nin  başlangıcının  bir  tarihçesini  yazdı. 

Britanya'nın  Fransa'ya  savaş  ilan  etmesi,  Fransa'daki  tüm  İngiliz- 


ler  gibi  Mary'yi  de  tehlikeye  attı. 
Evli  olmamalarına  rağmen,  İmlay onu  korumak  amacıyla  1793'te  eşi olarak  kaydettirdi.  Mary'nin  birçok arkadaşı  tutuklandı;  bazıları  giyoti¬ ne  gönderildi.  Mary  1795  Nisan'  - ında  Fransa'yı  terk  edip  Londra'ya döndükten  sonra  da  çocuğunun haklarını  korumak  için  kendisini “Bayan  imlay”  olarak  tanıtmaya devam  etti. 

Kendisini  terk  eden  İmlay'i  yeniden  kazanmaya  çabalayan  Mary  bu sonuçsuz  çabaları  sürecinde  iki  kez intihara  teşebbüs  etti.  Bu  dönemde  imlay'e  yazdığı  mektupları  daha sonra  kitap  olarak  basıldı.  Londra'  - da  tekrar  Johnson'ın  çevresine  gi  - ren  Mary  yeniden  karşılaştığı 
Godwin  ile  yaşadığı  aşk  sonucu hamile  kalınca  evlendiler.  Ancak  bu süreçte  Mary'nin  daha  önce  Finlay ile  aslında  nikahsız  yaşamış  olduğu açığa  çıkınca  ikisi  de  birçok  dostlarını  kaybettiler.  29  Mart  1797'deki evliliklerinden  sonra  bitişik  iki  eve yerleştiler;  böylece  ikisi  de  bağımsızlığını  koruyabilecekti.  Sık  sık mektuplarla  iletişim  kuruyorlardı. 
Mutlu,  sarsılmaz  ama  trajik  olarak çok  kısa  bir  ilişkileri  oldu.  VVolIstonecraft  30  Ağustos  1797'de,  sonradan  yazar  olup  meşhur 
“Frankeştayn”  kitabını  yazacak  ol  - an  kızı  Mary'yi  doğurduktan  on  gün sonra  10  Eylülde  kan  zehirlenmesinden  yaşamını  yitirdi. 

Eşinin  ölümüyle  yıkılan 
Godwin,  Ocak  1798'de  “Kadın Haklarının  Bir  Savunusu  Yazarının Hatıraları”  kitabını  yayınladı.  Her ne  kadar  o  eşini  sevgi,  şefkat  ve  içtenlikle  yansıttığını  düşünse  de, birçok  okur  onun  Mary'nin  yasadışı  çocuğunu,  aşklarını  ve  intihar  girişimlerini  açığa  vurması  karşısında  şok  oldular.  Kitap  çok  eleştirildi ve  çok  okundu.  Öyle  ki,  VVolIstonecraft'ın  yaşamı  yazdığı  eserlerin  önüne  geçti.  Tutucu  çevreler kendisine  saygısı  olan  hiçbir  kadının  onun  kitaplarını  okumayacağını vaaz  ettiler. 

20.yüzyılda  kadınların  politik mücadelelerinin  gelişmesi  ile  birlikte  VVolIstonecraft  adeta  mezarından  tekrar  çıkarıldı;  yeni  biyografileri  yazıldı;  eserleri  üzerinde incelemeler  yapılıp  tezler  hazırlandı  ve  feminist  hareketin  öncülerinden  biri  kabul  edildi. 

Fidan  Yıldırım 


ABONE  FORMU 


12  AYLIK* 

24  AYLIK* 

□  20  EURO 

□  40  EURO 

İsim:  .. 
Adres: 


NEWAYA  JIN 

De  La  Reyweg  110  2571  GE S’GRAVENHAGE 
Nederland 


.  Tel:  0031  707071035 

Tel  no:  .  Fax:  0031  703881500 

Banka  adı:  .  Konto Sahibi: Stg Onderzoeks Centrumv. 

Hesap  No:  .  Almanya  İçi  Banka  İsmi:  Commerzbank  Bonn 

g|2>  Konto  No:  110571700  Biz:  38040007 

Hollanda  İçi  Banka  İsmi:  ING Hollanda  İçi  Konto  No:  9522686 


Tarihte  Bu  Ay 


*  1  Mayıs  1900'de  İngiltere'de  kadınlar  oy  hakkı  için  Lancashire'de dilekçe  kampanyası  başlatıldı. 

*  20.  yüzyılın  ilk  yarısında  ABD  ve  Avrupa'da  anarşist  görüşün yayılmasında  ve  gelişmesinde  büyük  bir  rol  oynayan  Emma  Goldman 
14  Mayıs  1940'da,  Kanada'nın  Toronto  kentinde  öldü. 

*  17  Mayıs  1987  İstanbul’da  2  binden  fazla  kadın  dayağa  karşı kampanya  kapsamında  bir  yürüyüş  düzenledi. 

*  27  Mayıs  1983  Türkiye’de  kürtaj  yasallaştı  ancak  evli  kadınlar kürtaj  olabilmek  için  kocalarından  izin  almak  zorundaydılar. 

*  Uzun  ve  adaletsiz  bir  yargılamadan  sonra,  İngiliz  yanlısı  mahke¬ me  Jan  Dark'ı  kilisenin  sapkınlık  adını  verdiği  inançlara  sahip  olmakla  suçladı  ve  yakılarak  öldürülmesine  karar  verdi.  Jan  Dark  suçlamaları  ret  ederek  30  Mayıs  1431’de  Rouen’da  yakılarak  öldürüldü. 

*  1865  :  Rosa  Bonheur,  Fransız  Büyük  ödülünü  alan  ilk  kadın oldu. 
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Hollanda  Dışı  Konto  No: 
IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21 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*  Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde abone  süresinin  normal  tarife  üzerineden  uzatılmasını ve  ücretini  ödemeyi  kabul  ediyorum. 
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Gazetemizde  yayınlanmasını  istediğiniz  reklam  ve  ilanlarınız 
için  telefon  numaramız:  0031 70  70  71 035 


